AYLIK e VE İŞ 
KÜLTÜRÜ DERGİSİ 
EKİM 2017- in / SAYI:186 
12 TL-KKTC14 TL 


TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 
KÜRESEL ŞİRKET 
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Küresel devler Türkiye'ye uzun vadeli bakıyor, yatırımlar | — sürüyor. İşte satış tutarlarına göre Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük uluslararası şirketler... 


BU YILI 
12 MİLYAR $ 
İLE KAPARIZ 


Yatırım Ajansı Başkanı 
Arda Ermut'un, yabancı yatırımla ilgili öngörüleri 


KOKUYLA 
PAZARLAMA 
SANATI 


“Koku marketing”, dünyayla birlikte 
Türkiye'de de yükselişte 


türk Teleko'” RENAULT 


iL | FERKO 


İş dünyasının yeni standartları 
Ferko Line ile çiziliyor... 


İstanbul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de iş dünyasının standartları yeniden çiziliyor. 
Business park konsepti ile iş hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Ferko Line; 

estetik yatay mimarisi, geleceğe hazır teknolojik alt yapısı, Walter Knoll imzalı ofisleri ve Four Points by Sheraton ayrıcalıklarıyla konfor ve prestijin altını çiziyor. 


Styled by WALTER KNOLL 
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FERKO WALTER KNOLL FOUR XPOINTS www.ferkoline.com 


BY SHERATON 


Yapı Sanatı 
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EDİTÖR 


Mahmut Şahin 


SANAYİ BÜYÜK 
ŞEHİRLERDEN TAŞINIR MI? 


Geçtiğimiz Haziran ayında yasalaşan “Üretim Reformu Paketi”, şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin taşınmasını öngörüyor. Bu konu, Turkishtime'ın Ekim sayısında kapsamlı bir dosyayla ele alınıyor. Paket, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki sanayi tesislerinin taşınmasını öngörse de, bu o kadar kolay değil. Başta kalifiye işgücü 

arzı olmak üzere, büyük kentlerin başka bölgeler tarafından karşılanması güç bazı avantajları var. 
Bununla birlikte İstanbul sanayisi zaten neredeyse otuz yıldan bu yana taşınıyor! Son olarak Bayer 

ve Arçelik, İstanbul'daki fabrikalarını Trakya'ya taşıma kararlarını açıkladılar. 
İstanbul'dan gelen tesislerle, Tekirdağ'daki organize sanayi bölgesi sayısı on ikiye yükseldi. 
Bu şehir, Türkiye'nin nüfusu en hızlı artan kenti oldu. 
Turkishtime'ın sorularını yanıtlayan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut Şahin, Çorlu, 
Lüleburgaz ve Çerkezköy 

aksı başta olmak üzere bu bölgenin İstanbul firmaları için cazip bir destinasyon olduğunu belirtiyor. Ama Trakya'ya taşınacak firmalar için bazı şartları da 

var. Şahin “Yürüyen bir Ergene Koruma Eylem Planı var. Kirletmeyen yatırımlar bu plan çerçevesinde bölgemize kaydırılıyor” diyor... 

Turkishtime'ın bu sayısında yer alan dosyalardan bir başkası, Türkiye'ye değer katan yabancı yatırımcılarla ilgili. Avrupa ile yaşanan siyasi gerilime rağmen, yaşlı kıtanın yatırımcıları Türkiye'ye uzun vadeli bakmaya devam ediyorlar. Turkishtime'ın sorularını yanıtlayan Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, “Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin uzun vadeli. Bu yüzden geçici dalgalanmalardan etkilenmiyorlar. Ağustos ayının sonu itibariyle 
Ajansımızın yakından ilgilendiği projelerin sayısı 109 
ve toplam değeri 11,7 milyar dolar seviyesinde” diyor. 
Başarılı bir ay dileğiyle, 


Barış Soydan 
Turkishtime Yayın Yönetmeni barissoydan &turkishtimedergi.com 


dışetki 


/ YÖNETİM / 


İmtiyaz Sahibi Dışetki İletişim Ajansı ve Dış Ticaret A.Ş. adına 


Filiz Özkan filizozkan©turkishtimedergi.com 


Yayın Yönetmeni 
Barış Soydan - barissoydan(©turkishtimedergi.com 


Görsel Yönetmen 
Murat Ulusoy - muratulusoyG©Oturkishtimedergi.com 


İş Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Murat Yanık - muratyanik©&turkishtimedergi.com 


Proje Uzmanı 
Sultan Kuğu - sultankugu©&turkishtimedergi.com Yazı İşleri 
Begüm Candan - begumcandan©turkishtimedergi.com Handan Açan - handanacan ©turkishtimedergi.com Tunç Altınbaş - tuncaltinbas(©Oturkishtimedergi.com Emel Kızıltaş - emelkiziltas&turkishtimedergi.com 


Katkıda Bulunarlar 
Meral Gündoğdu - meralgundogdu(©turkishtimedergi.com Serdar Urçar - serdar(©serdarurcar.com 


Fotoğraflar 
Ferhat Uludağlar - ferhatuludaglar ©turkishtimedergi.com 


, Renk Ayrımı 
Tolga Unsal - tolgaunsal ©turkishtimedergi.com /İLETİŞİM / 

Dışetki İletişim Ajansı ve Dış Ticaret A.Ş. 
Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. 
Yayıncılar Sok. No.10 Kat: 4 Kağıthane İstanbul 
T:0212 280 22 42-F:0212324 0673 
infodturkishtimedergi.com 
/ REKLAM / 


Reklam Satış Müdürü 
Çiler Erdinç - cilererdinc©turkishtimedergi.com 


Reklam Rezervasyon 

Burçin Tepe - burcintepe©turkishtimedergi.com 

Fatma Kızak - fatmakizak©dturkishtimedergi.com / ABONE / 

T: 0219 912 07 48-F:0212 324 06 73 
abone(©&turkishtimedergi.com 
/ ÜRETİM / 
Haydar Kartal - haydarkartal Oturkishtimedergi.com 


/ SATIŞ VE DAĞITIM / satisdagitim(©turkishtimedergi.com 


/BASKIVECİLT / 
Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. 
Orhangazi Mah. 1673 Sk. No:34 Pk: 34517 Esenyurt - Istanbul 
T:0212 6226363 -F:0212 605 07 98 


/ DAĞITIM / 


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş. 
Barbaros Bulvarı 125/4 Beşiktaş 34349 - İstanbul 
T: 02123543000 -F:0212 347 31 07 


/ YAYIN TÜRÜ / 
Yerel Süreli 


DIŞETKİ İLETİŞİM AJANSI VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak göstererek dahi alıntı yapılamaz. 


Forex TradeAll'da 
TradeAll her yerde! 


TradeAlI ile Forex piyasalarına istediğiniz yerden ulaşabilir, yatırımlarınıza 5/24 kesintisiz yön verebilirsiniz. 


wW5 gün 24 saat işlem ve destek w Her yerden kolay ve hızlı erişim w Düşük işlem maliyetleri w Yeni kaldıraç oranları 


2017 yılı — 2. Çeyrek Kâr/Zarar Oranları 9058.82 9041.18 
Güncel kâr/zarar oranları için tradeall.com 


Trade) vw ©0000 AK Yatırım 


www.tradeall.com 
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İÇİNDEKİLER 


/ ORTAK AKIL BULUŞMALARI / 


MADEN-DOĞALTA 


MERMER SEKTÖRÜNÜN 
DELEĞEK ROTASI 


Halkbank - Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları'nın 17.'sinde maden-doğaltaşmermer sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Sektörün bugünü ve geleceğini tartışan katılımcılar sektörü ileriye taşımak için ortak aklı aradı. Liderler, ruhsat sorununun bir an önce çözülmesini istedi. Bürokrasideki gecikmelere dikkat çekilen toplantıda birlik ve beraberlik ihtiyacının altı çizildi. 


yüzde 16 oranında artırıyor. -48 


/ SÖYLEŞİ / 

işte Türkiye'nin 

Ar-Ge hedefleri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü Türkiye'yiteknolojide üst lige taşıyacak stratejiyi 

Turkishtime'a anlattı. - 20 


/ KAPAK KONUSU / 
Türkiye'deki en büyük 
100 yabancı şirket 


Küresel şirketler, 
Türkiye'ye güvenmeye ve geleceğe yatırım yapmaya 

devam ediyor. -34 


/ MARKETİNG KONSEYİ / 
HH 19! 
“Satabilir mi? 

Bu ay Marketing 
Konseyi'nin gündeminde 
Türkiye ekonomisini sırtlayan otomotiv vardı. 
Pazarlamanın önde gelen akademisyenlerinden, ufuk 
açıcı analizler... 58 


/ YATIRIM / 


Sanayi İstanbul'u terk eder mi? 


“Üretim Reformu Paketi" 
şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin taşınmasını öngörüyor. Yine de sanayinin İstanbul'dan taşınması 
kolay değil, - 74 


/ AUTOTIME / 


IAA'in yıldızı 


İnovasyon, teknoloji ve konsept nitelikleriile ön plana çıkan Mercedes-Benz yineFrankfurtlAA'in yıldızıydı. .84 


© Tüketicinin kalbine değil burnuna girme zamanı 


Yapılan araştırmalara göre koku kullanımı, plansız alışverişlerde yapılan harcamaları yüzde 6, satın alma isteğini yüzde 15 ve mekanda kalma süresini 


BUSİNESS CLASS'TA 
SINIRSIZ UÇUŞ 
AYRICALIĞI 


Atlasglobal Unlimited Uçuş Paketi yle yurt dışına 3.500 USD'ye, yurt içine 3.500 TL'ye 8 ay boyunca sınırsız uçun. 


*Paketin kapsamına ilişkin detaylı bilgi: 


vb cartdanfi Türkisfi ig 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Samsung'un 


bataryası, Tesla'ya* o < 
“ göre iki kat daha 


imi 


çok yol gitme .. 


kanı veriyor. 


BATARYA SAVAŞLARI KIZIŞIYOR 


| Samsung Frankfurt Motor Fuarı'nda 
Sa mSU ng ye ni elektrikli araçların tek şarjla 430 mil yol 


bata ryas nl , ta ni İ If ke n katedebilmesini sağlayan yeni bataryasını 


M e(CEe İ 8S, | sraj | İ tanıttı. Hatırlatmakta fayda var, Tesla'nın 

, , son aracı olan Model 3 bile tek bataryayla startup d BÜ mı iyon ancak 220 mil yol gidebiliyor. Tesla'nın en dolar yatırım yaptı. yeni modeli Model 3'te kullandığı batarya 


hücresi “2170", Panasonic tarafından üretiliyor. Bu arada Alman otomotiv devi Daimler-Benz de, elektrikli araçların beş dakikada şarj olmasını sağlayan teknolojiyi 


geliştiren İsrailli sta 


tup StoreDot'a 60 


milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. 
StoreDot,lityum pillerinin sadece elektrikli 


araçların değil, akıl! 


telefonlar ve her 


türlü cihazın 5 dakika içinde şarj olmasını 


sağladığını öne sürü 


yor.StoreDot'un 


teknolojisiyle şarj olan araçlar, 300 mil yol 


gidebiliyor. StoreDot 


,İsrail'de “OneGiga" adlı 


bataryafabrikasını 


kurmaya hazırlanıyor. 


Bilindiği gibi Tesla'nın ABD'deki batarya fabrikası da “Gigafactory" adını taşıyor. 
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ELEKTRİK DÖNÜŞÜMÜNE DEVAM 


Elektrikli EO modellerinin yanı sıra hidrojen yakıtlı araçlarla da adından söz ettiren Mercedes, elektrik ve hidrojen yakıt teknolojisini bir araya getirdiği GLC Fuel Cell'i tanıttı. Sınıfında dünyanınilk örneği olacak olan aracın yakıt sistemi B Serisi'nden yüzde 30 oranında daha kompakt. Elektrik dönüşümünün önemli aktörlerinden olan Mercedes bir süre önce 2022'ye kadar elektrikli opsiyonun tüketicileretüm modellerde sunulacağını açıklamıştı. — 


Ma O e 


İS.MB 1099p 4 


Ütülenmeyen şıklık mümkün 


Brooks Brothers, 2017 sonbaharının iç enerjisini sezona canlırenklerle taşırken, N gündelik hayata uyum da vadediyor.Hemşık,hemrahat, hemde kırışmayan kumaşlarla gelen özgürlük, ütü gerektirmeyen gömlekleri erkeklerin 


vazgeçilmezlerinden biri haline de getiriyor. 


CESUR VE 
GÜZEL 


Motor tutkunlarını 


heyecanlandıracak modeller Sonbahar'da 


kullanıcılarına kavuşuyor. 

Parlak gri tondaki kadran üzerinde ışıltılı siyah göstergeler ve beyaz 

göstergeler, Diesel saat modeline sofistike bir görünüm kazandırıyor. 
The Mini Daddy, bronz 

kaplama bileziği ile artık 

daha cesur. 


YAPI KREDİ PORTFÜY'E 
DÖRT DÖRTLÜK ÖDÜLLER! 


Dünyanın en saygın finans dergilerinden biri olan Global Banking & Finance Review'dan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden ikişer ödül alarak toplam dört ödülün sahibi olduk. 
Dünyada ve Türkiye'de başarısı ödüllerle taçlandırılmış bir portföy yönetim şirketiyle çalışmak isteyen herkesi bekleriz. 
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bir girişim 
. Çocuklara l 
“kendin yap” bilgisayar di kiti yapan Kano, herhangi bir araç ya da bilgi 


©” lgisayar bilgilerini Contemporary'erekor katılım 


geliştiriyor. Çocuğunuzu 


geleceğin Steve Jobs'u Contemporary Istanbul, önizleme günü olan 13 Eylül ve 14-17 Eylül tarihleri arasında yapabilecek bu cihaz 80 binden fazla sanatseveri ağırladı. İstanbul'un sahip olduğu sanat ortamında yazılım dilini çocukların çeşitli galerilerde ve müzelerde yer alan sergiler ve 15. İstanbul Bienali ile öğretiyor. — birlikte burakam bir rekor kabul ediliyor. Akbank'ın desteğiyle gerçekleştirilen 


fuardatoplamda 55 milyon dolar değerinde eser satışa çıktı, — 


ORTADOĞU'NUN LOUVRE'U AÇILIYOR 


Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Louvre Abu Dabi" projesi beş yıl gecikmenin ardından kapılarını açıyor. 
11 Kasım'da açılışı gerçekleşecek müzede antik ve modern 600'den fazla eser bir araya geliyor. Louvre Abu Dabi 
projesi 2007'de duyurulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri Fransa'ya Louvre ismini kullanmak ve eser ödünçalmak için bir milyar 275 milyon dolar ödemişti. İsim hakkı 30 yıl 6 ay için Birleşik Arap Emirlikleri'ne verildi. — 


En değerli 


yatırım tavsiyemiz: 
ALADAĞLAR - NİĞDE Tırmanış Rotası 


Kayseri, Adana ve Niğde'nin arasında yer alan dağlar Anadolu'nun Alpleri olarak anılıyor. Demirkazık Köyü'ne 
10 dakikalık yürüyüşle ulaşacağınız Cimbar Kanyonu'nda 
hayallerinizdeki tırmanış rotaları sizi bekliyor. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 

yer açın diye, İş Bankası'nın Yüz Yüze Bankacılık Ayrıcalıkları hep yanınızda. Size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı hizmet veriyor, yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, gerisini bize bırakın. 


i zebankacilik 4/0 yuzyuzabankacilik 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EFSANE 
DİJİTALLEŞEREK 
GELİYOR 


Bir dönemin efsanelerinden polaroid çılgınlığı Polaroid Popile dijitalleşerek geri dönüyor. 20 megapiksel kamerası ile çekim kalitesini de yanına alan ürün, kullanıcılarına 1080p video çekme özelliğine de sunuyor. Üstelik fotoğraflarınıza çeşitli filtreler, dijital çıkartmalar da ekleyebilirsiniz! 
Çektiğiniz fotoğrafı hemen basabilen polaroid makinenin Kasım 2017'de çıkacağı, piyasa fiyatının da 200 dolar olacağıtahmin ediliyor. 


CÜZDANIN 
EN YENİ 
ARKADAŞI 


Günlük hayatta insanları en çok zorlayan problemlerden olan şarj sorununa çözüm geldi. 
Mobil şarj cihazı Lithium... 
İnce ve küçük yapısı ile cüzdana bile sığabiliyor. 
Üstelik şarj süresi de hızlı; dakikada yüzde 1 şarj sağlayabiliyor. Cihaz 
Amerika'da 60 dolara 


satışta. Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. — 


Erkek pantolondan ne ister? 


Dockers, Smart 360 Flex koleksiyonunu tasarlarken “Erkekler bir pantolondan ne ister" sorusuyla yola çıktı. Koleksiyon, tipik streç kumaşların aksine tek yönlü değil, hem yatay hem dikey şekilde, yani dört yöne doğru esneyebilen yapısıyla, rahatlığı ve çağdaş görünümü yansıtıyor. Pantolonların bel bandı streç kumaşlar sayesinde yumuşak ve esnek. Ayrıca cep telefonu ve diğer kıymetli eşyalar için gizli cepleri bulunuyor. Ütü istemez özelliği, kullanımı kolaylaştırıyor. 
Koleksiyon inovatif dört yönlü esneme teknolojisiyle üretildi. — 


Siz geleceği düşünmek yerine bugünü yaşayın, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her anın tadını çıkarın diye biz hep buradayız. 


Yarınlarınızı bugünden güzelleştiren bireysel emeklilik ve hayat ürünlerimiz ile nice 10 yıllar yanınızda olmak dileğiyle... 


AVIVA GEN) 


YARIN ŞİMDİDEN GÜZEL 


ÜR 
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ZENGİN 
RENKLERİN 
YANSIMASI 


Michael Kors, lü 


ve zengin renkleri saat tasarımıy 


devam ediy 


s tasarım 


la kombinlemeye 

or. Gökyüzününden ilham alan ve yıldızların 

cazibesinden esinlenen The 


Lauryn saat modelinde bezelin üzeri krist 


allerle kaplanmış. 

Yıldızlarla kaplı ışıltılı kadran ve 7 parçalı bilezik, saat 

modeline modem ve şık bir görünüm kazandırıyor. — 


2017 Ekim Turkishtime 


Türkiye üreten olmalı' 


MMG Ar-Gelnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde “Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil Batarya Teknolojileri" sektörünün liderleri bir araya geldi. 54 konuşmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarındaki stratejilerini, yol haritalarını anlattığı 

toplantılar iki gün sürdü. Etkinliği 10 bin kişi ziyaret ederken ülkenin üreten 

tarafta olmasına odaklanıldı. Anadolu'nun dört bir yanında yatırım ve teşviklerin artmasıileilgilide devletin kararlılığı dile getirildi. - 


. CEPTE 
KÜLÇE ALTIN 


iPhone 8'i altın kapaklı kullanmaya ne dersiniz? 
Özellikle Dubaili müşterilerden yoğun taleple karşılaşan şirket müşterilerine 24 ayar altın haricinde rose gold ve platin kaplama cihazlar da sunuyor. 
ŞirketiPhone 8 için henüz fiyatduyurusunda bulunmadı, ancakiPhone 7 için fiyatın 
20 bin dolar olduğunu 
düşünürsek iPhone 8'in de ucuz olmayacağı kesin. 


Melikşah Utku 


Albaraka Türk Genel Müdürü 


STARTUP'LARA YATIRIMDA ÖNCÜ 


Dünyada ilk kez bir Toplam 455 girişimin başvurduğu Albaraka Garaj'da Techsign, Kartoon 3D, Omnibus, Rubici. 
katı | ım bankası Startup io, Kobikit, Inooster, Hesapöder, Yemexpress, Akıllı Eksper, Vola girişimleri hızlandırma Hızland Merkezi programından yararlanma fırsatına sahip oldu. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, ızlancırma Merkezi z “Teknoloji, başta finans sektörü olmak üzere günümüz iş dünyasını hızla dönüştürmeye kurdu. Albaraka Garaj n devam ediyor. Albaraka Türk olarak bu teknolojik dönüşümde bankacılık sektörü ve ülkemiz finaline 10 gırışım kaldı. için öncü olma hedefiyle hareket ediyoruz. Dünyadailk defa bir katılım bankası himayesinde bulunan Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezimizi açtık. Startup'lara ihtiyaç duyacağı maddi manevitüm hizmetleri tek çatı altında sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
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SPOT 


Kkrcan Eryaşar 


MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 


DEV KAMU PROJELERİNİ SİGORTALIYOR 


MAPFRE Sigorta, 
Başakşehir- Kayaşehir 
Metrosu Projesi'ni 
970 milyon TL teminat 
ile güvence altına aldı. 


MAPFRE Sigorta, Başakşehir - Kayaşehir Metrosu Projesi'nin yanı sıra Gelibolu - Eceabat karayolu ve Tekfen - Katar Karayolu projesine de desteğini sürdürüyor. 483 milyon TL teminatla sigortalanan Gelibolu - Eceabat karayolu projesi, 6 adet tünelile birlikte 47 kilometre uzunluktan oluşuyor. Tekfen İnşaat'ın Katar'da yapımına devam ettiği Al-Khor Karayolu projesinin teminat bedeli ise 2,2 milyar dolar. MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ercan Eryaşar, “Mühendislik Sigortaları branşındailk sırada yer alıyoruz. 104.969.598 TL'lik toplam prim üretimimizle pazarda yüzde 11,87'lik bir paya sahibiz" dedi. — 


Altın imalatçılarına altın gibi destek 
Deniz'de! 


Altın destek kredisi ile altın imalatçılarının sipariş ve üretim sürecindeki finansman ihtiyaçlarına hızla çözüm üretiyoruz. 
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SBO'TK 


Seba 
Gacemer 
Sinpaş GYO Genel Müdür 


43'ÜNCÜ YILDA 18'İNCİ PROJE 


Sinpaş GYO, Anadolu yakasındaki 18. projesi Gökorman' tanıttı. 
Gökorman, ağaçlarla çevrili katlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 


330 milyon TL yatırım bedeli ile Çekmeköy - Ümraniye aksında hayata geçen Gökorman, 
ansmana özel yüzde 10indirim avantajı sunuyor. Gökorman'da yer alan ev tiplerinin yüzde 70'i100 metrekareden büyük dairelerle ailelere seslenirken, geri kalan daireler ise işmerkezlerine ve metroya yakınlığıile genç profesyonelleri hedefliyor. Sinpaş'ın farkının kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girip, oraları cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Genel Müdür Seba Gacemer, şöyle konuştu: “Bundan 40 yıl öncesinin Türkiye'sinde evinşa etmek, küçük ve bireysel girişimlerdi. Odönemde kurumsalfirmalar hele hele ülke düzeyinde markalaşmış kurumlar yoktu. Sinpaş, böyle bir ortamda marka projelerle yazlık evler ve siteler yapma hedefiile yola koyulanilk şirket oldu." 


Piece arlen 


POLONEZKÖY 


“Burada her yer balıçe” 


Kavacık'ın hemen yanı başında, huzurlu bir yaşam, doğanın kapısı Polonezköy'de yerinizi alın. 


Hi: Gayrimenkul www.freegarden.com.tr MM 53 
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Hakan $ 
Aydoğdu > 


Takım Tezgahları 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı 


VA 


— 


e 


SÜREKLİ BÜYÜME SANAYİ İLE MÜMKÜN 


Takım tezgah | sanayic ileri | TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, Almanya'da yaptığı açıklamada, dünyada takım tezgahları EMO Hannover 901 7 Fuarı SEİRİcr GE m la dele GAME yüzde e Wi BE e YAŞADLIZI ği İ 

deni le Ba kan A do M du belirterek, Türkiye'nin bu trendi yakalayamadığını vurguladı. “Türkiye'de de aynı büyümeyi NE | iy , baş Y j yakalamak için sanayi yatırımlarını artırmalıyız" diyen Aydoğdu şöyle konuştu: Hindistan, liderliğinde Almanya ya Japonya, ABD gibi hedef pazarlar hızlı büyüyor. Hindistan dünya üçüncülüğüne yükselmeyi çıkarm d yaptı hedefliyor. Sürekli bir büyüme için sanayi ilemümkün." 


i! 


| 


Güvenliğin Geleceği 


Volvo'da insan, her şeyden önce gelir. Attığımız her adımın, her düşüncenin ve geliştirdiğimiz her yeni teknolojinin merkezinde insan var. 
Bu yüzden Yeni Volvo XC60'ı geliştirirken sadece içindeki insanları değil, çevresindeki insanların güvenliğini de düşündük. 

Yeni Volvo XC60, gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte size sakin bir sürüş deneyimi sunarken, havalı süspansiyon konfor ve dinamizmi bir araya getirir. Yerden yüksekliği sayesinde, otoyollardan en zorlu yollara kadar tüm engellerle rahatlıkla başa çıkabilir. 
Zamanın ötesinden gelen İskandinav tasarımı, güven veren sezgisel teknolojileri ve müzik keyfinizi zirveye taşıyacak Bowers & Wilkins ses sistemiyle Yeni Volvo XC60''ın ilham veren sürüş deneyimine hazır olun! 


(asi) Service Volvo Car Volvo Car Kene var VOLVO CAR PRIME volvocars.com.ir | facebook.com/VolvoCarTurkey | twitter.com/ VolvoCarTurkey | instagram.com/volvocarturkey | Volvo Car Asistans 444 48 58 
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü 
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TÜRKİYE'NİN 


YENİ AR-GE 


HEDEFLERİ 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den Turkishtime aracılığıyla önemli mesajlar: “Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Ar-Ge harcamasını GSYIH içindeki payını yüzde 3, özel sektör Ar-Ge harcamasını yüzde 2'ye, araştırmacı sayısını ise 300 bin düzeyine çıkarmak. Ar-Ge yoğunluğu oranının yüzde 3'e ulaşması için Ar-Ge harcamasının en az 85 milyar TLye ulaşması gerektiği değerlendirilmekte." 


BILIM, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, 2004 
yılında Ar-Ge harcaması içerisinde yüzde 24"lük bir paya sahip olan özel sektörün payının iki kat artarak 

2015 yılında yüzde 50'ye 
çıktığını belirtiyor. 


Son dönemde Ar-Ge'ye yönelik çok önemli devlet destekleri sağlandı. Bu destekler sonuç veriyor mu? Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları ne durumda? 
Hedef rakamlara ulaşılıyor mu? Desteklerin yeniden yapılandırılması gündemde mi? 


Haber Barış soydan barissoydan Gturkishtimedergi.com 


2016'da Ar-Ge faaliyetleri için, merkezi yönetim bütçesinden 
7 milyar 508 milyon lira 
harcanmıştır. Bu harcama, 
2015 yılına göre yüzde 21,6'lık 
bir artışı ifade etmektedir. 
Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,14'ü Ar-Ge için ayrılmıştır. 2002 yılında yüzde 0,53 olan Ar-Ge 

payı, bugün iki katından 
fazlasına ulaşmıştır. 2017 
yılında ise, merkezi yönetim bütçemizden ayrılan başlangıç ödeneği 8 milyar 
174 milyon lira seviyesindedir. 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 


927 milyon TL'dir. 

Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. 
2002 yılında 27.698 olan TZE 
Ar-Ge personeli sayısı 2015 
yılı sonu itibariyle 122.288 
sayısına ulaşmıştır. 

Bu rakamlar, hükümetimizin Ar-Ge'ye verdiği önemi göstermektedir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Ar-Ge harcamasını GSYİH içindeki payını yüzde 3, özel sektör Ar-Ge harcamasını yüzde 2'ye, 
araştırmacı sayısını ise 300 
bin düzeyine çıkarmaktır. 
Ar-Ge yoğunluğu oranının yüzde 3'e ulaşması için Ar-Ge 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harcamasının en az 85 milyar TL'ye ulaşması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu konuda özel sektöre önemli bir rol düşmektedir. 
Nitekim dünya örneklerine bakıldığı zaman da özellikle Ar-Ge anlamında gelişmiş ülkelere, Ar-Ge harcamasının 2/3ünün özel sektör, 
1/3'ünün kamu tarafından yapıldığı görülmektedir. 
Bakanlığımızın bugün en önemli hedeflerinden birisi Türkiye'yi teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke haline getirmektir. 
Bugün yüksek teknolojili ürünlerin toplam sanayimiz içerisindeki payı yüzde 4'ler mertebesinde. İhracatımız içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payı da yine yüzde 4'ler mertebesinde. 
Bu düşük bir oran. Bunu hızlı bir şekilde yukarlara taşımamız gerekmektedir. 
Bu kapsamda çeşitli yasal düzenlemeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 
Sektörlerde katma değeri artırmak için yenilikçi ürün ve tasarımlar geliştirilmesi için biyoteknoloji, nanoteknoloji, yazılım gibi ileri teknoloji barındıran alanlarda strateji belgeleri oluşturduk. Bunların takibini gerçekleştirmekteyiz. 
Ülkemizin dinamiklerine uygun yürütme, uygulama ve izleme modelinin 

eğitim, istihdam ve sektörel politikalar ile ilgili analizleri de kapsayacak şekilde 

ilgili sektör paydaşları eşgüdümünde geliştirilmesi, Kritik ve öncü teknolojilerde (öncelikle siber fiziksel 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sistemler, yapay zekâ/sensör/ robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb.) 
yetkinlik kazanılmasını sağlayacak hedef odaklı Ar-Ge çalışmalarının artırılması, Kritik ve öncü teknolojilerin yerli firmalarımızca üretilmelerini sağlayacak üretim altyapılarına yönelik, pilot üretim ve gösterim desteklerini de kapsayacak, gerekli teşvik ve destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Karar kapsamında TÜBİTAK tarafından 

“Akıllı Üretim Sistemleri'ne Hizmet Eden Kilit ve Öncü Teknolojiler”in belirlenmesi 
amacıyla Nisan-Kasım 2016 
tarihleri arasında bir dizi çalışmalar yürütülmüştür. 
Bu çalışmalar sonucunda 

27 Aralık 2016 tarihinde 
“Yeni sanayi devrimi akıllı üretim sistemleri teknoloji yol haritası” isimli taslak bir doküman yayımlanmıştır. 
Bu çalışmayla, kritik ve öncü teknolojilerde (öncelikle siber fiziksel sistemler, yapay zekâ/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb.) 
yetkinlik kazanılmasını sağlayacak hedef odaklı Ar- 
Ge çalışmalarının artırılması amaçlanmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi konusunda çalışmalar yürütmekte olan Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nun hazırlık toplantısı 28 Aralık 2016'da gerçekleştirilmiştir. 


Toplantıda sanayi devrimi ile alakalı hazırlık çalışmaları değerlendirilip, bütçesi 

ele alınmıştır. Platform Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimi sürecine hazır olması amacıyla kurulmuştur. 
Platformun İcra Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başkanlığında, TÜSİAD, 
MÜSİAD, TOBB, TTGV, TİM ve YASED Başkanlarından oluşmaktadır. 


Türkiye'nin toplam üretimi içinde yüksek teknolojinin oranının yüzde ler seviyesinde olduğu belirtiliyor. 

Bu oran nasıl artacak? 
Bakanlık bunun için nasıl bir strateji izleyecek? 
Ülkemiz genelinde araştırma ve geliştirmeye verilen önem neticesinde; 2004-2015 yılları içerisinde Ar-Ge harcamaları yaklaşık üç katına çıkmış 

ve Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH içerisindeki oranı kritik eşik olan yüzde Vi aşmıştır. 2004 yılında Ar-Ge harcaması içerisinde yüzde 24'lük bir paya sahip olan özel sektörün payı ise iki 

kat artarak 2015 yılında yüzde 50'ye çıkmıştır. Diğer taraftan yüksek teknolojili sektörlerdeki ihracatımızın toplam ihracatımıza oranının ise yaklaşık yüzde 
2 civarında olduğu ve bu 
oranın orta-düşük gelir grubundaki ülkelerdeki orandan daha düşük olduğu da görülmektedir. 

Bu çerçevede, teknoloji yönetiminde yapısal bir dönüşüm öngörülerek, 

yeni bir anlayışla ve yeni 


“TÜRKİYE'NİN KENDİ SANAYİ DEVRİMİ FAALİYETLERİNİ 


YÜRÜTMEK VE SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU'NUN 


SEKRETARYA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK AMACIYLA 


DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU” 


bir stratejiyle, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesinin arttırılması 

ve cari açığı azaltmak için mevcut sistemin yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Öngörülen yeni yapıda bilim, teknoloji ve sanayi politikası arasında bir bağ kurularak, sanayimize teknoloji enjekte etmek, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye 

girdi sağlamak ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığımıza da kapatmak hedeflenmektedir. 


Endüstri 4.0 sanayiyi değiştiriyor. Türkiye'nin Endüstri 4.0 alanında stratejisi nedir? Sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
Almanya'da olduğu gibi 
Endüstri 4.0'a yönelik 

bir ulusal stratejinin oluşturulması 

gündemde mi? 

17 Şubat 2016 tarihinde 
yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. 
Toplantısı'nda “Akıllı 
Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmalar Yapılması 
(2016/1011” kararı alınmıştır. 
Bu karara göre Ülkemiz sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak akıllı üretim sistemlerine geçiş amacıyla; toplantıda çalışma programı gözden geçirilmiş, dijital dönüşüme ilişkin çalışma grupları oluşturulmuş ve grupların dünyadaki gelişmeleri takip ederek Türk sanayisinin dijital dönüşüm programının hazırlanması öngörülmüştür. 
Bu platform ile birlikte imalat sanayinin dijital dönüşümü için üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknoloji üretimi ve etkin biçimde kullanımı için profesyonel yetkinliklerin artırılması planlanmaktadır. Bir taraftan teknolojinin 


Me Şi 


DAHA AZ YAKTILA 


Shell olarak 32 yıldır dünyada, 12 yıldır Türkiye'de geleceğin mühendislerine ve bilim insanlarına destek oluyoruz. Gençlerimizin enerji tasarruflu otomobiller üreterek teknoloji ve inovasyon alanında gelişmelerine katkıda bulunurken, uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılarla da gurur duyuyoruz. 


Türkiye İhracatçılar Meclisi - Dış Ticaret Kompleksi'nde 24 Eylül 2017 
tarihinde gerçeklestirilen 3. SHELL ECO-MARATHON hakkında TURKIYE 


ayrıntılı bilgi için www.semturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz. MECLİSİ 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üretimi konusunda Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin odak şekilde kurgulanmasıyla öncelikli dijital teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak ve diğer taraftan teknolojinin kullanılması boyutunda 
KOBİ'ler başta olmak 

üzere sanayi işletmelerinin dijital dönüşümlerinin de kolaylaştırılması amacıyla teşvik mekanizmaları hayata geçirilecektir. Platform 

çatısı altında operasyonel işlemleri gerçekleştirmek üzere dijital teknolojiler, 

ileri üretim teknikleri, açık inovasyon, eğitim, altyapı 

ve standardizasyon, patent ve mevzuat temalı çalışma grupları oluşturulmuştur. 
Ayrıca Bakanlığımız 
nezdinde 28 Şubat 2017 
tarihinde Türk sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler icra etmek, bu maksatla sanayi teşvik etmek, gerektiğinde hibe ve/veya kredi desteği sağlamak, Türkiye'nin 

kendi sanayi devrimi faaliyetlerini yürütmek ve Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nun sekretarya faaliyetlerini yürütmek amacıyla Dördüncü 

Sanayi Devrimi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 
Dairenin kurulması sonrasında ilk olarak 

imalat sanayi KOBİ'lerinin ve girişimlerin sağlıklı biçimde dijital dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla mevcut politikaların değerlendirilmesi ve 

ihtiyaç duyulan strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve yol haritalarının hazırlanmasına yönelik bir proje hazırlanarak 
2017 yılı yatırım programına 
alınmıştır. Bu proje yakın zamanda tamamlanacaktır. 
Çalışma Grubu Başkanlarıyla yapılan çeşitli toplantılarda; geleceğe dair projeksiyon çizilmiş, hedef, slogan ve çalıştay konularına yönelik önemli kararlar alınmıştır. 
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Bakan Faruk Özlü, kamu ihalelerinde yerli yazılıma yüzde 15 fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti. 


Ayrıca, sanayi devrimi 

web sitesi işleme alınmış 

ve Platform üyelerinin kullanımına açılmıştır. 
Dördüncü sanayi devrimi çalışmaları Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu ile 

sıkı bir işbirliği içerisinde yürütülmekte olup, çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, 
Bakanlıkça yürütülen projeler gibi çalışmalar neticesinde yakın bir zaman dilimi içerisinde dijital dönüşüme yönelik yol haritası ortaya konulacaktır. Diğer 

taraftan dijital dönüşüm ile alakalı deneysel öğrenme hatlarının bulunduğu ve KOBİ'lerin faydalanabileceği dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır. 


Yerli üreticiye yüzde 15 
oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirildi. Uygulamada 

bu madde işliyor mu? 

Bu kuralın geçerliliğin sağlanması için ne gibi önlemler alacaksınız? 
Kamu kurum/kuruluşları tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler, 
Kamu İhale Kurumu (KİK) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülmektedir. Her 

hangi bir kamu kurum/ kuruluşu mal alımı ihalesine çıkacağı zaman, EKAP üzerinden alıma konu mal için Ortak Kamu Alımları 
Sözlüğü (OKAS) kodu seçmek zorundadır. Seçilen 
OKAS kodundaki malın, 


Bakanlığımız tarafından, ilgili kurum/kuruluş görüşleri alındıktan sonra teknoloji sınıflaması yapılarak KİK'e iletilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alması halinde, EKAP sistemi otomatik olarak yüzde 15 fiyat avantajı uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısı ile 

bu maddenin işlemesi için gerekli adımlar atılmış ve uygulamaya alınmıştır. 
Bununla birlikte, Ol 

Temmuz 2017 tarihli 

ve 3OL1LI sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan 7033 
sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinin (c) bendinde yer alan “Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden 
istekliler lehine, yüzde 15 
oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum 

ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve 
Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.” hükmü gereğince, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, 
KİK tarafından OKAS kodlarında Bakanlığımıza gönderilen listede yer alan yazılım ürünleri arasından, yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan yazılım ürünlerine ilişkin liste Bakanlığımız tarafından ilgili kurum/kuruluş görüşleri alınarak oluşturulmuş 

ve yayımlanmak üzere 

Eylül 2017 tarihinde KİK'e gönderilmiştir. — 


SKODA SUPERB: 
OTOMOBİLİNİZ 
KART VİZİTİNİZ! 


SKODA 


SIMPLY CLEVER 


IK tasarımı ve konforuyla çe SKODA Superb, işinde adından çok söz ettirenleri güvenli ve prestijli bir yolculuğa çıkarıyor. Uygun filo yönetimi çözümleri, sınıfının en geniş iç ve 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f y /Skodalurkiye www.skoda.com.tr : > z SKODA Superb için ortalama yakıt tüketimi 41-71 litre/100 km skodafi lo©skoda.co m.tr olup sai 107-160 g/km lay Op 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TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜ KÜRESEL LİGDE 


İlaç sektörünün uzun süredir beklediği güzel haber geldi: e a Rl Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), aralarında o e a ii mi ii, i sektörde sevinçle karşılanan de sağlamlaştırmıştır. Ilaç İsviçre, ABD, İngiltere, Irlanda, Almanya, Kanada, bu üyeliğin Türkiye'de sektörümüzün de destek 


Japonya ve Avusturalya'nın da bulunduğu Uluslararası Ilaç Denetim Birliği (PIG/S) üyeliğine kabul edildi. 


a vii * 
ki yp ” 


La 
“ 


ıp * 
ir 


İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murat Akyüz 


Ni 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üretilen ilaçların kalitesinin uluslararası alanda tescili anlamına geldiğini belirterek katma değerin yüksek 

olduğu ilaç ihracatında 

artış beklediklerini söyledi. 
Dünyada ilaç ruhsatı veren otoritelerin kurduğu bir 

birlik olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S), bu alanda kabul gören en saygın ve geçerli kurum olarak biliniyor. PIC/S'e üye olmak ise o kadar kolay değil. Ülkeler, zorlu geçen denetimler sonucu Birlik üyeliğine kabul ediliyor. Türkiye'nin PIC/S'e üye olması ile birlikte Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan tüm denetimler dünyada kabul görecek ve ülkemizde üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil 
edilmiş olacak. Ol Ocak 2018 
tarihinden itibaren geçerli 

bu üyelik ilaç ihracatının önündeki engelleri de ortadan kaldıracak. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Akyüz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 

ilaç sektörünün de destek verdiği üyelik çalışmalarının sonuçlandırılmasındaki kararlılığı ve sektöre katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti. İlerleyen süreçte ilaç ihracatında artış beklediklerini kaydeden Murat Akyüz şunları söyledi: “Bu üyelikle birlikte Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği uluslararası alanda 


verdiği üyelik sürecinde gerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gerekse üreticilerimiz çok ciddi ve zorlu denetimlerden geçtiler. 
Yaklaşık 4 yıldır bu konuda çalışmalar yürütülüyor. 
Sağlık Bakanlığımızın girişimleri ve kararlılığı ile sonunda beklediğimiz güzel haberin gelmesinden dolayı mutluyuz. PIC/S Uluslararası İlaç Denetim Birliği'ne üyelik ilaç sektörümüzün tüm dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini artıracak. 
PIC/S üyeliği sayesinde 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerin tüm dünyada geçerli olması firmalarımızın işlerini kolaylaştıracak, maliyetlerini azaltacak ve ihracatta tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak. Kimya sektörümüzün katma değeri en yüksek ürün gruplarından olan ilaç ihracatında artışı da beraberinde getirecektir. 
Geçtiğimiz yıl 777 milyon dolarlık ilaç ihracatı gerçekleştirdik ve kilogram başına birim ihracat fiyatı 
15,5 dolar oldu. Bu rakam 
Türkiye ortalamasının 10 
katından fazla. Bu yılın 

7 aylık döneminde ise 
ihracatımız 455 milyon dolara ulaştı. Ülkemizin ilaç üretimindeki yüksek kalite seviyesinin tescillenmesi 

ile beraber ihracatta 

yüksek teknoloji ürünler 

ile gerçek potansiyelimizi yakalayabilecek bir ortamın oluşacağına inanıyoruz.” 


Dünyanın en büyük bulgur tesisi Mardin'de 


Mardinli İpek Bulgur, yıllık 70 bin ton üretimle Türkiye'nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı. Mardin'in kendine has bulgurunu dünyaya tanıtmayı hedefleyen marka, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardı ve yeni pazar arayışları için atağa kalktı. 


İPEK Bulgur'un ihracatında en büyük payı 35 bin ton ile Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. Ayrıca 
Almanya başta olmak üzere 
Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya'nın 

da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton Mardin bulguru ihraç ediliyor. İpek Bulgur'un Mardin'deki fabrikası, dünyanın en büyük bulgur üretim tesisi olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı İpek Bulgur, yıllık 70 bin 

ton üretimiyle Türkiye'nin bulgur devi haline geldi. 
Çeyrek asırlık bir Mardin markası olan İpek Bulgur, büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine olmak üzere, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardı. Dünyanın en büyük 


bulgur üretim tesisine sahip İpek Bulgur, üretiminin yüzde 45'ini Ortadoğu'da 
Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'ın yanı sıra 
Almanya ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor. 

Tüm üretimini Mardin 
Ovası'nın demir ve mineral bakımından oldukça zengin topraklarında yetiştirilen özel buğdaydan yapan 

İpek Bulgur, kalite ve ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor. 
İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, yurt dışında yeni pazarlar ararken yurt içinde de pazar paylarını büyütmek için yeni ürünler geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. 
Sun, Türkiye'nin dünyanın en büyük bulgur üreticisi 


olduğunu belirterek 
Türkiye'nin yüzde 25'i 
Mardin'de olmak üzere yıllık Imilyon ton bulgur ürettiğini, bunun 250 bin tonunun 

ihraç edildiğini dile getirdi. 
Sun, İpek Bulgur'un 40 bin ton ihracat ile Türkiye'de ilk sırayı aldığına dikkat çekti. 
Bulgurun Mardin'in en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Faysal Sun, “40 bin tona çıkardığımız ihracatta en büyük payı Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. İpek Bulgur olarak ihracatımızın yaklaşık 35 bin tonu sadece bu ülkelere gidiyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere 
Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya'nın da bulunduğu diğer ülkelere de 


2 binton ihraç ediyoruz” dedi. 


Avrupa'da Ortadoğulu 


İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun 


göçmen nüfusun çoğalmasıyla beraber bulgur tüketiminin arttığına dikkat çeken Sun, Avrupalıların da bu kültürden etkilenerek bulgura yönelmeye başladıklarını söyledi. 
Avrupa'da evde yemek yapma alışkanlığının düşük olduğunu hatırlatan Sun, paket yemek sektöründe en çok satılan ürünlerden olan ve kısıra benzemekle birlikte daha çok yeşillik içeren tebbule salatasında bulgur kullanımının ihracattaki artışta rol oynadığını dile getirdi. Sun, bulgurun uzun yıllar fakir yiyeceği olarak görüldüğünü ancak son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla hakettiği ilgiyi görmeye başladığına dikkat çekti: “Protein değeri çok yüksek bir gıda olan bulgur, ıspanak kadar demir içeriyor. Gelişen vegan yemek kültürü de özellikle Avrupa'da bulguru daha popüler hale getiriyor. 
Bulgur aynı zamanda bütün ülkelerin askeri stoklarında kolay pişirilmesi, uzun süre dayanması ve tok tutması nedeniyle baş köşede yeralıyor.” Sun'un yakın dönemde planladığı diğer önemli bir proje ise Bulgur Evleri. Sun'un verdiği bilgiye göre, üç büyük kentte 
Türkiye'de yapılan 50 çeşit bulgur yemeğinin misafirlere sunulacağı Bulgur Evleri açılacak. Her yörenin bulgur yemeklerinin bulunacağı 
Bulgur Evleri tüketicilere hizmet vereceği gibi turistler için de farklı yemek kültürleriyle tanışacakları yerler olacak. 


DÜNYANIN EN KÜÇÜK 
CERRAHİ ROBOTU: VERSIUS 


İNGİLİZ bilim insanları geçen ay yüzbinlerce hastalığın cerrahi tedavi kalitesini ve etkinliğini geliştirebilecek bir inovasyona imza atarak dünyanın en küçük cerrahi robotunu geliştirdi. 


Beğendim çünkü: 

» İlk önce mobil telefon ve uzay endüstrilerinde uygulanan bir teknolojinin insan tedavisine aktarılan bir uygulaması olmasına rağmen hem bu alandaki ilk mikro-hassas robotik uygulama, hem de diğer mikro robotlara 


Versius, geleneksel robotlardan üç kat küçük. 


göre çok daha kullanışlı ve mikro hareket hassasiyeti yüksek olduğu için örneğin kalp, fıtık, prostat ve safra kesesi gibi ameliyatlarda ileride yüzbinlerce hastanın teknik terimi ile 'Minimal İnvazif" (Anahtar Deliği', milimetrik yarık) cerrahi tedavi yöntemi ile hızlı, düşük komplikasyon ve ağrı ile iyileştirilmesine olanak tanıyor. 

* Geleneksel robotik kollar genellikle 3 eklemli iken Versius'un onlardan hem 3 kat küçük yani yetişkin bir insan 


kolu boyutunda hem de 4 
eklemli olması, farklı açılardan ve farklı türde ameliyatlar 

için hastanın üzerinde çalışabilme ve yapılamayan cerrahi operasyonları hem de minimal hata ile yapabilme olanağı veriyor. Bu sayede bağırsak (kolorektal), fıtık, kulak, burun-boğaz cerrahisi ve prostat gibi farklı cerrahi operasyonların tümünde birden bu ürün kullanılabiliyor. 
* Araştırmalarımda satış fiyatını bulamadım. Ama bilimsel bazı yorumlarda 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diğer konvansiyonel cerrahi operasyon yöntemlerinden çok pahalı olmadığı belirtiliyor. 
e Versius Robotu tek cerrah tarafından 3D bir ekran ile yönlendiriliyor. Bu da, bir cerrahın bir günde yapabildiği operasyon sayısını artıracak, yorgunluğunu da azaltacak. 
* Ayrıca, Ekonomi 4.0'ın hatta ileride mücevher, sarraflık, mikroprosesör gibi mikro elektronik ürünlerin üretimi daha farklı hassas işlemlerde veya göz ve beyin ameliyatları gibi çok daha hassas tıbbi alanlarındaki mikro robotik ürünlerin geliştirilmesine know-how ve vizyon desteği vereceği gibi şahsi bir öngörüm var. — 


Nara Educational 
Technologies AR-VR-MR 


Çanakkale'den bir girişim olan 

Nara Eğitim Teknolojileri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik (AR: Augmented Reality) uygulamalarının yanı sıra üç boyutlu tasarımlar, etkileşimli eğitim uygulamaları, dijital yayıncılık, uzaktan eğitim gibi alanlarda çalışan akademisyenler tarafından kuruldu. Nara, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak başta eğitim teknolojileri olmak üzere, pazarlama ve eğlence sektöründe 

de yenilikçi işler yapıyorlar. Örneğin sanal gerçeklik ile kan dolaşımı eğitimi hazırlıyor, artırılmış gerçeklik ile ders kitaplarındaki görselleri 

3 boyutlu hale getiriyor, bir mobilya 
kurulum, bilgisayar sökme gibi 

işler için iş üstündeyken izlenmesi gereken adımları gösterebiliyor. 
Aslında, bu tür ürünler ABD'de de lanse edildi, yani tam bir inovasyon değil. Ama ülkemizde de hem eğitim çözümlerinde, hem de aşağıdaki farklı alanlarda kullanılıyor olması açısından sizlere de sunmak istedim. 


Sanal gerçeklik (VR) uygulamaları: * Piri Resi Müzesi için VR s VRile kan dolaşımı eğitimi 


* Assos Antik Kenti'nin tanıtımı 

* Çanakkale'nin tarihi bir binasında yer alan MAHAL Sanat Galerisi için ziyaretçilere galerinin 1915'teki haline götüren bir zaman makinesi deneyimi yaşatması 


Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları: 

* Kale Banyo için AR destekli usta eğitim seti 

* Google Cardboard ile çalışabilen, Laptop tamirinde TeknoAsistan uygulaması. 

* AR destekli ders kitapları ve soru çözüm setleri 

* AR tabanlı hikâye kitapları 

* AR ürün katalogları 


Beğendim çünkü: 

* Öğrenme alanına tam odaklı oldukları için AR, VR teknolojisini her türlü eğitim alanında geliştirebilirler. 

* Nara, çocuklar için kodlama ve 3D modelleme eğitimleri düzenliyor, kültürde de dijital değişime yardımcı oluyorlar. 

* Eğitim gibi Türkiye'de köklü değişimlerin öncüsü olabilecek bir alanda (yani eğitim alanında) yüksek teknoloji ile faaliyet göstermeleri ise büyük bir özveri, zor bir alan. — 


AKILLI 
YÜZÜK OR!! 


ORII, kemik üzerinden, yani katı bir cisim üzerinden ses aktarma teknolojisini giyilebilir teknolojiye dönüştürmüş bir Kickstarter projesi. 
ORLI, bluetooth bağlantısıyla 

akıllı telefondan sesi alıyor ve ses titreşimini parmak ucunuza iletiyor. 
Böylelikle kulağınıza bastığınızda sesi duyuyorsunuz. Siri ve Google Asistan ile çalışarak arama yapma, mesaj gönderme, ses kaydı, mesaj okuma, zamanlayıcı oluşturma, sesli arama, navigasyon, etkinlik oluşturma, tweet atma, not oluşturma ve çeviri yapma gibi başarılı özelliklere sahip. 
Yüzüğünüze “Sevgilime mesaj gönder”, “annemi ara” “yarın 07:30'a alarm kur” gibi komutlar vererek çalıştırabilirsiniz. Satışları Şubat 2018'de başlayacak OR!T'nin erken sipariş fiyatı 99 dolar. 


Beğendim çünkü: 

* Telefonu cepten, çantadan çıkarmaya gerek kalmadan sesi almanızı ve üzerindeki mikrofon ile karşı tarafa sesinizi aktararak kullanım kolaylığı sağlıyor. 

* Görme engellilerin parmaklarına sadece bir yüzük takmasıyla akıllı telefon kullanım kalitesini yükseltiyor. 

* OR! sanal asistanlarla (Siri, Google Asistan) entegre çalışabiliyor ve üzerinde LED ışık ile bildirimleri gösteriyor. Bu sayede yazılı mesajları dinleyip, mesaja yanıt gönderebiliyorsunuz. 

* Kemik üzerinden ses aktarımı sağladığı için konuşmanın kişiye özel kalmasını sağlıyor ve gürültülü ortamlarda yüksek performans sağlıyor. 

* Böyle bir ürün için olmazsa olmazı su geçirmezlik özelliği de bulunuyor. 

* Öte yandan aldığı pek çok tasarım ödülü ile şık bir görüntü sağlayacağını anlasak da ergonomik olarak büyük bir yüzüğün gün içinde sürekli parmakta kalması OR!LI ürününün bir eksisi olabilir. — 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Dassault 
Systömes 
Türkiye 
Müdürü Elif 
Gürdal 


SANAL GERÇEKLİĞİ 
MAGAZAYA TAŞIYOR 


Fransız şirketi Dassault Syst&mes, Alman SAP'den sonra Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi. 3D tasarım yazılımı, 3D dijital modelleme alanlarında dünya lideri. 


ÖZELLİKLE otomotiv, havacılık ve savunma sektörlerinde Dassault ürünleri vazgeçilmez bir niteliğe sahip. Örneğin Fransız otomotiv devi PSA, “Deneyim Mağazalarında”, Dassault platformu sayesinde Peugeot, Citroön ve DS araçları için sanal 3D modeller sunuyor. 
Otomobil severler, aracın içini ve dışını gerçek zamanlı olarak deneyimleyebiliyor 

ve yapılandırabiliyor. Çoğu tüketici yılda ancak bir veya iki defa otomobil bayisine uğruyor. Sanal teknolojiler sayesinde otomotiv markaları hem perakende noktası 

hem de tüketici için bu deneyimi farklılaştırabiliyor. 
Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Cenevre 
Uluslararası Otomobil 
Fuarı'nda ziyaretçiler, sanal olarak Paris'teki Place de 

la Concorde'a götürüldü ve burada DS 7 CROSSBACK 
SUV La Premiöre modelini, şirketin fiziksel olarak aynı mekanda mevcut araçları yanında, resmi lansman esnasında deneyimledi. 
Ziyaretçiler SUV'nin içinde oturabiliyor, etrafında dolaşıyor, iç ve dışında yer alan ve ürünü farklılaştıran özelliklerini, başlarına takacakları HTC Vive ekranı ile gerçekçi bir şekilde keşfedebiliyorlar. 
Dassault, havacılık, savunma ve otomotivde kilit şirket olmakla birlikte perakendeden finansa kadar pek çok sektöre hizmet veriyorlar. Örneğin Boyner, çok kategorili moda koleksiyonlarını tasarlama ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak için Dassault'nun “My Collection endüstriyel çözümünü kullanıyor. Dassault 
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GİRİŞİM 


Systömes'in “My Collection” endüstriyel çözüm deneyimi Boyner Grup'a, şirket içi 

ve dışı paydaşları birbirine bağlayan birleşik bir dijital ortam sağlıyor. Ekipler tek bir platform üzerinde birlikte çalışarak verileri takip etmeye ve kopyalamaya daha az zaman harcarken bu zamanı, ürünleri geliştirmeye ve kaynak kullanımına ayırabiliyor. 
Dassault Systömes'in bir başka büyük müşterisi olan 
P&G, Dassault'nun sağladığı platformla 80'den fazla ülkede 10 ürün kategorisi ve 
65 marka yönetiyor. 
Dassault Türkiye Genel 
Müdürü Elif Gürdal, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 
Dassault'dan önce Türk 
Telekom, Borsa İstanbul ve 
HP gibi firmalarda teknik ve satışla ilgili pozisyonlarda çalıştı. Son olarak ise 

Oracle firmasında Üretim, Perakende ve Dağıtım 
Sektöründen sorumlu 
Kıdemli Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. Dassault Systömes, Türkiye ülke 

ofisi 3 kişiyle Türkiye'deki yolcuğuna başladı, her sene büyümeye devam etti. Şu anda 20 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Elif Gürdal, “Son yıllarda geleneksel sektörlerin dışına çıkma stratejimizle birlikte birçok yeni sektöre de tecrübe ve bilgilerimizi ulaştırmaya başladık, çok önemli başarı hikayelerinin altına imzamızı attık” diyor. Dassault'nün ürünleri, Endüstri 4.0'a geçişte temel araçlardan biri. Gürdal “Türkiye'de de Endüstri 4.0 konusunda firmalara çözüm sunmakta ve hedeflerine ulaşmalarında yardım etmekteyiz” diyor. - 


E-TİCARETİN YENİ BAŞKANI 
YABANCI SİTELERE İSYAN ETTİ 


Hastalık teşhisi amacıyla kullanılan ateş ölçerlerin internet üzerinden satışı bir süre önce Türkiye'de yasaklandı. Buna karşılık Aliexpress gibi siteler, bu yasağa aldırış etmeden Türkiye'ye satış yapmaya devam ediyorlar. 


ELEKTRONİK Ticaret 
İşletmecileri Derneği 

(ETİD), yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak kısa süre önce Hepsiburada.com'un 
Ticari Grup Başkanı Emre 
Ekmekçi'yi atadı. 2010 
yılından beri yaklaşık 7 yıl boyunca görev yapan Hakan Orhun'un görevini üstlenen 
Emre Ekmekçi, bundan sonra proaktif davranacaklarını 


Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği 
(ETİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Hepsiburada.com 
Ticari Grup Başkanı 
Emre Ekmekçi 


söylüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD), 2007 yılından beri faaliyetlerini sürdürerek e-ticaret sektörüne büyük katkı sağlıyor. ETİD üyeleri şöyle sıralanıyor: Altıncı 


Cadde, Alve, Amerikadaniste, 


Avansas, Bonvagon, Butik 
Bebe, Dekorazon, Ebebek, Efinans, E-Glober, EPttAVM, Ereyon, Evmanya, Genpa, 


Gittigidiyor, Hepsiburada, Hızlıal, iyzico, Kiğılı, Markafoni, Media Markt, MedyaNet, Metrics34, Micro Ödeme, Morhipo, N11.com, Neodigital, Outletim, Positive, ONET, PayU, Sahibinden, Sanalpazar, TeknoSA, 
Tekzen, Trendyol, TTNET, Turkcell, Webloyalty, Yemek Sepeti. Emre Ekmekçi'nin gündeminde e-ticaretin perakendedeki payını büyütmenin yanı sıra, 

sınır aşırı işlemlerle ilgili sorunların giderilmesi de var. 
Ekmekçi, Aliexpress başta olmak üzere, küresel e-ticaret devlerinin Türkiye'nin yasal mevzuatına aldırış etmeden 
Türk tüketicisine internet üzerinden satış yapmasından dertli. Ekmekçi'ye göre, yurtdışından Türkiye'ye yapılan satışlar, e-ticaretin yüzde 20'sine ulaşmış durumda. Türkiye'de e-ticaret siteleri, katı kurallara tabii. 
Ekmekçi, “Örneğin biz Hepsiburada.com olarak çok geniş bir hukuk departmanı kurduk. Avukatlarımız 

gelen şikayetlerle tek tek ilgileniyorlar” diyorlar. Buna karşılık Türkiye'ye satış yapan uluslararası e-ticaret şirketleri iade süresi, satışı yasak ürünler gibi konularda Ankara'nın koyduğu kurallara tabi değil. Ekmekçi, örnek olarak hastalık teşhisi amacıyla kullanılan ateş ölçerleri veriyor. Ateş-sıcaklık ölçerlerin internet üzerinden satışı bir süre önce Türkiye'de yasaklandı. Buna karşılık Aliexpress gibi siteler, bu 


yasağa aldırış etmeden Türkiye'ye satış yapmaya devam ediyorlar. Ekmekçi, 
“Bunun gibi olaylarda, Türkiye'nin kurallarını tanımayan sitelere karşı alınacak önlemler konusunda inisiyatif üstlenecek yasal bir kurum yok. Bakanlıklar topu birbirine atıyor” diyor. 
Ekmekçi, yurtdışındaki sitelerin yarattığı haksız rekabetin e-ticaretin 
Türkiye'de büyümesinin önünde ciddi engel olduğunu belirtiyor. 1978 Adana doğumlu olan Emre Ekmekçi, Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 1999 yılında University of Southern California'da Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten 

sonra çalışma hayatına Los Angeles'ta film, müzik ve eğlence endüstrilerine servis veren global bir pazarlama ajansında başladı. Ajansın içişakışlarından ve global 

iş geliştirmesinden sorumlu yöneticilik görevlerinde bulundu. Hong Kong, 
Şanghay, Londra ve Paris'teki ofislerinin kurulum ve geliştirilmesinden sorumlu olarak global tecrübe edindi. 
Daha sonra New York'da 
Columbia Business School'da 
MBA'ini tamamladı. 2010 

yılı Mart ayında European Founders Fund ve Rocket 
Internet grubu ile CityDeal çatısı altında grup satın 

alma sektöründe Türkiye'de öncü olan Sehirfirsati.com'u kurdu. Sehirfirsati.com'un Groupon.com bünyesi altında girmesinden sonra 1,5 sene boyunca Groupon/Sehirfirsati. 
com Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa Bölge 
Müdürü olarak görev yaptı. 
2011-2016 yılları arasında 
Doğan Online Şirketler 
Grubu'nda yeni yatırımlardan sorumlu İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 
Nisan 2016'dan itibaren Türkiye'nin öncü e-ticaret platformu olan Hepsiburada. 
com'un Ticari Grup Başkanı görevini yürütüyor. — 
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PAZARLAMA 


EN ETKİLİ 
10 YOUTUBER 


Sosyal medyada kitleleri peşinden sürükleyen tenomen'lerden reklam için nasıl yararlanabilirsiniz? 


İşte en etkili 10 Youtuber. 


Haber Begüm Candan 


Orkun Işıtmak 


Abone: 3.6 milyon 
Takipçi: 1.5 milyon 


Youtube'ta insanları eğlendirmek için içerik ürettiğini söyleyen Işıtmak, bunun ancak kendi de eğlenerek çektiği videolarla sağladığını belirtiyor. Şimdiye kadar Nike, Microsoft, Garanti Bankası, Canon ve Samsung gibi birçok global marka için içerik üretti. 

orkunisitmak © creatorstation.com 


2017 Ekim Turkishtime 


2- Oha Diyorum 


s Abone: 3.4 milyon 
* Takipçi: 188 bin 


OHA Diyorum kanalında ilginç, komik ve faydalı videolarla karşılaşabilirsiniz. 
Enteresan sorulara cevap verildiği, 

“oha' denecek deneylerin yapıldığı kanal abonelerini eğlendirmeyi de amaçlıyor. 
Kanalda Nescafe, Oreo ve Pringels gibi 


markalar için üretilmiş içerikler mevcut. 


reklam © mediakraft.com.tr 


3- Ruhi Çenet Videoları 


6- Barış Özcan 


* Abone: 2.4 milyon s* Takipçi: 787 bin 


s Abone: 651 bin s Takipçi: 63 bin 


Ruhi Çenet kanalında başta korku temalı hikayeler olmak üzere birçok anı ve farklı içerikleri izleyicileriyle paylaşıyor. LG, Ruhi Çenet'in çalıştığı markalardan biri. 
ruhicenet creatorstation.com 


4- Oyun Delisi 


* Abone:2.1 milyon 


Oyun Delisi'nin yeni oyunları takip edip değerlendirdiği videoları ortalama 300'er bin kez izlenmekte. Nescafe işbirliği yaparak içerik ürettiği markalardan biri. 
hulya.yildiz © mediakraft.net 


5- Danla Bilic 


* Abone: 1.3 milyon 
* Takipçi: 2.1 milyon takipçi 


Mevcut makyaj ve moda içeriklerine eleştirileriyle tanınan Danla Bilic 6 ay gibi kısa bir sürede I milyon aboneye ulaştı. Her videosu sadece Youtube üzerinden bile 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşmakta. Danla, şimdiye kadar Tinder, Moda Cruz ve Aliexpress gibi birçok markayla çalıştı. 

arda © socialand.com.tr 


7- Duygu Özaslan 


* Abone: 755 bin 
* Takipçi: 635 bin 


Duygu Özaslan'ın 2013'ten beri kendi deneyimlerini paylaştığı güzellik ve moda kategorisinde bir Youtube kanalı var. Bugüne kadar 40'tan fazla global marka ile çalışma fırsatı buldu. Molped, Puhutv, Cornetto ve Sephora gibi markalarla işbirlikleri bulunmakta. 
management © playonmuse.com 


Youtube hesabında sanat, tasarım ve teknolojik hikayelerini paylaşan Özcan profosyonel bir keynote speaker ve TEDXx konuşmacısı. Aynı zamanda Youtube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri olarak projeler üretiyor. 
Chambiy işbirliği gerçekleştirdiği markalardan sadece biri. 

ozcanbaris © gmail.com 


8- İdil Tatari 


s Abone: 626 bin 
* Takipçi: 180 bin 


İdil Tatari Youtube kanalında pratik yemek ve tatlı tariflerini paylaşmakta. 
Artema, Loccitane, Benim Dolabım ve Reztoran gibi markalarla çalışmaları var. 
idiltatari © gmail.com 


9- Sokakroportajlari.com 


s Abone: 500 bin s Takipçi: 61 bin 


Haftada 3 yeni röportajla takipçileriyle buluşan Jaki Baruh ve Kemal Gürel 

aynı zamanda yaratıcı içerik ajansı TurkeyVideoNetwork'ün de kurucuları. 
Sokak Röportajları Ülker, Turkcell, Kent, Dove ve kariyer.net gibi birçok markayla işbirliği gerçekleştirdi. 


10- Ezgi'nin Kanalı 


s Abone: 220 bin 
* Takipçi: 23 bin 


Türkiye'nin ilk sinema ve eğlence kanalının sahibi Ezgi, 2014 yılından beri çizgi roman, film ve dizileri inceleyerek yorumlarını izleyicileriyle paylaşıyor. 
ezgininkanali& gmail.com 


MARKALARIN INFLUENGER MARKETİNG YARIŞI DEVAM EDIYOR. INTERNET ÜNLÜLERİ 


BİR BİR REKLAM YÜZÜ OLUYOR 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TÜRKİYE'DEKİ 
EN BÜYÜK 
100 KÜRESEL 
SİRKET 


Türkiye 2016 yılında 12.1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım aldı. Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, bu yıl da 12 milyar dolarlık yabancı girişi bekliyor. Küresel şirketler, Türkiye ye güvenmeye, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. 
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ürkiye, zaman zaman yaşanan siyasi gerilimlere rağmen yabancı yatırımcıların gözde ülkelerinden olmaya devam ediyor. 
Genç nüfus, coğrafi konum ve hızlı büyüyen ekonomisi yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çeken sebeplerden sadece birkaçı. 
Bunun sonucu olarak Türkiye, son 12 yıllık zaman diliminde yabancı yatırımcının cazibe merkezi haline geldi. 2005 yılına kadar yaklaşık 1-2 milyar dolar olan uluslararası doğrudan yatırım, 2007 yılında 22 
milyar doları buldu. 2008 sonrası kriz ile birlikte düşüş yaşansa da 2011 yılı itibariyleartışdevam etti. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, 2015'te, küresel sermaye girişlerinin yüzde Tini aldı. Bu da 171 
milyar dolar demek. 2016 yılında ise bu giriş 12.1 milyar dolara indi. 2016 yılında Türkiye'ye gelen toplam UDY girişi içinde gayrimenkulün yüzde 26'lık payı dikkat çekmekte. Gayrimenkulü yüzde 22'lik pay ile imalat takip etmekte. 


Çoğunluk Avrupa'dan 

Uluslararası sermaye girişleri 2012-2016 yılı arasında yüzde 68 oranında Avrupa'dan gerçekleşti. Kaynak ülkelerin yüzde 24'ü Asya'da iken yüzde 7'si Amerika'dan. Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İngiltere ve Almanya. Türkiye'nin en büyük 100 yabancı şirketine göz attığımızda da bu durum dikkat çekiyor. Listede 15 Alman, altı Hollandalı ve yine altı tane İngiliz şirket var. ABD'li şirket sayısı ise 12. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2016 sonu itibariyle 53 bin 156 adet uluslararası sermayeli şirket bulunmakta. Bunlardan 21 bin 
751 tanesi AB ülkeleri girişimi. 2016 yılında kurulan 5 bin 581 adet uluslararası sermayeli şirketin ise bin 120 adedi ABD ülkelerinden. 3 bin 204 adedi ise Ortadoğu ülkelerinden oluşmakta. Başarısız darbe girişiminin tüketici ve reel sektör güvenini düşürmesi Türkiye'nin büyüme hızını yavaşlattı. 2015 yılında yüzde 6.1 olarak gerçekleşen büyüme oranı 2016'da yavaşlayarak yüzde 2.9'a inmişti. World Bank, 
2017 başında, büyümenin kademeli bir 
şekilde güçlenmesi ve yılın tamamı içinde yüzde 3.5 olarak gerçekleşmesini beklediklerini açıklamıştı. 2017'nin ilk 7 ayı için açıklanan verilerde yatırımların devam ettiği göze çarpmakta. Özellikle bu yılın başından beri yakalanan yüksek büyüme oranlarıyla Türkiye'ye UDY gi-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Yabancı sermaye girişinde gayrimenkul 


rişini daha da artırması bekleniyor. Yatırım ortamı sağlamak, mevcut ortamı da iyileştirmek adına çalışan birçok kurul ve dernek bulunmakta. 2001 yılından beri yatırım ortamını ilgilendiren alanlarda çalışmalar yürüten Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan yapısıyla çalışıyor. Türkiye'deki yatırımları artırmak için rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit eden kurul, yatırımın her safhasıyla yakından ilgilenmekte ve idari engellere çözüm üretmekte. Başbakanlık Yatırım Ajansı Türkiye'nin yatırım ortamını tanıtıp yabancı yatırımcılara rehberlik etmekte. MÜSİAD daha geçen ay İngiltere'deki ofisini açtı. TÜSİAD ve YASED de bu alanda çalışmalar yürütmekte. — 


ULUSLARARASI 
SERMAYELİ ŞİRKETLERİN 


İLLERE GÖRE DAĞILIMI 


İller 


İstanbul 
Antalya 
Ankara 
İzmir 

uğla ersin 
Gaziantep 
Bursa 
Hatay 


Diğer iller 
Toplam 


LİSTE NASIL OLUŞTURULDU? 


Listeyi oluştururken çoğunluk hissesi yabancılara ait şirketleri değerlendirme kapsamına aldık. Şirketlerin 2016 net satışlarını temel alan listeyi oluştururken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma (TİM 1000), İstanbul Sanayi Odası'nın En Büyük 500 Şirket (İSO 500), 

Bilişim 500 ve Fortune 500 listelerinden yararlandık. 


Şirket sayısı 
(1954-2016) 


32.311 
4.963 
2.931 
2.418 

1.709 
1.613 
1.180 
726 
653 
4.005 
53.156 


Şirket sayısı 
(2016) 


3.502 
274 
225 
175 
340 

53 
330 
18 

42 
411 
5.581 


2017 Ekim Turkishtime 


İMALAT 


YÜZDE 
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YABANCI YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI 


FİNANS VE TOPTAN VE © ULAŞTIRMA SİGORTA . — PERAKENDE E . : 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ULUSLARARASI SERMAYE GİRİŞLERİ 2012-2016 


DİĞER (HOLLANDA İNGİLTERE ALMANYA AZERBAYCAN ABD RUSYA (JAPONYA 


YÜZDE 


04 


ABD 


00İ 
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KM & 


İNGİLTERE ÇİN HONG KONG HOLLANDA SİNGAPUR BREZİLYA (TÜRKİYE 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TURKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 100 YABANCI ŞİRKET sıra KURS, İKE NETSANŞU A İSTİNDAM İHRACAT) 


1 PETROL OFİSİ ÇOK ULUSLU 30,790,948,000.00 915 

2 FORD OTOMOTİV ABD 18,289,107,267.00 10261 | 3,847,119,066.00 
3 SHELL & TURCAS PETROL HOLLANDA 16,852,964,000.00 791 

4 TÜRK TELEKOM e AN 16,108,594,000.00 33691 

5 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI İTALYA 14,9235,951,000.00 9694 9,057,743,801.00 
6 OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI FRANSA 11,465,524,257.00 2,678,134,399.00 
7 TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE JAPONYA 10,644,989,981.00 4344 o 1184,161,964.00 
8 VODAFONE İNGİLTERE 10,523,000,000.00 3300 

9 MERCEDES BENZ TÜRK ALMANYA 9,488,307,048.00 965,300,073.00 
10 | HYUNDAASSAN GÜNEY KORE 8,763,659,239.00 837,056,000.00 
1 BSH EV ALETLERİ ALMANYA 5,965,970,573.00 7029 756,719,738.00 
12 | PETKİM AZERBAYCAN 4,532,590,622.00 2395 439,006,000.00 
13 | CARREFOURSA HOLLANDA 4,499,266,037.00 10545 

14 UNİLEVER İNGİLTERE 4,410,460,397.00 2694 

15 | BOSCH ALMANYA 4,297,105,064.00 8270 | 1,066,709,448.00 
16 e SABANCI SİGARA | app 2,948,230,137.00 245,144,808.00 
17 | BRIGHTSTAR TELEKOMÜNİKASYON ABD. 2,598,839,655.00 109 

18 | TAVTEPEAKFEN FRANSA 2,480,667,471.00 3054 

19 | COCA-COLAİÇECEK ABD 2,436,281,957.00 1115 3,763,000.00 
20 | İPRAGAZ HOLLANDA 2,304,234,000.00 917 

21 ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ FRANSA 2,950,031,986.00 

22 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ HOLLANDA 2,160,072,761.00 10845 

23 | EWEENERJİ ALMANYA 1,993,876,466.00 54 

24 BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ BREZİLYA 1,934,743,180.00 4571 67,916,000.00 

BİRLEŞİK 
25 | EKOLLOJİSTİK ARAP 1,880,452,808.00 7055 
EMİRLİKLERİ 

26 (| BOYNERBÜYÜK MAĞAZACILIK KATAR 1,856,832,573.00 4956 

27 | BRISA BRİDGESTONE JAPONYA 1,766,472,991.00 2580 174,577,000.00 
28 | ABBELEKTRİK SANAYİ İSVİÇRE 1,745,350,691.00 161,036,000.00 
29 | MULTİNET KURUNSAL HİZMETLER FRANSA 1,688,057,160.00 941 

30 | TAVİSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ FRANSA 1,675,173,102.00 3016 

31 BORUSAN MANNESMANN BORU ALMANYA 1,679,939,552.00 1571 232,161,128.00 
32 | MMK METALURJİ RUSYA 1,588,319,095.00 1934 43,537,893.00 
33 | ARENABİLGİSAYAR HİNDİSTAN 1,562,649,570.00 333 
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34 | AKÇANSAÇİMENTO ALMANYA 1,461,055,290.00 1184 58,181,000.00 
35 | AKENERJİELEKTRİK e 1,420,842,034.00 239 
CUMHURİYETİ m 

36 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ JAPONYA 1,399,589,140.00 293 128,177,352.00 
37 | BAYERTÜRKKİMYA ALMANYA 1,385,267,566.00 1331 

38 | İNDESİTCOMPANY İTALYA 1,376,350,870.00 79 240,001,000.00 
39 | GOODYEAR ABD 1,349,977,316.00 1741 247,856,730.00 
40 | HONDA JAPONYA 1,306,970,689.00 859 51,397,435.00 
41 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA ALMANYA 1,278,802,9226.00 281,131,900.00 
42 ISS TESİS DANİMARKA 1,248,124,731.00 31069 

43 | DELPHI AUTOMOTİVE SYSTEMS ABD 1,055,203,873.00 1033 203,143,000.00 

a | BİRLEŞİK 
44 | ARMADABİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ARAP 1,044,493,999.00 175 
EMİRLİKLERİ 

45 | AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV İSVEÇ 1,032,773,632.00 

46 | DAIKIN JAPONYA 1,024,919,377.00 1011 101,610,000.00 
47 SOCAR GAZ TİCARETİ AZERBAYCAN 972,069,761.00 

48 | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ABD 969,843,494.00 9050 

49 | TÜRK TUBORGBİRA VE MALT SANAYİ DANİMARKA 962,729,000.00 1018 

50 | PİRELLİ İTALYA 959,521,710.00 1874 110,017,014.00 
51 GRID SOLUTIONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ AVUSTURYA 954,416,945.00 971 197,661,000.00 
52 | TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ İTALYA 953,572,451.00 453 61,994,728.00 
53 | YAZAKI OTOMOTİV JAPONYA 909,403,465.00 5611 160,701,000.00 
54 RAVAGO PETROKİMYA BELÇİKA 899,654,109.00 95 50,268,556.00 
55 | BEYÇELİK GESTAMP İSPANYA 869,488,399.00 2199 56,036,000.00 
56 | ANADOLUISUZU JAPONYA 829,811,333.00 893 56,065,952.00 
57 MAXJION İNCİ JANT BREZİLYA 810,725,213.00 1067 192,406,000.00 
58 | RWE&TURCASGÜNEYELEKTRİK ÜRETİM ALMANYA 802,249,458.00 58 

59 | LENOVO ÇİN 791,000,000.00 

60 | FEDERALMOGUL ABD 788,619,325.00 1786 157,494,000.00 
61 KOROZO AMBALAJ ABD 745,295,759.00 1027 

62 | SAVOLAGIDA a — 731,507,480.00 

63 | ORACLE ABD 719,000,000.00 

64 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ HOLLANDA 709,524,691.00 12978 

65 DEVA HOLDİNG İNGİLTERE 688,456,364.00 1874 13,840,000.00 
66 | HEWLETT PACKARD ENTERPRİSE ABD 682,000,000.00 
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67 | AUNDE TEKNİK TEKSTİL ALMANYA 681,192,817.00 2714 211,249,000.00 
68 | TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV JAPONYA 680,808,538.00 4344 10,293,000.00 
69 | MUTLUAKÜ HOLLANDA 631,311,988.00 899 

70 ASCENDUM MAKİNA İSVEÇ 619,238,000.00 166 

71 RESİNEX BMY PLASTİK BELÇİKA 613,358,044.00 38 

72 | HUGOBOSS ALMANYA 576,106,570.00 3915 188,743,000.00 
73 | STACKPOLEINTERNATIONAL OTOMOTİV KANADA 540,480,956.00 601 

74 | AMYLUMNİŞASTA ABD 535,036,329.00 96,036,946.00 
75 ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ BELÇİKA 519,181,052.00 596 65,306,477.00 
76 | JOTUNBOYA NORVEÇ 502,475,488.00 489 54,199,519.00 
77 CANDY HOOVER EUROASİA EV GEREÇLERİ | İTALYA 491,3392,980.00 56 143,703,868.00 
78 | BOSCHREWROTH OTOMASYON ALMANYA 491,135,824.00 118,304,628.00 
79 | NEXANSTÜRKİYE ENDÜSTRİ FRANSA 490,367,040.00 93,214,452.00 
80 | ALARKOCARRİER ABD 487,014,520.00 606 

81 VOTORANTİM ÇİMENTO BREZİLYA 486,124,939.00 699 

82 POLİSAN KANSAİ B JAPONYA 479,564,990.00 740 

83 | LESAFFRE TUOUİEMAYACILIK FRANSA 461,682,704.00 51,282,318.00 
84 | KANSAİALTANBOYA FRANSA 450,239,010.00 810 

85 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ İNGİLTERE 450,938,010.00 761 

86 | INDORAMA VENTURES ADANA PET TAYLAND 441,185,838.00 80 

87 | ALCATELLUCENT TELETAŞ FRANSA 440,561,274.00 487 

88 | PANASONİCECOSOLUTIONS JAPONYA 439,197,096.00 917 38,889,000.00 
89 | İNCİGSYUASAAKÜ JAPONYA 405,911,201.00 676 48,260,887.00 
90 BAYMAK MAKİNA İNGİLTERE — 409,576,938.00 613 12,179,000.00 
91 SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR İTALYA 393,388,667.00 195 

92 | LEGRANDELETKRİK FRANSA 385,929,667.00 455 82,025,000.00 
93 CSUN EURASİA ENERJİ SİSTEMLERİ ÇİN 384,343,657.00 537 

94 | LEONIKABLOVE TEKNOLOJİLERİ ALMANYA 370,325,778.00 153 79,549,000.00 
95 | ARCELORMITTAL AMBALAJ ÇELİĞİ LÜKSEMBURG 362,563,394.00 1092 

96 | YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES JAPONYA 281,044,650.00 160,701,000.00 
97 MARSHALL BOYA VE VERNİK İNGİLTERE 975,454,055.00 263 4,579,000.00 
98 | MİDALKABLO BAHREYN 270,279,728.00 166 26,062,000.00 
99 | TÜRK YTONG SANAYİ ALMANYA 263,693,849.00 

100 | OPET FUCHS MADENİ YAĞ ALMANYA 262,757,127.00 
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"117 MİLYAR DOLARLIK 
108 YENİ YATIRIM VAR 


Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut: “Uluslararası yatırımcıların Türkiye ye olan ilgisinin uzun vadeli. Bu yüzden geçici dalgalanmalardan etkilenmiyorlar. Ağustos ayının sonu itibariyle Ajansımızın yakından ilgilendiği projelerin sayısı 109 ve toplam değeri 11,/ milyar dolar seviyesinde. 
Ayrıca, gündemimizdeki projelerin yüzde /0'i üretim sektörlerinde." 


Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yabancı BAŞBAKANLIK yatırımlardaki son trendleri Turkishtime'a açıkladı... 


2017 Türkiye için yabancı yatırım anlamında 

nasıl geçmekte? 

Uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akımlarındaki istikrar 2017 yılının ilk yedi ayında da sürüyor. 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen net UDY rakamı 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özellikle UDY'nin en önemli kalemi olan sermaye yatırımlarındaki giriş, aynı dönemde, geçen yıla göre yüzde 41 artış göstererek 4,5 milyar dolar seviyesine geldi. Yine Temmuz 2017 itibarıyla, son 12 aylık yıllıklandırılmış UDY girişi, diğer bir ifadeyle son 12 aylık UDY girişleri toplamı 11,6 milyar dolar olarak ortalamaya yakın bir seviyede gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında bile, toplam çekilen UDY'nin yüzde 56'sı yılın ikinci yarısında yani darbe girişiminden sonra gerçekleşti. Sadece bu oran bile uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin uzun vadeli olduğunu ve geçici dalgalanmalardan etkilenmediğini gösteriyor. Özellikle bu yılın başından beri yakalanan yüksek büyüme oranlarının Türkiye'ye UDY girişini daha da artırmasını bekliyoruz. 


Tükiye yabancı yatırım anlamında şu ana kadar 
2017 hedeflerine yaklaştı mı? 

2017 yıl sonunda, toplam UDY anlamında bir önceki yılı 
aşacağımızı düşünüyoruz. Özellikle, yılın son çeyreğinde ivmenin daha da artacağını ve 12 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir uluslararası doğrudan yatırım elde edeceğimizi öngörüyoruz. 


Yabancı yatırımcıların gözünde Türkiye ne durumda? 
Hangi sektörler daha çok ilgi çekiyor? Siz hangi sektörlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz? Beklenen büyüme nedir? 

Az önce değindiğim gibi, uluslararası yatırımcıların Türkiye ile ilgili stratejileri uzun vadeli planlar üzerine inşa ediliyor ve kısa vadeli geçici dalgalanmalardan etkilenmi- 


yor.Son 14 yılda ortalama yüzde 5,6, 2017'nin ilk iki çeyreğinde de yüzde 5'in üzerinde büyüme rakamı elde etmiş, ayrıca 2017 yıl sonunda yüzde 7'nin üzerinde büyümesini beklediğimiz Türkiye, uluslararası yatırımcıların gözünde sağlamlığı test edilmiş, güvenilir, karlı ve yatırımcı dostu bir pazar konumunda. Bu yılın başından bu yana, özellikle enerji sektörü başta olmak üzere, birçok yatırımın duyurusu yapıldı. Tabi ki şu aşamada isim vermemiz mümkün değil fakat 2017 yılı sonlanmadan önce yeni yatırımların duyurularını da sizlerle paylaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ağustos ayının sonu itibariyle Ajansımızın yakından ilgilendiği projelerin sayısı 109 ve toplam değeri 11,7 milyar dolar seviyesinde. Enerjinin yanı sıra, projelerin yoğun olarak yer aldığı sektörler kimya, petrokimya, sağlık hizmetleri, lojistik ve finans. Ayrıca, gündemimizdeki projelerin yüzde 70'i üretim sektörlerinde. 


Türkiye hangi ülkelerden yatırım aldı? Yatırımlar Türkiye Için tatmin edici mi? 

Türkiye 2002 yılına kadar 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmiş bir ülke iken 2003'ten bu yana geçen yaklaşık 14 yıllık sürede 185 milyar doların üzerinde UDY çekti. Benzer şekilde, 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 5.600 uluslararası sermayeli şirket varken, Ekonomi Bakanlığı tarafından altı ayda bir açıklanan bültene göre bu sayı 2017 yılı Haziran ayı itibariyle 55.000'e ulaştı. 2016 yılının tamamında ise 12,3 milyar dolar UDY rakamına ulaştık. Küresel konjonktürdeki ve yerel olumsuzluklara rağmen Türkiye, son 14 yıldaki ortalamasının altına düşmedi. 
Bu süreçte, UDY kaynakları da çeşitlendirildi. Türkiye'nin geleneksel UDY kaynakları olan Amerika ve Avrupa'dan gelen UDY'de bir azalma yaşanmazken, alternatif kaynaklar olan Körfez ülkeleri ve Uzak Doğu Asya ülkeleri de önemli kaynaklar olarak ön plana çıkmaya başladı. 


Gümrük Birliği ile ilgili olası değişiklikler sizce Türkiye'yi nasıl etkiler? 

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ticaretin gelişimine sağlayacağı katkının yanı sıra aynı zamanda teknik 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bir konu. 21 yıl önce, 1996'da devreye giren bu anlaşma, bazı dinamiklerin artık değişmesi sebebiyle, beklentileri karşılayamaz durumda. Üstelik bu anlaşmanın güncellenmesi her iki tarafın yararına. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin global ticareti içindeki payının yüksek olması ne kadar önemliyse, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olması da o kadar önemlidir. Biz, Yatırım Ajansı olarak politik dalgalanmaların AB ülkeleri ile olan ticaretimizi etkileyeceğini düşünmüyoruz. Son günlerde yapılan rüzgar YEKA ihalesi başta olmak üzere Avrupalı firmaların ülkemizdeki ihalelere ve yatırım fırsatlarına gösterdiği ilgi bunun en büyük göstergesi. Ülkemize davet ettiğimiz herkese, “gelin birlikte kazanalım” çağrısı yapıyoruz. Çünkü bizim yardıma değil, birlikte çalışmaya, birlikte kazanmaya ihtiyacımız var. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bizimle çalışmak isteyen herkese, ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır, bunu bulunduğumuz her ortamda açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak uluslararası yatırımcılara yardımcı olmaya her zaman hazırız. 


“ENERJİNİN YANI SIRA, PROJELERİN 


YOĞUN OLARAK YER ALDIĞI SEKTÖRLER KİMYA, PETROKİMYA, SAĞLIK 


HİZMETLERİ, LOJİSTİK VE FİNANS” 


Yabancı yatırımcının ilgisini çekmek için ne gibi çalışmalar yapılıyor? 

Türkiye uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcamaktadır. Sırf bu amaca matuf olarak, 2003 yılında “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” çıkarılarak, 2006 yılında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ajansımız kuruldu. Bunun yanı sıra, Bankacılık Kanunu (2005), Sigorta Kanunu (2007), Mortgage Kanunu (2007), Gümrük Kanunu'nun güncellenmesi (2009), Yabancıların Çalışma İzni Kanunu (2010), Yeni Türk Ticaret Kanunu (2012), Yeni Sermaye Piyasası Kanunu (2012) ve yatırım teşvik düzenlemeleri hayata geçirildi. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu birçok uluslararası anlaşma ve “karşılıklı yatırımların teşviki ve korunması” anlaşmaları imzalandı. Hükümetimiz 
2016 ve 2017 yıllarında da reformlara ve iş ortamını iyileştirmeye odaklandı. Bu kapsamda, Ar-Ge, işgücü piyasası, yargı, vergi ve diğer pek çok alanda yatırım ortamını iyileştirmek için kanunlar çıkarıldı ve düzenlemeler yapıldı. 
Kasım 2016'da Proje Bazlı Teşvik Sistemi hayata geçirildi. 
Aralık ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Destek Mekanizmaları tanıtıldı. 2017 Ocak ayında Cazibe Merkezleri Programı tanıtıldı, Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklikler yapıldı ve Sınai Mülkiyet Kanunu hayata geçirildi. Şubat 2017de ise Turkuaz Kart uygulaması yürürlüğe girdi. 15 Eylül 2017 itibariyle 216,5 milyar TL'ye ulaşan Kredi Garanti Fonu teminatlı krediler, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sistemini olumlu etkiledi. Türkiye'nin değer zincirinde ilerlemesine yardımcı olan bu reformlar ve teşviklerle birlikte Türkiye daha rekabetçi hale geldi ve alınan mali tedbirlerle birlikte ekonomik faaliyetler ivme kazandı. 


Türkiye'nin algısını yükseltmek için neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? 

Ajans olarak biz de, 2016 yılındaki belirsizlikler 2017 yılının ilk çeyreğinde de devam etmesine rağmen, kendi hikayemize ve kendi gündemimize odaklandık. Bizim gündemimiz Türkiye'nin hikayesini uluslararası mecralarda en iyi şekilde anlatabilmek ve ülkemizde yatırım yapmayı düşünen uluslararası yatırımcıların yatırım süreçlerini en sorunsuz şekilde tamamlamalarını sağlamak. Halihazırda yatırımı bulunan yatırımcıların da yeni yatırım projelerine destek olmak. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik algı operasyonunu bertaraf etmek için bazı adımlar atmayı planlıyoruz. Özellikle 2013 yılının ortasın- dan bu yana, uluslararası basında Türkiye ile ilgili olumsuz haberlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bir açıdan bizim işimizi zorlaştırırken bir açıdan da bize bir fırsat sunuyor. Türkiye'ye ilgi oldukça fazla bilgi kirliliği ve algı boşluğu da mevcut. Ajans olarak bu kirliliği ortadan kaldırmak ve boşluğu doldurmak bizim öncelikli görevlerimizden. İletişim ve tanıtım stratejimizi de bu çerçevede şekillendirdik. Bir adım öteye geçerek, Londra ve New York merkezli uluslararası basın kuruluşlarının editör ve muhabirleriyle yeni ilişkiler tesis ettik. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok uluslararası firmanın Türkiye genel müdürleri de bizimle bu mücadelenin içerisinde yer aldı, degerli zamanlarını bize ayırdılar ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili vizyonlarını uluslararası basınla paylaştılar. Bu yeni stratejimizin çok olumlu yansımalarını da aldık. Görüşmelerimizden sonra haberlerin içeriğinde objektif rakamlara yer verildiğini veya sübjektif olumsuz yorumların azaldığını gözlemledik. 


Yabancı yatırımcı neden Türkiye'ye yatırım yapmalı? 
Türkiye'nin yatırımcıyı etkileyen özellikleri neler? 

Türkiye, doğunun ve batının ortasında dinamik ve büyüyen bir G20 ekonomisi. Türkiye aynı zamanda, yatırımcı dostu iş ortamı, geniş iç pazarı ve bölge ülkelerine kolay ulaşım imkanı sağlayan stratejik konumu ile dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi. Yaş ortalaması 30 
olan genç ve dinamik nüfusu, eğitimli iş gücü, artan istihdam oranı, ve yüksek satın alma gücüne sahip büyüyen orta sınıf ile Türkiye aynı zamanda en hızlı büyüyen OECD ülkesi. Aralıksız 27 çeyrek büyüyen Türkiye ekonomisi, 
2016 yılının 3. çeyreğindeki daralmaya rağmen derhal toparlanarak 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 4,2, 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme kaydetti. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'nun tam ortasında bulunan Türkiye, toplamda 1,6 milyardan fazla nüfusa ve 28 trilyon doları aşan milli gelire sahip bölge ülkelerine kolay erişim sunmakta. Dünya ticaretinin yarıdan fazlası, Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesinde gerçekleşiyor.3M, Coca-Cola, Microsoft ve Intel gibi birçok çok uluslu şirketin Türkiye'yi stratejik bölge genel merkezi olarak seçmelerinin başlıca nedenlerinden birisi budur. Diğer taraftan, son on yılda yapılan yapısal reformlar sayesinde Türkiye'de tüm uluslararası yatırımcıların aynı haklara sahip olduğu ve yerli şirketler ile aynı kurallara tabi olduğu bir ortam oluştu. Ar-Ge teşvikleri, vergi reformları, bölgesel ve sektörel teşvikler ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için sunulan genel teşvik mekanizmanları, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. — 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VATANDAŞLIK 


© YATIRIMLA 
ÜRKİYE VATANDA 
NASIL OLUNUR? 


2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı ve | milyon dolar gayrimenkul 
yatırımıyla Türkiye vatandaşı olmak mümkün. Dahası da var. Konunun Türkiye'deki sayılı uzmanlarından Tolga Habali anlatıyor. 


SON dönemde gündemden düşmeyen bir konu “İkinci vatandaşlık ya da oturum.” 
Neden insanlar ikinci bir vatandaşlık ya da oturum alma ihtiyacında hissediyorlar kendilerini? Bu taleplerin oluşmasında birçok etken olabilir, ancak genel bir çerçevede değerlendirmek gerekirse: Güvenlik nedenleri, politik istikrarsızlıklar, yaşam koşullarının zorlaşması, 

artan seyahat özgürlüğü talebi, çocukların eğitim ve geleceğine yönelik ailelerin planlamaları, hayat tarzı değişiklikleri, goballeşen iş dünyasının ve iş gücünün yeni pazar ihtiyaçları, uluslararası vergi planlaması insanların ikinci bir vatandaşlık ya da oturum hakkı alma isteğindeki en önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Tolga 
Habali merak edilen soruları Turkishtime için yanıtladı. 


Türkiye de “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık” programı açıkladı. Türkiye'nin bu programı ile ilgili biraz bilgi verir misiniz? 

Küresel anlamda artan ekonomik ve politik riskler, ülkeler arasındaki gerginlikler; 
1 milyon dolar yatırımcılara yönelik oturum 
gayrimenkul ve vatandaşlık programlarına yatırımıyla Türk olan talebin artan bir eğilimle vatandaşı olmak devam edeceğini gösteriyor. 

mümkün. : 
Kanada, ABD, Ingiltere gibi 

ülkelerin süregelen yatırımcı 


göçmenlik programları yanında, son yıllarda İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Letonya gibi ülkelerin yatırımcı oturum programları vasıtasıyla ekonomilerine canlılık getirmeleri, Türkiye'nin de bu konuda 

bir program yaratma isteğini arttırmıştır. Türkiye gerek konumu, gerekse sunduğu imkanlar açısında birçok ülke vatandaşı için cazibe merkezidir. Talebi kaynağa dönüştürme, yatırım 

yoluyla ülkeye kaynak girişini çeşitlendirme ve zenginleştirme düşüncesiyle Türkiye bu dönemde ilgili vatandaşlık kanunlarında değişikliğe giderek, Ocak 2017'de kendine özgü yatırım yoluyla vatandaşlık kanununu yürürlüğe sokmuştur. 


Türkiye'nin Yatırım Yoluyla 

Vatandaşlık Kanunu gereği: 

* 2 Milyon dolar sabit sermaye yatırımı 

s1 Milyon dolar gayrimenkul yatırımı 

* 1.5 Milyon dolar gayrimenkul fonu yatırımı 

*3 Milyon dolar banka mevduatı yatırımı 

*3 Milyon dolar Turkiye Cumhuriyeti borçlanma senetleri yatırımı 

* 100 kişiye istihdam sağlayacak işletme yatırımı 


yapanlar, kanundaki diğer şartları yerine getirerek Türk vatandaşlığını başvurabilirler. 
Yukarıdaki seçeneklere bakıldığında Türkiye'nin programında arzu edilen sermaye çeşitliği sağladığını söylemek mümkündür. 
Birçok ekonomik alanda vatandaşlık için yatırım imkanı, programa bir zenginlik getirmiştir. 


Türkiye'de oturum ya da vatandaşlık almak sadece sermaye sahipleri için mi mümkün? 

Türkiye'de oturum ve çalışma hakkına sahip olmak farklı şekillerde mümkün olabilir. 


Ancak yatırım yoluyla 

vatandaşlık programı ile 

birlikte yürütülen ve Mart 

2017'de yürürlüğe giren 

Turkuaz Kart uygulamasıyla, 

* Nitelikli çalışanlar 

* Bilim insanları ve araştırmacılar 

* Uluslararası rekabet eden sporcular ve tanınan sanatçılar 

* Nitelikli yatırımcılar 

* Türk kültürüne katkıda bulunan ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımına yardımcı olanlar 


Türkiye'de sürekli oturum ve çalışma iznine sahip olarak sonrasında vatandaşlık alabilirler. 


Türkiye Yatırımcı 
Vatandaşlık ya da Oturum Programlarını diğer 

ülke programlarıyla karşılaştırabilir misiniz? 
Karşılaştırma yapabilmek için öncelikle Türkiye programının uygulamasının görülmesi gerekmektedir. 
Programın uygulama esasları, ilgili ve sorumlu merciler, süreç ve kalite kontrolünün nasıl ve kim tarafından yapılacağı, başvuru yapanların güvenlik soruşturmalarının hangi derinlikte ve hassaslıkta ve hangi birimler tarafından ele alınacağı, bu programdan faydalanarak vatandaşlık alacaklara uygulanacak istisnalar, kısıtlamalar, gibi birçok konunun açıklığa kavuşması gerekmektedir. 
Yine bu programın hem ülke ekonomisine katkısı hem 

de bundan fayda sağlayacak iş kollarına sağlayacağı katma değer somut olarak bir stratejik plan çevresinde değerlendirilmelidir. 


Şu anda popülaritesi en fazla olan ülke programları hangileri? 

Ülke programlarını; 
vatandaşlık programları, oturum programları ve göçmenlik programları olarak 


3 guruba ayırmakta fayda 
var. Ekonomik Vatandaşlık 
Veren Ülkeler: AB'de Malta, Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs); Karayipler'de St Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda, Grenada, St Lucia, Dominika. 
Yatırım yoluyla oturum veren ülkeler Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Malta, Letonya, Estonya, Karadağ. Yatırımcı göçmenlik programları uygulayanlar 

da ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda. 
Örneğin Yunanistan en az 
250 bin euro gayrimenkul 
yatırımı yapan AB dışı ülke vatandaşlarına sürekli oturum hakkı vermektedir. 
Yunanistan'da sürekli oturum alan yatırımcılar AB Schengen bölgesi içerisinde vizesiz dolaşım hakkına da sahip olurlar. Oturum hakkı çalışma hakkını vermez ancak yatırımcılar şirket 


Tolga Habali, 
“Türkiye'nin programında arzu edilen sermaye çeşitliği sağladığını söylemek mümkündür. 
Birçok ekonomik alanda vatandaşlık için yatırım imkanı, programa bir zenginlik getirmiştir” diyor. 


kuruluşu yoluyla kendi işini yapabilirler. ABD yatırımcı göçmenlik programı (EBS) çerçevesinde ise “Yeşil Kart” Bölgesel Yönetim Merkezleri nezdinde yapılacak 500 bin dolarlık özel proje yatırımı ile yada doğrudan iş yatırımı ile alınabilir. Yapılan yatırımın dönüşü için gerekli olan süre 5 yıldır. 500 bin dolarlık asgari yatırım tutarının 1 milyon 350 bin dolara çıkarılması gündemde. 
Her 500 bin dolar yatırım için 10 kişilik istihdam yaratılmasını beklemektedir. 
Yeşil kart ilk aşamada iki 

yıl süreli verilir ve ABD hükümetinin istihdamı rakamlarını teyit etmesi ile sürekli yeşil karta dönüşür. 
ABD hükümeti yatırımlara bir garanti vermez. ABD'de yatırım yoluyla göçmenlik 
(EB5) başvuruları ortalama 
16-20 ay sürmektedir. 
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TÜKETİCİNİN 
KALBİNE DEĞİL 


BURNUNA 
GİRME ZAMANI 


“Koku pazarlaması" (Scent Marketing) tüm dünyada 500 milyon dolar büyüklüğünde bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Yapılan araştırmalara göre koku kullanımı, plansız alışverişlerde yapılan harcamaları yüzde 6, satın alma isteğini yüzde 15 ve mekanda kalma süresini yüzde 16 oranında artırıyor. 


2017.Ekim Turkishtime 


Haber Dr. Selçuk Tüzcuoğlu Bahçeşehir Üniversitesi İl, S.B, Fakültesi Öğretim“Üyesi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programları"Koordinatörü 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MARKALAR tüketicilerle iletişim 


kurarken olabildiğince çok duyu organını devreye sokmaya çalışıyorlar. 
Çünkü kişi bir mesajı ne kadar çok duyu organı ile algılarsa o mesajın etkisi de o oranda yüksek oluyor. Dijital pazarlama aktiviteleri, televizyon reklamları, gazete ilanları öncelikle gözlere hitap ediyor. Tabii pazarlama iletişiminde 

en çok kullanılan duyu organlarının ikincisi kulak... Ürünün faydalarını açıklayan metinler, duygusal bağ kurmaya yarayan hikayeler, sloganlar 

ve jingle'lar hep işitme duyusunu kullanarak aktarılan mesajlar. Markalar açısından pazarlama iletişiminde tatma ve dokunma duyularını kullanmak pek de o kadar kolay olmadığı için, üçüncü en çok kullanılan duyumuz koklama... 
Geçtiğimiz son 20 sene öncesine kadar pazarlamacılar tarafından ihmal edilen koklama duyumuz, son yıllarda “koku pazarlaması” (Scent Marketing) adı altında tüm dünyada 500 milyon dolar büyüklüğünde bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Tüm duyu organlarımız arasında burnumuz özel bir yere sahip. 

Öncelikle koklama daha doğmadan önce gelişen ilk duyumuz. Bir bebek anne karnında 17 haftalıktan itibaren koku almaya başlıyor. Doğduktan hemen sonra da, henüz görme duyusu çok gelişmediği ve sesleri de anlamlandıramadığı için, annesini tanıma ve beslenme konusunda kullandığı tek duyu koklama... 


Bilinçaltı düzeyde etkili 

Evrimsel psikoloji açısından da temel dürtülerimiz olan beslenme ve üreme etkinliklerinde de koku duyusu hep ön planda. Örneğin bir yiyeceğin bozulmuş olup olmadığını ya da eş seçiminde karşı cinsin bağışıklık özellikleri açısından ne kadar uygun olduğunu koklama duyumuz ile anlıyoruz. Evrim teorisini destekleyenler, tarihsel süreç içerisinde insan 2 ayağı üzerine kalkıp yürümeye başladıktan sonra koku alma duyusunun önemini yitirdiğini ve koku duyumuzun köreldiğini savunuyorlar. 
Örneğin bir köpeğin koku alma duyusu insanlardan 30-45 kat daha güçlü. 
Fakat buna rağmen insan burnu hala 

10 bin farklı kokuyu birbirinden ayırt 
edebiliyor. Pazarlama etkinlikleri açısından burnun önemine gelince... 
Tüketiciler bazen “burun kıvırsalar” da, bazen “burunlarından kıl aldırmasalar” da ya da kimi zaman “burunlarından 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solusalar” da, hep “burunlarının dikine gidiyorlar”. Satın alma davranışlarında ve marka tercihlerinde koku duyusu bilinçaltı düzeyde çok etkili. Burun hariç diğer tüm duyu organlarından gelen uyarılar, önce beynin bilişsel sistemine gidip, oradaki filtrasyondan sonra bu uyaranların anlamlandırıldığı limbik sisteme ulaşırken, koku doğrudan hafıza ve duygu durumumuza ilgili bilgileri içeren limbik sisteme ve duygularımızla takın ilişkide bulunan hipokampus bölümüne ulaşıyor. Bu sebeple de geçmişle ilgili çağrışımları en hızlı koku duyusu tetikliyor. Bunun pazarlamacılar açısından anlamı, koku ile desteklenen marka mesajlarının çok daha güçlü ve hızlı hatırlanması. Koku ile hatırlanan anıların duygu yoğunluğu da kokusuz anımsamalara göre yüzde 80 daha fazla. 


Koku asla unutulmuyor 

İnsan beyni bir koku eşliğinde kaydettiği görüntüleri, koku olmayan görüntülere göre 10 kat daha uzun süre hatırlıyor. 
Yapılan araştırmalara göre insanlar görsel deneyimlerinin olaydan 3 ay sonra sadece yüzde 50'ni hatırlayabilirken, koku hafızasının bir olayı 1 sene boyunca ve yüzde 65 oranında hatırladığını ortaya koyuyor. Yani müşterileri ile duygusal bağ kurmak isteyen markalar, mutlaka kendilerine özgü bir koku kullanmalılar. 
Bir insan günde ortalama 20 bin kez nefes aldığı için, günde 20 ben kez koklama eylemini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bu 20 bin koku almanın her biri aslında pazarlamacılara sunulmuş bir fırsat... Kokuların tüketici üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra pazarlama uzmanları koklama duyusunun en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğini araştırmaya başladılar. İlk bulgulardan biri ürünler yerine ortamın kokulandırılmasının daha etkili olduğu bilgisiydi. Bu 

sebeple pazarlama iletişiminde koku kullanımına en çok perakendeciler önem veriyorlar. Mağazaların ve satış ortamlarının hoş bir kokuya sahip olması; hem tüketicilerin o mekanda daha uzun süre kalmalarını, hem 

de daha fazla harcama yapmalarına 

yol açıyor. Koku pazarlamasını en 

çok kullanan ikinci grup ise hizmet pazarlaması alanında çalışan işletmeler. 
Ürün pazarlaması yapan şirketler gibi müşterilerine somut bir ürün veremeyen hizmet pazarlamacıları, seyahat acentası, 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Görmek ve işitmek 
“erkeksi” iken dokunmak, tatmak ve koklamak 'dişi' 
olarak tanımlanıyor. 


sigorta şirketi, hastane gibi hizmet sundukları ortamlarda en azından tüketicinin koku duyusuna hitap ederek farklılaşmaya ve kendisini etkilemeye çalışıyorlar. Yapılan araştırmalara göre koku kullanımı; plansız alışverişlerde yapılan harcamaları yüzde 6, satınalma isteğini yüzde 15 ve mekanda kalma süresini yüzde 16 oranında arttırıyor. 


Özgün olmak oldukça önemli 

Koku pazarlaması yapmak isteyen işletmelerin önünde iki seçenek bulunuyor: Birinci yöntem, koku ajanslarının koku kataloğundan 

uygun bir kokuyu seçmek. Tabii bu durumda marka açısından rakiplerden farklılaşmak biraz zor olabilir. Seçilen koku farklı markalar tarafından kullanılabileceği için tüketicide de yalnız sizin markanızın değil, farklı marka çağrışımlarına yola açabilir. Biraz daha maliyetli yöntem ise koku tasarımcıları (Scent Designer) ile işbirliği yaparak 


kurumsal kokunun (Corporate Smell, Olfactory Logo ya da Sensory Signature) geliştirilmesi. Uzmanlar ürünlerinizi, mağazalarınızı ve müşterilerinizi, analiz edip, koku pazarlamasından 

ne beklediğinizi (satışların arttırma, markayı hatırlatma, geçirilen süreyi uzatma vb.) anladıktan sonra büyük 

bir titizlikle vanilya, portakal çiçeği, tarçın, menekşe, sandal ağacı gibi yüzlerce seçenek arasından doğru 

koku kombinasyonunu belirliyorlar 

ve sadece sizin markanıza özgü kokuyu tasarlıyorlar. Nöromarketing araştırmaları kapsamında fMRI cihazları ile yapılan deneylerde, markaya özel bir kokuyu alan tüketicilerin beyninde o markanın logosunu ya da ambalajını gördüğünde uyarılan bölgelerin aynılarının uyarıldığı ortaya çıkıyor. 
Koku kullanımı müşterilerin fiyat / kalite algısını olumlu etkilerken, satış personelinin daha nazik, ilgili ve işinin uzmanı olarak algılanmasına yol açıyor. 
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Verilen hizmetin gereksiz yere uzadığı durumlarda koku kullanımı müşterilerin daha anlayışlı olmalarına yol açıyor. 
Yalnız koku pazarlaması pazarlama iletişiminde duyusal pazarlama (Sensory Marketing) adı verilen ve duyulara yönelik uyarıcıların kullanılması etkinliklerinden en riskli olanı. Çünkü kokuların beğenilip beğenilmemesi bireysel özelliklerle yakından ilgili... Bir koku bir tüketiciye çok hoş gelirken, aynı koku bir başkası için itici olabiliyor. Ya da kokunun yoğunluğun artması ve maruz kalınan sürenin uzaması hoş bir kokuyu itici hale getirebiliyor. Ayrıca belli mekanlarda ve belli ürünler için makul gelen bir koku, tüketiciler tarafından başka ürünlerin sunulduğu ortamlarda rahatsız edici olarak damgalanabiliyor. 
Koku seçiminde önem taşıyan faktörlerden bir tanesi de cinsiyet... 


Pazar araştırması olmazsa olmaz Görmek ve işitmek “erkeksi duyular”, dokunmak, tatmak ve koklamak da “dişi duyular” olarak tanımlanıyor. 
Kadınların koku duyusu erkeklerden daha güçlü ve koku tercihleri de erkek burnundan farklı. Bu sebeple markanın hedef kitlesi doğrultusunda koku seçimine önem vermesi gerekiyor. 

Bu sebeple koku pazarlamasında hangi kokunun, ne miktarda ve hangi mekanlarda kullanılacağının mutlaka titiz pazar araştırmaları ile belirlenmesi gerekiyor. Koku pazarlaması ile ilgili bir başka risk de kokulara alerjisi ya da astım hastalığı olan müşteriler... Hem saatlerce kokulu ortamda çalışmak zorunda olan satış temsilcilerinin, hem de nefes alma zorluğu ya da bayılma gibi reaksiyon verebilen müşterilerin sağlığı açısından koku kullanımında çok dikkatli olmak şart. Her koku, her ürün için ve her mekanda aynı başarı ile kullanılamıyor. Örneğin çikolata reyonuna çikolata kokusu püskürten 


Apple telefon ambalajlarına, Samsung laptoplarının içerisine koku partikülleri yerleştiriyor. Lüks otomobil üreticileri ünlü kozmetik firmaları ile işbirliği yaparak kendi araçlarına özel deri ve ahşap kokusu bileşenlerinin önplanda olduğu kokular geliştiriyorlar. Koku ile hatırlanan anıların duygu yoğunluğu da kokusuz anımsamalara göre yüzde 80 daha fazla 


2017 Ekim Turkishtime 


bir market zinciri çikolata satışlarının düştüğünü deneyimliyor. Sebebi araştırıldığında müşterilerin patlak ambalaj olduğu için koku yayıldığını ve almaktan vazgeçtiğini ortaya koyuyor. 
Marketçiler, çikolata kokusunun sadece ambalaj açıldığında mutluluk veren bir faktör olduğunu hesaba katmayı unutmuşlar. Yine ABD'nde en çok ses getiren kampanyalardan biri olan “Got Milk?” (Sütünü İçtin mi?”) 
kampanyasında süt çağrışımı yapması için otobüs duraklarına taze kurabiye ve bisküvit kokusu püskürtüldüğünde insanlar durakta bu kokuya anlam veremedikleri için tepki gösteriyorlar ve koku kullanımına son veriliyor. 


Her alanda farklı koku 

Yapılan araştırmalar plansız alışveriş yapma alışkanlığına sahip müşterilerin koku kullanımına tepki vermeyip müzik kullanımından daha çok etkilendiğini gösterirken, alışveriş yaparken uzun uzun düşünüp Zor karar veren müşterilerin koku kullanımından olumlu etkilendikleri ortaya çıkıyor. 
Fırınların taze ekmek kokusunu, seyahat acentalarının güneş kremi kokusunu, fast food restoranlarının da ızgara kokularını özellikle satış arttırıcı bir faktör olarak kullandıkları bilinen bir gerçek. Fakat markalar günümüzde koku kullanımının boyutlarını birçok farklı alana taşıdılar. Örneğin Wringley sakızları sinemalarda sakız reklamlarını yayınlarken ortama bir yandan da taze nane kokusu püskürttürüyor. Güneş kremi şişelerinin boynuna küçük 

koku etiketleri iliştiren Nivea, rafın önünden geçen müşterilere yaz aylarını hatırlatıyor. Apple telefon ambalajlarına, Samsung laptoplarının içerisine koku partikülleri yerleştiriyor. Lüks otomobil üreticileri ünlü kozmetik firmaları ile işbirliği yaparak kendi araçlarına özel deri ve ahşap kokusu bileşenlerinin ön planda olduğu kokular geliştiriyorlar. 


2. el satılan otomobillerin satış sürecinde 


kullanılmak üzere “yeni araba kokusu spreyleri” üretiliyor. Sony şirketinin oyun konsolu Playstation, araba yarışı oynayanlara tam bir yarış deneyimi yaşamaları için yanık lastik kokusu veriyor. Kitapçı dükkanlarında kakao kokusunun kullanılması, polisiye kitapların satışında bir artışa yol açmazken, aşk romanlarının satışında hatırı sayılır artışlara yol açıyor. 
Önceleri ağır sigara kokusunu ortadan kaldırmak için koku kullanımına 


başlayan kumarhaneler günümüzde çiçek kokularını kullanarak içeridekilerin kaldıkları süreyi yüzde 
50 uzatmasını sağlıyorlar. Bahçe 
malzemeleri satan mağazalar ve nalbur marketler taze kesilmiş ot kokusu kullanarak müşterilerinin satış elemanlarından daha memnun kalmasını sağlıyorlar. Aber&Crombie firması yalnız mağazalarına değil, sattığı ürünlere de kendine özel bir parfüm sıktırıyor ve yapılan araştırmalar gençlerin bu marka kot pantolonları belki kumaşından, dikişinden ya da renginden değil ama kokusundan kolaylıkla diğer marka kotlardan ayırt edebildiklerini gösteriyor. Coca-Cola şirketi düşük kalorili ürünlerinin pazarlanmasında marketlerde 

dolaşan kişilere, hafiflik duygusunu verebilmek ve insanlara denizi, plajı ve çocukluklarını hatırlatabilmek için ABD'de de 1960'lı yıllarda çok popüler olan bir güneş kremi markasının kokusunu sunuyor. Alman demiryolu şirketi Die Bahn, şehirlerarası trenlerde koku kullanarak müşterilerin seyahati daha konforlu algılamasını sağlıyor. 
Spor salonları ve fitness merkezleri giriş bölümünde, soyunma odalarında ve aletlerin olduğu bölümde farklı farklı kokular kullanarak ter kokularının yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Bankalar ve ve avukatlık 


büroları müşterilere güven aşılayan kokular kullanırken, diş hekimleri muayenehanelerine stres giderici ve rahatlatıcı kokular püskürtüyorlar. Şov dünyasından ünlüler ve politikacılar da koku tasarımcılarına kendi vücut kokularını analiz ettirip, tıpkı markalar özel parfümler ürettiriyorlar. 


E-ticarette de yaygın kullanım Mağazaları koku ile zenginleştiren klasik perakendecilere karşı, alışveriş anında koku kullanımı (Moment of Truth) avantajına sahip olmayan elektronik ticaret siteleri de ürünleri gönderdikleri kargo paketlerine koku partikülleri ekleyerek en azından “Second Moment of Truth” (İkinci Gerçeklik Anı) sırasında ürün açılırken tüketiciye dokunarak dezavantajlarını ortadan kaldırıyorlar. 
Starbucks tek işi mağazalarının yiyecek değil, sadece kahve kokması ile görevli “koku ekipleri” ile kullanıyor. Sonuçta günümüze kadar oldukça ihmal edilen ve “en ilkel duyumuz” ya da “3. duyu” gibi isimlerle anılan koku duyusu, “mis kokulu deneyimler yaratmak”, bilinçaltı mesajların aktarmak ve tüketicinin markaya olan sadakatini arttırmak için gittikçe daha çok oranda başvurulan 

bir pazarlama aracı haline geliyor. Koku konusuna ilgi duyan okuyucularımıza Vedat Ozan'ın 3 ciltlik “Kokular Kitabı” serisini tavsiye ederim. - 


Evrimsel psikoloji açısından da temel dürtülerimiz olan beslenme ve üreme etkinliklerinde de koku duyusu hep ön planda. Örneğin bir yiyeceğin bozulmuş olup olmadığını ya da eş seçiminde karşı cinsin bağışıklık özellikleri açısından 

ne kadar uygun olduğunu koklama duyumuz ile anlıyoruz. 


LOL ALLO el 


Yapay zekanın en önemi uygulama alanlarından birisi de şüphesiz chatbot'lar, En basit anlatımla chatbot, sanal bir sohbet simülatörü. Eskiden gerçek müşteri temsilcileri ilg konuşurken şimdilerde sanal bir robotla konuşuyorsunuz. 


> we) 
Haber Şerafettin Öztürk 


Strateji ve iş geliştirme uzmanı 


DİJİTAL dünyada son zamanların en popüler konusu yapay zeka. Hem teknoloji geliştirenler hem de teknolojiyi kullanıp 

ürün ve hizmetlerine değer katmak isteyenler yoğun bu şekilde yapay zeka üzerine kafa yoruyorlar. Yapay zekanın en önemi uygulama alanlarından birisi de şüphesiz chatbot'lar. En basit anlatımla chatbot sanal bir sohbet simülatörü. Eskiden 


gerçek müşteri temsilcileri ile 


konuşurken şimdilerde sanal 


bir robotla konuşuyorsunuz. 
Peki chatbot'larla neler yapılabilirsiniz? Bir ürün veya hizmet hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz, daha önce satın aldığınız bir ürünün iadesini gerçekleştirebilirsiniz, 

bir arkadaşınıza para gönderebilirsiniz, kasko teklifi alabilirsiniz, otel rezervasyonu yapabilirsiniz ve daha buna benzer gündelik hayatınızı 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kolaylaştıran bir çok hizmeti artık chatbot'lar aracılığıyla yapabilirsiniz. 
Chatbot'lar nasıl oldu da biranda gündemimize hızla girdi? Aslında yapay zeka teknolojisi çok da yeni bir konu değil. Fakat chatbot'un temelinde 

iki farklı teknolojideki gelişmeler yatıyor. Birisi yapay zeka teknolojisi olmakla beraber bir diğeri de mesajlaşma teknolojisi. 
Mesajlaşma uygulamalarının kullanımının yaygınlaşması, teknolojik altyapılarının hızla gelişmesi chatbot'un gündeme gelmesini sağladı. 
Diğer taraftan yapay zeka teknolojisini geliştirmek 


Chatbot'larla daha önce satın aldığınız bir ürünü iade edebilir, otel rezarvasyonu yapabilirsiniz. 


ve kullanmak oldukça 

zor bir süreçti fakat son birkaç yıldır bu alandaki teknoloji firmaları yapay zeka teknolojilerini hazır servisler haline getirdiler. 
Böylelikle teknoloji bilginiz çok iyi olmadan da bu hazır servisleri kullanarak kendinize yapay zekalı chatbot uygulaması geliştirmeniz mümkün hale geldi. İşte bu iki gelişmenin bir araya gelmesi chatbot konusunu trend topic haline getirdi. 
Chatbot'un birden fazla komponenti var. Birincisi karşılama arayüzü. Bu arayüzde iletişimi ister sesle isterse yazılı mesaj olarak 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gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra devreye NLP (Natural Language Processor) giriyor. 
NLP teknolojisi cümleleri ve kelimeleri inceleyerek sizin ne anlatmak istediğinizi çözmeye çalışıyor. Örneğin kelimeyi eksik veya 

hatalı söyleseniz bile onu anlayabiliyor. Bundan sonraki aşamada da sizin derdinizi anlayıp ona 

uygun çözümü sunan bir motor bulunuyor. Fakat bir chatbot'un başarısı sadece teknoloji ile değil ona verilen eğitimle ortaya çıkıyor. 

Bu eğitimi sağlayanlar 

da bizatihi chatbot'u kullanan müşteriler. Bir chatbot'un en iyi şekilde eğitilebilmesi için çok fazla kişi tarafından kullanılması gerekiyor. Makine öğrenmesi dediğimiz yöntemle 

chatbot kullanıcı sayısı arttıkça her kullanıcıdan 

bir şeyler öğrenerek kendini optimize ediyor. Chatbot deneyiminizi bir firmanın web sitesindeki bağımsız 

bir sohbet kutusundan gerçekleştirebileceğiniz 

gibi mesajlaşma uygulamaları içerisinden 

de gerçekleştirebilirsiniz. 
Genellikle firmalar mesajlaşma uygulamaları üzerinde chatbot uygulaması kurmaya daha hevesliler. 
Çünkü müşterilerin zaten sürekli login şeklinde 

online oldukları bir platformda onlara temas etmek daha kolay ve daha düşük maliyetli. Üstelik kullanıcıların izin vermesi dahilinde birçok müşteri datasına çok kolay bir şekilde erişebiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki, müşterilerin yüzde 64 i konuşmaktan çok mesajlaşmak istiyor. Business Insider'ın 2016'da yayınladığı 
verilere göre en büyük 4 
mesajlaşma uygulamasının kullanıcı sayısı en büyük 

4 sosyal medya ağının 
kullanıcı sayısını geçmiş 


durumda. Bu nedenle chatbot 


hizmetlerinin en gelişmiş 


örnekleri mesajlaşma uygulamalarının içerisinde 
kendini gösteriyor. 2016 

yılı verilerine göre sadece Facebook Messenger'daki chatbot uygulama sayısı 

30 bine ulaşmış durumda. 
Türkiye'de Chatbot kullanan firma sayısı gittikçe 

artıyor. En popüler olan firma chatbot'larını şöyle sayabilirim: Hepsiburada, 
HDi sigorta, tasit.com, 

BKM Express, Burger King, Domino's Pizza, Getir, 
Hürriyet Emlak, Kasap 
Döner, Nestle Pure Life, Saka Su, Sinemia, Skyscanner, 
Toyota, Yataş. Türkiye'deki chatbot'ların oldukça faydalı hizmetleri sundukları söylemek mümkün olmakla beraber Türkiye'deki chatbot'ların gelişimi için biraz daha zaman olduğu açık. Örneğin şu anlık yerli chatbot'lar spesifik hizmet alanlarıyla ilgili. (Örneğin araç kiralama, uçak bileti alma, para gönderme vb.) 
Bu nedenle spesifik konu dışında bir şeyler sorarsınız chatbot çoğunlukla ne dediğinizi anlamıyor ve hata veriyor. Mesela gerçek bir müşteri temsilcisiyle konuşmaya başlayınca söylediğimiz sohbet cümlelerinin çoğuna 

cevap veremiyorlar. 

Chatbot konusunda teknoloji geliştiren yerli firmaların sayısı da hızla artıyor. Bu konuda başarılı çözümler olarak Botudio, jetlink, Botmizer ve LeadFlip'i sayabilirim. Bu firmaların 


iş modelleri çoğunlukla bulut tabanlı Saas hizmet 

ve kullanıcı veya görüşme sayısına bağlı fiyatlamaya dayanıyor. Özellikle ürün/ hizmet değeri yüksek 

olan finans, gayrimenkul, seyahat gibi sektörlerdeki firmalar için oldukça makul fiyatları var. Teknolojinin gelişmesi ve chatbot gibi faydalı hizmetlerin ortaya çıkması çok güzel fakat chatbot'ların işsizlik gibi 

çok büyük bir sosyal soruna neden olması da oldukça muhtemel. Özellikle 

çağrı merkezi ve müşteri temsilciliği alanlarında, firmalar çalışan istihdam etmek yerine chatbot robotlarını konumlandırmayı seçeceklerdir. Forrester'ın yaptığı bir araştırmaya 

göre chatbot kullanmanın maliyeti gerçek bir çalışan çalıştırmaya göre yaklaşık olarak 50 kat daha ucuz. 
Benzer araştırmalarda 2020 
yılında müşteri hizmetlerinin yüzde 85'inin chatbot'lar aracılığıyla gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu rakam 

bize hiç de uzak değil 

çünkü bugün bile müşteri hizmetlerindeki etkileşimin yüzde 55'i sms, eposta ve sosyal medya gibi dijital kanallar aracılığıyla başlıyor. 
Eğer yakın zaman içerisinde bu alanlarda çalışan 

kişiler için yeni iş alanları oluşturulup bu yeni alanlara kaydırma sağlanamazsa ciddi bir sosyal travma dünyanın yeni gündem maddesi olmaya şimdiden aday. — 
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GHATBOT KONUSUNDA TEKNOLOJİ 


GELİŞTİREN YERLİ FİRMALARIN SAYISI 


HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. UYGULAMA, 


ÖZELLİKLE ÜRÜN/HİZMET DEĞERİ YÜKSEK 


SEKTÖRLERDE OLDUKÇA POPÜLER 
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ORTA AMERİKA ATAĞI 


Türkiye'nin önemli şirketlerinin yöneticilerinin aralarında bulunduğu firmalar, American Turkish Council kapsamında ABD'yi ziyaret etti. Amerika'daki iş fırsatlarını yerinde değerlendiren yöneticiler valileri Türkiye ye davet ettiler, 


AMERİCAN Turkish Council 
(ATC) “Vice Chairman's 
Trip” kapsamında Türk firmalar ABD'ye gerçekleşen seyahatle Amerika'daki iş fırsatlarını değerlendirdiler. 
Aralarında Akkök Holding, 
Assan Alüminyum, Kibar 
Holding, Doruk Otomasyon, Stenkim Kimya ve Temsa yöneticilerin de bulunduğu 
Türk iş insanları heyeti, Missouri, Indiana, Michigen ve Illionis eyaletlerinde ziyaretlerde bulundu. Dr. 
Tamer Saka önderliğinde 


gerçekleşen ziyaretlerde Türk işinsanları Amerika'daki iş fırsatlarını yerinde görerek, değerlendirme fırsatı buldular. Ziyaretlere ilişkin detayları paylaşan ATC 
Başkan Yardımcısı Dr. Tamer Saka, eyaletlerin ekonomik kalkınma birimlerinin yöneticileriyle bir araya gelindiğini, üniversitelerin Ar-Ge merkezlerinin de ziyaret edildiğini söyledi. Bu ziyaretlerle Türkiye ve ABD arasında daha fazla ticaret ve yatırım ilişkisi sağlanması 


hedefleniyor. Saka, valiler ve eyalet ekonomik ilişkileri geliştirme yerkilileri tarafından katılımcılara 

iş ortamı ile ilgili bilgiler verildiğinin altını çizerken seyahat sırasında ziyaret edilen Missiouri ve Indiana valilerini de Türkiye'ye davet ettiklerini belirtti. 
Türkiye'ye avet edilen valilerin ziyaretleriyle ilişkilerin pekişeceği tahmin ediliyor. Toplantıların ana amacı Türkiye ve ABD arasında daha fazla ticaret 


ve yatırım yapılması ve fırsatların değerlendirilmesi. 
Program kapsamında 
Cortex Inovasyon Merkezi, 
Purdue Üniversitesi 


Araştırma Merkezi, Next 
Energy Araştırma Merkezi, Lightweight Innovations 

for Tomorrow, Institue 

for Advanced Composites Manufacturing, Boeing 

ve Heritage Group gibi kurumların da ziyaret edildiğini söyleyen Saka, programın devamı niteliğinde başka eyaletlerde de 

bir ziyaret programının olacağının müjdesini verdi. 
Kasım ayında gerçekleşmesi planlanan devam niteliğindeki programda başta Kongre ve Senato temsilcileri olmak üzere Türkiye ile ilgili kurumlar ile görüşüleceği ve görüşmelerin Washington'da gerçekleşeceği açıklanan bilgiler arasında. 


Türk tasarımı beğeni topladı 


UZMAN HEYETİ > — ei yi ZIYARETLERİ i z Ş p Base Gürün g 3 z DE FUTUR 
| Firmaların rekabet 
gücünü artırmak adına yeni uygulamalar hayata geçmeye devam ediyor. 
İhracata dayalı büyüme modeline odaklanan 
Türkiye, 2023 yılı için belirlenen hedefler için kollarını sıvadı. Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi 


için “Ekonomi Bakanlığı Mobilya markaları Şangay Mobilya Fuarı'nda buluştu. Fuarda Türk tasarımları büyük ilgi Uzman Heyeti Ziyaretleri” çekti. Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç mobilya sektörünü gerçekleştirdi. değerlendirdi. İhracatın 2001 yılında 245 milyon dolarken bugün 2,6 milyar dolar seviyesine Temsilcilerden oluşan eriştiğinin altını çizen Ahmet Güleç, bu rakamlara ulaşmakta dört önemli faktör olduğunu 


80 kişilik heyet, 4 ilde 
180 firmayı yerinde ziyaret 
ederek bilgi aktarımında bulundu. Destek araçları ve teşvik uygulamarı hakkında bilgilendirme yapan heyet görüş 

alışverişinde bulundu. 


söyledi. Bu faktörlerden en önemlisinin Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapmak olduğunu aktaran Güleç, “Mobilyacılarımız geçtiğimiz yıllarda teknolojiye, Ar-Ge'ye ve markalaşmaya önemli yatırımlar yaptılar. Bu yatırımlar onları dış dünyaya açtı. Bunu yaparken mobilyayı, tasarımı ve pazarlamayı bilen dinamik bir insan kaynağına dayanıyorlar. Bu farkındalıkla da mobilya sektörü; son 15 yılda üretimini 10 kat arttırdı. Bugün 7 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahip olan sektör hedefi; bu rakamı 2023 yılına kadar 5 katına yükseltmek” dedi. 


& 7 ) Türkiye'nin en yaygın sivil 

MUSIAD Londra'ya adım atti epümkruln Müsaipyen döneminde ilk açılışını Londra'da 

gerçekleştirdi. Türkiye ve İngiltere arasında politik, sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan şubenin, Brexit sürecinden Türkiye'nin kârlı çıkması için yoğun çalışma içinde olacağının sözü verildi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere'nin önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirterek ekledi, “İngiltere'yle ihracatımızı da sürekli olarak artırıyoruz. Son 
10 yıla baktığımızda, ihracatımızın 
yüzde 71,7 oranında yükseldiğini görüyoruz. 2016 yılında bunun rakamsal karşılığı 11,7 milyar dolar oldu. Ticari ilişkinin devamlılığını MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, son on yılda İngiltere'ye ihracatın yüzde 72 arttığını vurguladı. sağlamak için çok çalışacağız.” 
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R > SERDAR URÇAR Wentor ve Melek Yatırımcı 


İYİ AMA HANGİ STARTUP? 


Kendi kurumsal deneyimim, ilişki ağım ve kurumsal dünyanın gereksinimleriyle ilgili bilgim nedeniyle, ticari ve kurumsal müşterilere odaklanan (B2B) girişimcilik projelerine daha sıcak bakıyorum. 


STARTUP ekosistemindeki her yatırımcının, mentorun, hızlandırıcının, risk sermayesi yöneticisinin, kısaca her aktörün kendi perspektifinden hangi alanlarda ve ne tür girişimlerde daha çok 

fırsat gördüğü eminim farklılaşıyordur. Ben burada sizlerle kendi düşünce sistemimi ve odaklandığım alanları paylaşmaya çalışacağım. Bu tip seçimlerde ve odaklanma stratejilerinde doğru veya yanlış kararlara değil, tutarlılığa ve netliğe inanıyorum. Girişimcilik ekosistemimiz genişleyip derinleştikçe, belli alanlar 

ve kategoriler etrafında uzmanlaşmanın datüm oyuncular için artacağına inanıyorum. Ben öncelikle ilk ayrımı B2C ve B2B konusunda yapıyorum. Tüketiciye 

giden girişimlerde (B2C) 
doğruyu bulduğunuzda bir anlamda piyango biletinize de ikramiye çıkmış oluyor. 
Çok yüksek çarpanları görmeniz, yatırımınıza 

çok ciddi bir geri dönüş almanız mümkün. Ama aynı zamanda çok karmaşık bir proje kalabalığında doğru girişimi seçmek zor. Doğru fikri ve girişimciyi bulsanız bile ortaya başka bir zorluk çıkıyor. Bu tip girişimlerde ölçeği yakalamak ve yüzdesi çok düşük başarı kulübüne girmek için çok ciddi bir nakit yakmak zorundasınız. Bu 

da birkaç rauntluk yatırım 


turları, hem girişimciler hem melekler üzerinde baskı hem de nefessiz kalma riskinin artması anlamına geliyor. 
Yukarıda sıraladığım nedenlerin yanı sıra ben kendi kurumsal deneyimim, ilişki ağım ve kurumsal dünyanın gereksinimleriyle ilgili bilgim nedeniyle, ticari ve kurumsal müşterilere odaklanan (B2B) girişimcilik projelerine daha sıcak bakıyorum. Bir defa işi 

daha iyi anladığım için girişimciyi ve ekibi daha 

iyi değerlendirebiliyorum. 
Artık hepimiz biliyoruz ki, bir projenin başarılı olması için ilk ve en ağırlıklı şart ekibin kalitesi. Dolayısıyla en önemli başarı faktörü hakkında kendimi daha 

iyi hissediyorum. İkincisi ben artık gitgide sadece para yatırmaya değil, başarı şansını olabildiğince artıracak şekilde girişimin bir parçası ve hızlandırıcısı olmaya 


inanıyorum. Bunu yapma şansımın da B2B projelerde çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Ayrıca bu tip projelerdeki başarı şansının, tüketici projelerine kıyasla daha yüksek olduğuna inanıyorum. Tabii öte taraftan başarı halindeki çarpanların ve yakalanabilecek ölçeklerin de, piyangonun size vurduğu B2C girişimlere göre daha düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. Kafamı 
B2B odaklılığı konusunda netleştirdikten sonra sıra, bunun içinde hangi alanların öncelikli olması gerektiği konusuna geliyor. Burada ayrım noktası, odaklanılan teknoloji ve çözüm alanı. 

Bu biraz daha yatay bir eksen, birçok sektörü kesebiliyor. 
Malum konular nesnelerin interneti, yapay zekâ vs. 
Örnek vermek gerekirse ben 
SaaS (bulut bazlı kullandıkça öde çözümler) alanına genel itibariyle inanıyorum. Şirket 


içinde geliştirilse çok daha uzun süre alacak ve başarısı garanti olmayacak, özellikle ana faaliyet konusu dışına odaklanan yazılımların, bulut bazlı seçeneklerle hem kolaylık hem de esneklik sağladığına inanıyorum. 
Kişisel portföyümden dijital saha satış çözümleri buna örnek olabilir. Saha ekiplerini yönetmek her kurum için stratejik önemde ama bir ana faaliyet konusu da değil. 
Şirket içi stratejik yazılım kaynaklarını doğru alanlara odaklarken, iyi ve güvenilir bir çözümü “kullandıkça ödemek”, kaynakları da doğru kullanmak anlamına geliyor. 
Bir de dikey eksen konusu var. Ancak bu yazıda ona pek yer kalmadı gibi görünüyor. 
Belki kısa bir giriş yaptıktan sonra bunu başka bir yazı konusu yapabiliriz. Bu konuda da Türkiye'de, etrafında 

bir startup ekosistemi yaratacak büyüklüğe ya da küresel rekabet avantajı olan sektörlere odaklanan B2B girişimlere ağırlık vermek gerektiğine inanıyorum. 
Yine bir örnek vermek gerekirse, Türkiye yüksek nüfusu ve orta seviye geliriyle cazip bir tüketici pazarı. Bu aynı zamanda 

çok canlı ve hareketli bir perakende sektörü anlamına geliyor. Bu nedenle ben ülkemizde “'RetailTech'e, yani perakende sektörüne dönüşümsel teknolojik çözüm sunan girişimlere göreceli yüksek başarı 

şansı veriyor ve radarıma alıyorum. Dijital Türkiye için hem büyük şirketleri dijitale dönüştürmemiz hem de yeni girişimlerden küresel oyuncular yaratmamız gerekiyor. Umuyorum ki, hepimizin ortak çabasıyla bu hedefe adım adım ilerleriz. - 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AMAZON'UN TÜRKİYE 
PAZARINA GİRİŞİ 
NE İFADE EDİYOR? 


Bu denli güçlü bir markanın Türkiye pazarına giriyor olması elbette taşları yerinden oynatacak ve rekabeti oldukça farklı bir boyuta taşıyacak bir yapıya sahip. Amazon'un girişi, sektörün gelişimde büyük bir fark yaratabilir. 


İNTERNET üzerinden ilk alışverişimi yaptığımda, 
2004 yılına tekabül ediyor, 
internete 56K modemlerle 

(o malum sesi hatırlarsınız) erişilebildiği, internete girildiğinde ev telefonlarının sürekli meşgul çaldığı ve 
DSL altyapısının henüz ülkeyi sarmadığı bir dönemdi. Görsellerin piksel piksel yüklendiği, web sitelerinin basit bir metin yapısının ötesinde olmadığı ve internetten alışveriş kavramının aya gitmekle eş değer bir algıya sahip olduğu bir dönemden bahsediyorum. 
Aldığım ilk ürün, o gün için tüketicilerin gözünde uzay teknolojisi ile bir görülen 

bir mp3 playerdı. Amazon üzerinden yaptığım bu alışveriş benim internet üzerinden alışverişle ilk kez tanışmamın ötesinde, müthiş bir müşteri memnuniyetiyle de birleşince oldukça kusursuz bir deneyime 

işaret etmişti. İlerleyen yıllarda Türkiye'deki internet altyapısının gelişmesi ve ödeme yöntemlerinin kolaylaşması ile birlikte e-ticaret furyasının bir anlamda patlaması ve merdiven altı ile tabir edilebilecek web sitelerinin tüm sektörü kaplaması, her ne kadar e-ticaret sektörünün 


A TA 


| 


gelişimi noktasında oldukça olumlu bir tablo çiziyor 

gibi gözükse de, özellikle müşteri memnuniyetinin sağlanamaması, müşterilerin sipariş ettiği ürüne ulaşamaması, sipariş sonrası süreçte muhatap bulunamaması gibi sorunların daha ilk yıllarda baş göstermesi, internetten alışverişle tanışan Türk halkının zihninde olumsuz bir tablonun oluşmasına 

yol açmıştı. Bu hayal kırıklığının ardında elbette 


teknolojik gelişmelerin hızına yetişemeyen hukuki altyapının da olduğunu söylemek gerekiyor. 

Bugün bile bu olumsuz deneyimin yansımalarını zihinlerde görmek mümkün. 
Her ne kadar Markafoni ve Trendyol gibi markalar son yıllarda bu olumsuz algının kırılabilmesi noktasında sürece oldukça büyük katkılar yapmış olsa da, 

bu algı hala tam anlamıyla kırılabilmiş değil. Tüm bu etkenlere rağmen ülkemizde 


e-ticaret sektörü istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Deloitte'un raporuna göre 2016'da yüzde 24'lük artışla 30.8 milyar TLlik büyüklüğe ulaşan sektörün 2017'de de aynı hıza ulaşması bekleniyor. Hal böyle olunca yalnızca yerli oyuncuların değil, Amazon gibi yabancı markaların da sektöre olan ilgisi artıyor... Bu denli 

güçlü bir markanın Türkiye pazarına giriyor olması elbette taşları yerinden oynatacak ve rekabeti oldukça farklı bir boyuta taşıyacak bir yapıya sahip. 
Amazon'un girişi, ülkemizde e-ticaret sektörünün gelişiminin önündeki en büyük sorunlardan biri olan müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda büyük bir fark yaratabilir. 
Müşteriler ülkemizde aylarca paralarının iadesini beklerken ve sorunlarının çözümü için muhatap dahi bulamazken, Amazon'un dünyanın diğer ucundan tüketici sorunlarını dakikalar içerisinde çözmesi, müşterisine verdiği önemin en büyük yansımalarından biri. Amazon'u yalnızca 

bir e-ticaret sitesi olarak 

da görmemek gerekiyor. 
Kindle ve Fire gibi ürünleri, WholeFoods gibi fiziksel süpermarketleriyle geniş bir alanda hizmet sunan marka, yalnızca e-ticaret için değil diğer sektörler için de güçlü bir rakip olabilir. Amazon'un Türkiye pazarına girişiyle birlikte dengelerin hızlı bir şekilde değişeceğini, şirket eğer Amerika'da uyguladığı müşteri memnuniyeti politikasını Türkiye'ye de taşırsa dinamiklerin ters yüz olacağını düşünüyorum. 
Bakalım gelecek dönemler bize neler gösterecek. 
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ÖZEL DOSYA 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Marketing Konseyi'nin 3. 
toplantısına hoş geldiniz... Otomotiv 11 senedir en önemli ihraç ürünümüz, üretilen araçların yüzde 77'si ihraç ediliyor, 18 saniyede bir araç ihraç ediyoruz. Sanayi istihdamının yüzde 15'ini tek başına sağlayan otomotiv, yan sanayi üreticileri ile birlikte dev bir sanayi kolunu oluşturuyor. Pazarlama açısından da sektördeki markalar, bankalarla beraber en büyük reklamverenler arasında bulunuyorlar. Türkiye'nin yaratmayı planladığı yerli otomotiv markası da, pazarlama stratejisi açısından başlı başına bir vaka konusu olabilecek kadar ilginç bir girişim olacaktır. Dilerseniz bu yerli otomotiv markasının yaratılmasının gerekliliğini tartışarak başlayalım. Romenlerin Dacia'sı, Çeklerin Skoda'sı, İspanyoların Seat'i varken 80 milyonluk Türkiye'nin de bir yerli otomobil markası olması gerekmez mi? Öncelikle sektör temsilcileri bu konuda ne düşünüyorlar bunu öğrenerek başlayalım. 


ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: Öncelikle şunu belirtmek lazım: Biz Türkiye'de yerli otomobil üretiyoruz. Yerlilik oranı yüzde 60-70'lerde olan markalarımız var ve bunlar ihraç ediliyor. Bunlar yalnız Afrika'da As- 


Selçuk Tuzcuoğlu: “Uçak markası üretemesek bile THY gibi bir dünya markası yaratabiliyoruz. Mühim olan, rekabet avantajımızın bulunduğu sektörlere odaklanmak.” 


ya'da değil, Avrupa ve Amerika'da da kendilerine yer buluyorlar. Yerli marka üretmenin know how'ı var mı diye düşündüğümüzde fikren geç kalınmış bir fikir. Keşke bu fikre daha önceden sahip olsaydık, dünyaya açılma stratejilerini geliştirseydik. 
Otomotivde insan kaynağı çok önemli bir faktör ve bizde insan kaynağı çok gelişmiş ve böyle bir ülkenin kendi markasını çıkaramaması bir ayıp... Oanlamda bu fikri desteklemekle birlikte ne yazık ki çok geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Bugün sektörün ivmesi bambaşka yönlere kayıyor. Sektörün kendi markasını yaratması için çok ciddi yatırım gerekiyor. Yatırım için doğru kararları vermek gerekiyor; hangi ürün, hangi model, hangi ülkeler... İhracat pazarları nereler, kimlerle işbirliği yapacağım, bu markayı nerelerde tanıtacağım, içerde dışarıda ne kadar satacağım? Bu işin hiç de o kadar kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Belki işbirlikleri ile bunu geliştirmek, mevcut markalarla işbirli- 
$i yapmak düşünülebilir. Otomobil çok global bir şey, bir tek ülkeye özgü bir otomobil hiçbir yerde yok. Almanya'da bile üretilen otomobillerin yüzde 40'ı yurtdışından getiriliyor. Ar-Ge'si, yan sanayisi yurtdışında yapılıyor. Bizim de bir markamız olsun diye bunu yapmak pahalı bir girişim olur. Bunun yerine doğru stratejiyi belirleyip, doğru ürün gamını oluşturup, doğru hedef pazarları tespit edip, yeni bir oluşuma gitmek hala mümkün. Ama bütün bunlar eskisi kadar kolay ve ucuz olmayacaktır. Eskiye göre daha fazla tehdit mevcut ve endüstri bir dönüşüm içerisinde. Keşke doğru strateji ortaya konsa... Bugün bazı şeyler konuşuluyor ama global stratejinin ne olduğunu bilmiyoruz. 


MEHMET AKIN: Biz yerli marka yaratmalı mıyız sorusunun cevabı bence, biz bu işe 360 derece sarılacak isek girmeliyiz. Ama sığ bir yaklaşımla gireceksek, kaynak israfı olur. Örnek vermek gerekirse; Japonya'daki büyük depremde dizel motorların turbosunu üreten bir fabrika ile sedef metalik boyanın bir pigmentini sağlayan tedarikçinin fabrikası zarar gördü. Bunlar dünyadaki sayılı üreticilerden oldukları için neredeyse bazı markaların üretimi durdu. Ya da mesela yazılımı da birlikte geliştirmeliyiz. Bunlar gibi fark yaratabileceğimiz, niş, katma değerli, sektörü domine edebileceğimiz alanlara da girmeyi planlamalıyız. Bunları yerli marka ile birlikte entegre etmeliyiz. Benim kişisel görüşüm, Türkiye kendine yeni bir atılım alanı arıyorsa, otomotiv çok güçlü bir alan, Türkiye pazarı bakir bir pazar. İhraç pazarları çok kolay değil, çünkü ülke markası orada çok önemli. Hindistan'a Avrupa'ya kolay kolay giremezsin. Yaptığınızda da tüketici kolay kolay tercih etmeyecek. 
Sizeinanması lazım... 20 yıl önce kimse Kore markalı otomobil almayı düşünmezdi. Bugün tüketiciler KIA Sportage'ı tercih ediyorsa bunun sebebi Kore markalarının yıllardır yatırım yapması. Bu mindset (zihniyet) 20 yılda değişti. Türk markasının kabul edilmesi içinde muhtemelen bir o kadar süreye ihtiyaç olacaktır. 


GRESİ SANJE: Bence cevaplamamız gereken ilk so-Tu; “gerçekten gerekli mi?”... Kartelleşmiş bir pazarda büyük oyuncu olabilmek için mutlaka büyük bir marka yatırımı ile girmeniz lazım. Arabanın zaten yüzde 70'i burada yapılabiliyor. O nedenle marka üzerinden gitmezsek gerçek başarı nereden gelecek? Ya elektrikli araç gibi çok ileriye yönelik bir yatırım yapılması lazım, ya da katma değerli yan sanayinin geliştirilmesi düşünülebilir. Gelecekte de ihtiyaç duyulacak parça üzerinden markalaşmaya gidilebilir. Türkiye'nin teknoloji alanında dünyada kendini kanıtlamış bir markası yok. Bu sebeple otomobil pazarında teknolojik olarak ileri bir markamızın olduğu algısını yaratmak 2-3 kat daha Zor olacaktır. Sektörde bugün kullandığımız arabaların dönüşeceği de kesin. Bu çok rekabetçi pazarda sırf gururumuz olsun diye uğraşmak yerine yan sanayide katma değerli, bugüne kadar yapılmamış, verimi ya da hızı arttıracak parçalar geliştirsek daha anlamlı. Otomotiv sektörünün inovatif yan sanayi ürünlerinin geliştirip satabilirsek kendi otomobil markamızı yaratmamamıza gerek bile kalmayabilir, otomotiv sektörü büyüdükçe biz de büyürüz. Burada kendimizi ispatladıktan sonra çıkıp “ilerici tüm yan sanayi ürünlerini ben veriyorum, şimdi de kendi otomobil markamı pazara sürüyorum” diyebiliriz. Şuanda yerli marka yaratmaya çalışmak “rüştünü ispat etmeden okyanusa atılmak” gibi ve bu bana çok riskli geliyor. İnovatif parçalar yarattıktan sonra Mercedes'e satabiliyorsan, herkese satabilirsin. 


GÜLBERK G. SALMAN: Bence otomobil sektörü çok fazla ülke menşei üzerinden yürüyen bir algıya sahip. Parçaların yüzde 40'ı başka ülkelerde üretilmesine rağmen, insanlar Alman arabası diye satın alıyor. Bu durumda Türk otomobili algısı yaratmak için geç kalmışız. Belki elektrikli araçlar ya da sürücüsüz araçlar için böyle bir algı yaratmaya çalışabiliriz. Araba parçaları alanında da tıpkı bilgisayarlardaki Intel gibi güçlü bir marka algısı yaratmamız lazım. 


ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: Yalnız endüstrinin değişimi üretim perspektifinden Türkiye'ye daha düşük maliyetlerle girme sektöre girme imkanı sunuyor. 
Yeni endüstriye katılmanın, yeni bir ürün geliştirmenin maliyeti eskisi kadar yüksek değil. Ama marka perspektifinden markayı oturtmanın maliyeti eskisinden de daha yüksek. 


Sektör profesyonelleri ve pazarlama akademisyenleri yerli otomobil üretme sürecinin, pazarı ve müşteriyi analiz ederek başlaması gerektiği konusunda hemfikir. 


“YENİ BİR ÜRÜN GELİŞTİRMENİN MALİYETİ ESKİSİ KADAR YÜKSEK DEĞİL. AMA MARKA 


PERSPEKTİFİNDEN MARKAYI OTURTMANIN 


MALİYETİ ESKİSİNDEN DE DAHA YÜKSEK” 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Mehmet Akın, 
“Bugün tüketiciler 
KIA Sportage'ı tercih ediyorsa bunun sebebi Kore markalarının yıllardır yatırım yapması. 

Bu zihniyet 20 

yılda değişti. Türk markasının kabul edilmesi için de muhtemelen bir o kadar süreye ihtiyaç olacaktır” diyor. 


FATİH ANIL: Komponentlerde, yan sanayide marka olmamız gerektiğine ben de inanıyorum. Bir Türk olarak yerli markamızın da olmasını istiyorum. Fakat eğer biz bir marka yaratacaksak mutlaka hibrit veya tamamen elektrikli yapmamız şart. 2-3 yılda kâra geçecek ölçek ekonomisini yakalayacak bir durum mümkün değil. Ama etrafımızda 500 milyon nüfus yaşıyor bunu kullanarak ölçek ekonomisi yaratabiliriz. Kesinlikle yeni jenerasyon arabalar üretmeliyiz. Türkiye ekonomisi büyürken bizim sürekli otomobil ithal etmemiz doğru olmaz, onun için mutlaka kendi markamızı yaratmamız lazım. Bir de devlet desteği olmadan elektronik ya da otomotiv markası yaratmak mümkün değil. Samsung devlet desteği olmasa o LED'leri üretemezdi. Sadece Samsung'un cirosu 
187 milyar dolar, Türkiye'nin toplam ihracatı 152 


“EĞER SİZ TÜKETİCİYE ULAŞAMAYAN BİR 


DEĞER YARATIYORSANIZ, BUNU DÜNYADA 


HİÇ KİMSE BİLMİYORSA, BUNUN PAZARLAMA 


AÇISINDAN HİÇBİR DEĞERİ YOK” 


milyar dolar. Devlet desteği olmadan Samsung bunu başaramazdı. Devlet desteği olmadan 4-5 sene zarar etmeyi göze alacak babayiğit çıkmaz. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Şükrü Bey Türkiye'de yerli otomobil üretimi var dedi. Bizde şu anda sadece yüzde 70 yerli yan sanayi ile üretimi yapılan araçların haricinde, bir de Koç'un Otosan'ı, Sabancı'nın Temsa'sı, Jan Nahum'un Karsan'ı gibi otomotiv markalarımız da var. 


FATİH ANIL: Minibüs, otobüs ve kamyon gibi araçlarda da karşılaştırmalı rekabet üstünlüğümüz var. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Peki o zaman bu saydığım markalar neden binek otomobil üretimine girmiyorlar. Mesela 2011'de Karsan'ın bir New York taksi ihalesi işi vardı. Gerçi biz alamadık Nissan kazandı ve sonra o ihalede iptal edildi ama New York'daki birkaç onbin araçlık ihale için bile otomobil geliştirmeyi göze alan Karsan; neden iç piyasaya sürmek için otomobil üretmiyor? Karsan birkaç onbin adet aracı içerde de haydi haydi satar... 


TUNÇ ALTINBAŞ: Türk otomobil markası yaratma isteği bence tamamen bir ego tatmini... Bu fikirden kurtulmalıyız. Zaten kaynaklarımız kısıtlı. 
Bu sınırlı kaynaklarımızı rekabet üstünlüğü yaratabileceğimiz alanlara yönelmeliyiz. Bir otomobil markası yaratmak için artık çok geç. Niş ve butik ürünler haricinde mass market'a (kitle pazarı) hitap edecek marka yaratmak imkansız. Bunun yerine Türkiye'de üretilen yabancı markalı otomobillerde kullanılan yüzde 70 oranındaki yerli parça oranını, yüzde 90 hatta yüzde 98'e çıkarmanın yollarını arayalım. Bu ölçülebilir ve ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Hep “bir babayiğit çıksa da yapsa” deniliyor ama ben ne devletin, ne de özel sektörün doyurucu bir strateji ile bu hedefi desteklediğini göremiyorum. Ne kadar devlet desteği verileceği, kimlere satılacağı, pazarımız kim belli değil. Ola- ya müşteri gözü ile bakmak lazım ve bu projenin müşteri gözünde bir hikayesi de yok. Biz niye sıfır- dan yaratmaya uğraşıyoruz. Mesela Hindistan gibi de yapabiliriz, Tata yani Cevher Grubu Jaguar'ı aldı ve markayı uçuruyor. Bizde de Saab otomobillerinin platformunun alındığı basına yansıdı ama bir şey çıkmadı. Ama hala strateji eksik... Hikayenin anlatılmaya devam edilmesi lazım. 


GRESİ SANJE: Olay bir marka yönetimi problemi. 
Eğer siz tüketiciye ulaşamayan bir değer yaratıyorsanız, bunu dünyada hiç kimse bilmiyorsa, bunun pazarlama açısından hiçbir değeri yok. Siz dünyanın en iyi otomobilini de üretseniz, bunun marka yönetimini doğru yapmazsanız, ilgili hedef kitleye ulaşamazsanız globale gitmiyor. Efes Pilsen ve Mavi Jeans mesela bunu başardı. Proje geliştirirken, “yapılabilir mi?” sorusunun yerine, “satılabilir mi?” diye sormamız lazım. Satılamayacak bir şeyi üretmenin anlamı yok. 
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PINAR BÜYÜKBALCI: Benim kişisel görüşüm ve bütün dinlediklerimden çıkardığım sonuç, yöntemin yanlış olduğu... Bir ürün üretileceği, bir marka yaratılacağı zaman üründen başlanmaz, pazarda ihtiyaç var mı diye bakmak lazım. Biz yerli otomobil üreteceğiz diye yola çıkıp, sonra zorlamayla pazarı bulmak, markayı oluşturmak, iletişimini yapmak gibi konulara kafa yoruyoruz. Ben gelmeden önce birkaç uluslararası kuruluşun güncel raporlarına göz attım, sektörde bambaşka şeyler konuşuluyor. Önce karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarının analizini gerçekleştirip, rekabet avantajı yaratmak için benim üreteceğim araba bu ihtiyaçların hangilerini karşılayabilir diye bakmak lazım. 


GRESİ SANJE: Ben bir araba üreteceğim diye başlayarak, başarılı olmak pek mümkün değil. Üretime başlamadan önce tüketicinin bugünkü hatta 
2032 yılındaki ihtiyaçları neler olabilir, onları belirleyip senin teknolojin bu ihtiyaçların hangilerini karşılayabilir, onları tespit edip, ona göre üretime başlamak lazım. 


DİLEK SAĞLIK: Ben Kore firmalarından Hyundai ile çalıştım. Bir kere Kore'nin başarılı olmasın- da “Kotra” denilen bir organizasyonun büyük rolü var. Kotra'nın tüm dünyada 82 ofisi var ve bir Kore firması ihracat yapmak istediği zamantüm dünyadaki ofisleri bunun araştırmasını yapıyor. Pazar araştırmasını yapan, rakiplerin kimler olacağını analiz eden, kaça satılabileceğini raporlayan ofisler var. KOBİ'ler adına araştırma yapıyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Yan sanayinin güçlendirilmesi- nin gereğine ben de katılıyorum. Öncelikle ürünün çok iyi olması lazım, marka yönetimi ondan sonraki konu... Ürün iyi değilse zaten markalaşamayacaktır. Ciddi anlamda devletin yol göstericiligilazım. Bizim işçimiz çok iyi, yan sanayimiz çok becerikli ama bir araya gelip helva bir türlü çıkmıyor, çünkü kimse neyin nasıl yapılacağını bilmiyor. Bizim “gerçeklik dakikaları”nı yakalayıp, müşterinin ne istediğini anlayıp ona standartlar geliştirip bir şeylere başlamamız gerekiyor. Tata ile de çalıştım. Evet Jaguar ile başarılı oldular ama zaten onlar Hint pazarını analiz edip onun ihtiyaçlarını karşılamakta başarılı olduktan sonra Jaguar markasını satın aldılar. Sektördeki değişim esnasında bunu bir fırsat olarak algılayıp kendimi-Zi ortaya koyacağımız, üretimi ile, yan sanayisi ile, devlet desteği ile bir arada bir şeyler yapmamız gerekiyor. LG, Hyundai, Samsung gibi Kore firmalarının hepsi muazzam devlet desteği ile global markalar haline geldiler. 


GRESİ SANJE: Ben burada Dilek Hocam'a katılmıyorum. Ürün; fonksiyonel bir ihtiyacı tatmin ediyor, marka ise bir şirketin özgün vaadi... Ürün üretimi aşamasında marka süreci ve marka hikayesi birlikte yaratılıyor. Marka hikayesi ürüne göre oluşturulmuyor, marka hikayesi ürünün üretim süreciyle beraber büyüyor. 


GÜLBERK G. SALMAN: Bir Türk markası otomobili Türkiye'de kim satın alır diye sormak lazım. Ülke menşei önemli... Önümüzde Cola Turka örneği var. 
Piyasaya çıkınca önce pazar payını yüzde 30'a kadar çıkardı, sonra silindi gitti. Mesela bizim Anadol diye bir otomotiv markamız vardı. Başarılı olmuştu çünkü o zamanki tüketicilerin “ne olursa olsun bir arabam olsun” gibi bir ihtiyacı karşılıyordu. 


FATİH ANIL: Markanın arkasındaki ülke önemli ama bir marka için hikaye yaratmak da çok önemli. Önümüzde bir Tesla örneği var. Elon Musk ortada fabrika bile yokken araba üreteceğini açıkladı ve 450 bin tane sipariş aldı. Muazzam bir pazarlama yapıp hikaye yarattı ve satacağı arabaların yüzde 30 parasını da aldı. 


DİLEK SAĞLIK: Diğer yandan Kurthan Tarakçıoğlu 
2003 yılında Hyundai'nin başına geldiğinde marka 
pazarda 7. sıradaydı. Önce ürünü değiştirdi. Bayilerde müşteri ile iletişimde standartlar geliştirilrdi ve bayilerin verimliliği artırıldı. Eğitimle bayiler eğitildi, reklam ajansı değiştirildi ve birkaç sene 


Dilek Sağlık: “Bizim işçimiz çok iyi, yan sanayimiz çok becerikli 


ama bir araya gelip helva bir türlü çıkmıyor, 


yapılacağını bilmiyor. Bizim 'gerçeklik d 


çünkü kimse neyin nasıl akikaları'nı yakalayıp, 


müşterinin ne istediğini anlayıp ona standartlar geliştirip bir şeylere başlamamız gerekiyor.” 
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sonra Türk pazarında en çok satan araç oldu. Demek istediğim ürün kötü ise, sadece markalaşmayla, ya da hikaye yaratmayla başarılı olunamaz. 
Müşteriye etkin deneyim yaşatmak için müşterinin gerçeklik dakikalarını belirlemek gerekir. 


GRESİ SANJE: İnsanların satın aldığı şey sadece bir araç değil bir deneyim. Eğer bir marka “ben en konforlu ulaşım deneyimini satıyorum” gibi bir vaatte bulunursa, ürünün hibrid ya da sürücüsüz olması önemini kaybeder. Bugün araba satar, yarın aynı konfor ya da prestij vaadi ile bisiklet ya da havada giden kaykay satabilir. Biz de eğer bir “vaad” yerine 
“araba” satmaya kalkarsak bu girişim ölü doğar. 40 
sene sonra araba denen şeyin bugünkü anlamda ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Bir marka eğer “otomobil telefonu” satıyorsa bir süre sonra bu ürünün modası geçebilir. Ama markanın vaadi “yolda iletişim” olarak belirlenirse, teknoloji değiştikçe marka da, cep telefonu ya da daha ileri iletişim araçlarını sunarak yaşamına devam edebilir. Araba pazarı da aynı böyle... Sadece araba satarsanız araba pazarı küçüldüğünde sen de bitersin. 


Gresi Sanje: “Proje geliştirirken, yapılabilir mi?” sorusunun yerine, “satılabilir mi?* diye sormamız lazım. Satılamayacak bir şeyi üretmenin anlamı yok.” 


PINAR BÜYÜKBALCI: Değer önerisinin içini nasıl dolduracağımız önplana çıkıyor. Örneğin BMW sloganında “Ultimate Driving Experience (En Üst Düzey Sürüş Deneyimi) derken, sürüş deneyimini neyle ya da hangi araçla en iyi şekilde yaratacaksa, onu sunacağını vaad ediyor. İncelediğim son raporlardan birinde otomobil üreticilerine “son 2-3 yılda reklam bütçenizin en büyük kısmını hangi iletişime ayırıyorsunuz?” diye sorulduğunda, “araçlarımızı nasıl dönüştürüyoruz onu anlatmak için kullanıyoruz” cevabı verilmiş. 


ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: Yerli otomobil gerekli mi sorusu hep masanın üzerinde durmakla birlikte bu isteği ortaya koyanların bizim burada konuştuklarımızı hiç düşünmemiş olduklarını zannetmiyorum. Onlar da mutlaka bir pazar araştırması yapıp, ürün gamı oluşturmaya çalışıyorlardır. Elektrikli araç gibi daha ileriye yönelik teknolojiler planlıyorlardır. Ama eksik olan tarafı “strateji paylaşımı ve iletişimi”... Yani hangi hedefle, ne zaman ve ne şekilde bunu yapmak istedikleri ile ilgili bir bilgimiz olmadığı için yorum getirmeye çalışıyoruz. 
Nasıl yapacakları henüz tam ortada yok. 


TUNÇ ALTINBAŞ: Üründen çok ihtiyaca bakmak lazım... İç pazarda bir potansiyel var, Türk insanı araba almayı seviyor, ama belki alamıyor. Onun için önce ihtiyaç ne onu anlamak lazım. İhtiyaç nedir? Uygun fiyata alabileceği, mesela 25 bin - 
30 bin TL'ye alabileceği bir otomobil olabilir. Niye 
lükse, niye nişe gidiyoruz? Oralarda rekabet yürümüş gitmiş. Ucuz ama sedan konforunda, güvenli- 
$i çarpma testleri ile garantilenmiş bir araç mutlaka satar. Çoğu insan 60 bin - 70 bin TL ödeyemediği için otomobil alamıyor. Ama 25 bin TL'ye araba olsa, otomobil satışları 3 milyon adete ulaşır. 


MEHMET AKIN: Türkiye'de yerli otomobil üretilmesini milli duygularla bakarsak ben de çok isterim. Ama 25 bin TL'ye araba üretmek mümkün de- 
$il. Belli güvenlik, teknoloji konfor standartlarını sağlayabilecek bir otomobilin bir ederi var. Devletin vergi desteği de olsa hibrit teknolojisinin know how'ıiçin geliştirme maliyetlerini de katınca bu fiyata mal etmek imkansız. Olacaksa da geleceğin otomobili üretmek lazım... 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Özür dilerim ama ben hep vurguladığımız o “biz ileriyi düşünelim” fikrine pek katılamıyorum. Biz onu planlarken Mercedes ile Peugeot da boş durmuyor ki, onlar da o yıllar için planlar yapıyorlar. Biz nasıl onların önüne geçece- 
$iz? Ancak onlarla birlikte hareket edersek bir şeyler başarabiliriz. Bence global marka yaratma konusunda Beko güzel bir örnek. Ama Beko da yüzde 100 
yerli üretim yapmıyor ki. Belli parçaları, çipleri Kore'den getiriyor. Biz de yan sanayimizin payını artırarak büyüyebiliriz. Mesela havacılık endüstrisinde de biz yokuz. Airbus ve Boeing ile kimse başa çıkamıyor. Bir Bombardier var, bir de Embraer, o kadar... 


Birlikte yarattığımız değer her şeye değer. 


Yatırım Finansman olarak ürettiğimiz çözümlerle, yatırımlarınızın değerine değer katıyoruz. 
Tam 41 yıldır. 


YATIRIM 
FİNANSMAN YE.COM.TR 
Değer Katar fjwlolin 


B 
KB | Tünkive Yy sanası 
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Ama biz de neden uçak markamız yok diye üzülmek yerine, o uçakları kullanarak hizmet sunuyoruz ve THY gibi bir dünya markası yaratabiliyoruz. 


ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: Güçlü yan sanayimiz var diye konuşuyoruz, ama peki yan sanayimiz elektrikli üretime hazır mı? Bunları dönüşümünü ne hızla gerçekleştireceğiz, bunları o teknolojiye nasıl hazırlayacağız. Diyelim ki arabayı ürettik, hadi markalamayı da yaptık, bunu destekleyecek yan sanayimiz nasıl yaşayacak? Planımız ne? Stratejimiz ne? 


ELİF KARAOSMANOĞLU: Benim aklıma şu takılıyor: Türkiye büyümesini bugüne kadar inşaata dayandırırken, neden şimdi otomotive dayandırma derdinde... Bizim hibrit araçların mühendislik yatırımını ya da tasarım yatırımını yapmak gibi kaslarımız gelişmiş değil. Kaslarımızı geliştirme niyetimiz de varmış gibi gelmiyor bana... Teknokentlerde inovasyon adına çıktı, hizmet, yazılım ya da büyük veriyi analiz yapma konularında... Otomotiv sektörünü destekleyecek, hibrit araç üretecek bir inovasyon yapabilecek bir nüve görmüyorum. Yerli otomobil üretilmek isteniyorsa eğer öncelikle mühendislik altyapısı ile ilgili ne yatırım yapılacak onu planlamak gerekir. Katma değerli ürün ihraç etmeyi beceremiyoruz. Katma değerli ürün ihraç edemeyince de ihracat potansiyeliniz çok küçük kalıyor. Hibrit araç ya da inovatif araçlar için yakın pazarların ihraç pazarı potansiyeline sahip olduklarını düşünmüyorum. Afrika ülkelerinden burslu öğrenciler yetiştiriyoruz, ama o ülkelerin inovatif yatırımı gerektirecek pazara dönüşüm hızı nedir? 
Ozaman da daha ortalama teknolojilere gitmek zorunda kalıyoruz. Ortalama teknolojiye gitmek bir pazar yaratıyor ama katma değerli pazar yaratmıyor. O zaman da bir kısır döngü oluşuyor. 


BARIŞ SOYDAN: Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojinin payı çok düşük, yüzde 3,5 kadar. 


PINAR BÜYÜKBALCI: Hatta biz fındık, zeytinya- 
$ı gibi hammaddeyi ihraç ediyoruz, onu katma degerli hale getirip bize geri satıyorlar. 


MEHMET AKIN: Otomotiv sektörü sadece tamamlanmış ürün satışı ile olmasa da, yan sanayisi ile birlikte ihracat fazlası veren bir ekonomi. O markalar buraya gelip üretim yapmakla beraber aynı zamanda ithalat yapmıyor olsalar bizim yan sanayimiz bu kadar ihracat yapabilecek olgunluğa da erişemeyebilirdi. İç pazar açısından da otomotivin enteresan bir psikolojik etkisi vardır. 2009 yılında otomotive ÖTV indirimi geldiğinde bu karar ekonominin bütün çarklarını hızlandırdı. Çünkü mutlu insanlar para harcıyor. Ortalama bir daire 400 - 
500 bin TL, daire alamayan da otomobil alıyor... 


TUNÇ ALTINBAŞ: Nerede fark yaratabileceğimize bakmamız lazım. Kore gibi 40 yıl sonrasını planlamak yerine duygularımız ve egolarımızla hareket 


ediyoruz. Bizim otomotiv sektörü dünyada nereye gidiyor diye bir projeksiyon yapmamız lazım. 10 yıl sonra otomobil satmak çok daha zor olacak. Gençler otomobil sahibi olmayı düşünmüyor. Paylaşım ekonomisi sektörün geleceği... İhtiyacı olan saatlik otomobil kiralayacak. Biz bu resimde nerede olacağız? 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Benim kafama takılan birkaç soru var. Türk Hükümeti ithal edilen lüks otomobillerin üzerine yüzde 300 vergi koyup sattırıyor ve büyük bir vergi geliri elde ediyor. Peki o zaman neden ucuza satılabilmesi için bütün vergilerin minimize edilmesi gereken yerli otomobili ürettirmeye çalışıyor ki? Bu durumda muazzam bir vergi kaybı da ortaya çıkacak. Bir de biraz evvel örnek verdik: Çeklerin Skoda'sı, Romenlerin Dacia'sı 


Şükrü Bekdikhan: 
“Otomotiv sektörünün ivmesi bambaşka yerlere kayıyor. Yerli marka yaratmak için çok büyük yatırımlara ihtiyaç var Mevcut 
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“İÇ PAZARDA BİR POTANSİYEL VAR, TÜRK 


İNSANI ARABA ALMAYI SEVİYOR, AMA BELKİ 


ALAMIYOR. UYGUN FİYATA 25-30 BİN TL'YE 


ALABİLECEĞİ BİR OTOMOBİL OLABİLİR” 


DAMAT 


AUTUMN - WINTER 2017/18 


www.damattween.com 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var diye... Ama o markalar da tek başlarına ayakta kalamadılar ki... Onları da büyük otomobil üreticileri satın aldı. İlerde de belki sadece dört büyük otomobil markasının kalacağı tahmin ediliyor. İngilizler gibi tüm dünyada bağlantıları, yani ihraç pazarları olan bir ülke bile, elindeki oturmuş markaları elden çıkarıyor. Gerçekten otomotiv o kadar da cazip bir pazar mı acaba? Gençlere sahip olmak istedikleri markalar sorulduğunda 1990'lı yıllarda ilk 10 marka arasına birkaç otomobil markası girerken, günümüzde ilk 10'da otomobil markası yok. 


MEHMET KARA: Otomobiller zaten gelecekte mekanik araçlar olarak alınmayacak, bir teknoloji ürünü olarak kullanılacak. 


PINAR BÜYÜKBALCI: Raporlar da Y Kuşağının araba almayacağını gösteriyor. Gençler farklı farklı araç deneyimlerini edinmek istiyor, “araba kullanmayacağım” değil, “araba almayacağım” diyor. 


<< 


Tunç Altınbaş, “Niş ve butik ürünler haricinde mass market'a (kitle pazarı) hitap edecek marka yaratmak imkansız. Bunun yerine Türkiye'de üretilen yabancı markalı otomobillerde kullanılan yüzde 70 oranındaki yerli parça oranını, yüzde 90 hatta yüzde 98'e çıkarmanın yollarını arayalım. 


Bu ölçülebilir ve ulaşılabilir bir hedef olacaktır” görüşünde. 


GRESİ SANJE: Eğer amaç para kazanmak ve markayla gurur duymaksa, pazarda şu anda yatçılık için büyük bir potansiyel var. Bu pazarda otomotivdeki gibi kartelleşmiş bir yapı da yok. Üç tarafımız deniz, Avrupa'da ödül almış tasarımcılarımız, gelişmiş tersanelerimiz var. Liman işletmeciliğini biliyoruz, denizcilik altyapımız var. Biz niye bu pazarda yerli marka yaratmaya çalışmıyoruz? Hollanda mesela uçak veya otomobil pazarına girmiyor, XCORE Aerospace adlı bir şirketle geleceğe yatırım yapıp uzay turizmi aracı üretmeye çalışıyor. 
Uzay turizmi başlayınca yüzlerce uzay aracı satacaklar. Otomotiv gibi zor bir pazarda rekabete gireceğimize, kazanabileceğimiz rekabetçi üstünlüğümüzün olduğu bir pazara yatırım yapalım. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Akdeniz'in Panaması olalım. 


BARIŞ SOYDAN: Otomotiv teknolojinin yüksek olduğu bir sektör, elektrikli ya da hibrit araçlar için çok ileri teknoloji gerekiyor. O zaman da Tesla gibi bir marka ile rekabet etmek lazım. 


ELİF KARAOSMANOĞLU: Otomotivde kitlesel satış yapabiliyorsunuz, yatı kitleye satamazsınız. Türkiye ekonomisinin büyüme modeli sıcak para üzerine kurulu. En yüksek vergiyi alabildiği sektörlere doğru gidiyor. O yüzden otomotiv en kolay tercih edilebilecek sektör. 


MEHMET KARA: Bir de tabii, otomobil sattığınız zaman akaryakıt da satıyorsunuz... Akaryakıt da verginin en kolay alındığı yer. 


ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: Sıcak paraya dayalı ekonomi tespitinizde haklısınız ama Türkiye'de bin kişiye 130 civarında otomobil düşüyor. Istanbul kentine baktığınızda bin kişiye düşen otomobil sayısı 300'ler civarında. Avrupa ortalaması 400-420 kadar, fakat bir Almanya'ya bakarsanız bin kişiye 550-560 araç düşüyor. Yani pazar satüre değil, gelişme potansiyeli olan cazip bir pazardan söz ediyoruz. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Mehmet Bey Fransız PSA Groupe bu işi 3 marka ile (Peugeot, Citroen, DS) nasıl götürüyor? 


MEHMET AKIN: Aslında 3 değil 4 marka olduk. Opel de katıldı bizim gruba. Markalarımız: sundukları, ürün, tasarım, özellikler ve deneyimler ile farklılaşıyorlar. İnsanlar bir deneyim satın almak istiyor. 
Otomobil mekanik bir şey değil artık. Motor, şanzıman, diferansiyel... Bunları yapmayan yok artık zaten. Antep'de Mennan Usta var, o bile yapar. Gördüğü herhangi bir makinayı birebir kopyalayabiliyor. Onun için fuarlara girmesi yasak. Bu mekanik kısımlarda farklılaşmak da imkansız. Bugün aracın tasarımı en önemli marka tercih unsuru... Tasarım kişisel bir tercih. Müşteri tarzını yansıtan tasarıma para harcamaya hazır. Bizim markalardan Citroen tasarımları ile genç jenerasyonu hedefli- 


KALKINMADA KADININ GÜCÜNE 
“ GÜVENENLERE GÜÇ KATIYORUZ 


İş yerlerinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerine destek oluyor, TSI B 


kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz. 


Kurumsal Bankacılık | Yatırım Bankacılığı | Danışmanlık Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 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yor, eğlenceyi önplana çıkarıyor. Dikiz aynasının önündeki kameradan fotoğraf çekip Facebook'dan paylaşmak gibi gençlerin talep ettiği teknolojik unsurları ekliyoruz. Anımızı paylaşmayı ve kişiselleştirmeyi seviyoruz. Toplum olarak anında adapte olup, hızla ve yoğun tüketmeye başlıyoruz. Peugeot kendi segmentinde en Premium marka olmayı hedefliyor. DS de Avrupa'da iyi bilinen ama Türkiye'de pek tanınmayan bir marka, grubun en Premium markası. Tüketici farklılık istiyor. Tüketici otomobil değiştirirken yüzde 74 oranında markasını de-Şiştiriyor. Sadakat bitmiş durumda ve bu pazarda her markaya yer var demektir. 


MEHMET KARA: Otomotiv sektöründe Türkiye farklı bir rol üstlenebilir. Türkiye'nin araç yapmasına gerek yok. Sadece pil markası yaratsa, elektrikli araçlar için pil üretecek altyapıyı desteklese de olur. Eskiden cep telefonu pili konusunda uzmanlaşanlar bugün bu birikimlerini otomobillerin büyük ölçekli pilleri için de kullanıyorlar. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Bir ekonomide otomotiv sektörünü belki de tek başına düşünmemek lazım. 


Örneğin Ford, koltuklarının konforu ve emniyeti için Boeing ile işbirliği yapıyor. Ya da dediğiniz gibi cep telefoncuların pil teknolojisi, otomotivcilerin işine yarıyor. Belki de Boeing'in olmadan, Ford'un olmuyor, ya da Samsung'un yoksa, Hyundai gibi bir marka yaratılamıyor. Farklı sektörlerde de olsa ileri teknolojili şirketler hem ülke markası yaratma anlamında, hem de teknoloji paylaşımı konusunda daha kolay sinerji yaratıyorlar. Tüm konuklarımıza çok teşekkür ederim. Gelecek ay yeni konular ve yeni konuklarla güncel pazarlama konularını konuşmak üzere hoşça kalın... 


Marketing Konseyi, farklı üniversitelerden akademisyenlerin analizleri ve öngörülerini önümüzdeki sayılarda da Turkishtime sayfalarına taşıyacak. 


“TÜRKİYE'DE BİN KİŞİYE 130 CİVARINDA 


OTOMOBİL DÜŞÜYOR. İSTANBUL KENTİNE BAKTIĞINIZDA BİN KİŞİYE DÜŞEN 


OTOMOBİL SAYISI 300” 


LER CİVARINDA” 


Değişimi seven eligelila lella 


Dünya hızla değişiyor. Değişimin olumlu yönde otesi için gelecek kuşaklara daha iyi bir yaşam ve daha zengin bir gezegen bırakacak yenilikçi çözümleri birlikte üretiyoruz: Birlikte çalıştığımızda fikirler güçlenir. Çünkü BASF'de biz kimya yaratıyoruz. 


ar “BASF 
Vizyonumuz hakkında detaylı bilgi için Li 


wecreatechemistry.com adresini ziyaret edin. We create chemistry 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AFRİKA PAZARINA AÇILAN KAPI 


Afrika'da düzenlediği fuarlarla kara kıtayı Türk ihracatçısına açan Expotim & Ladin Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ertan Yıldız, “Doğu Afrika'da Etiyopya ve Kenya, Orta Afrika'da Kamerun ve Nijerya, Kuzey Afrika'da Mısır ve Fas, güneyde ise kıtanın en gelişmiş ülkelerinden olan Güney Afrika, çok cazip fırsatlar sunuyor” diyor. 


EXPOTIM & Ladin Grubu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Ertan Yıldız, Türkiye'nin bu yıl ihracatta elde ettiği başarıda fuarların da göz ardı edilemeyecek bir payı olduğunu belirtiyor... 


Türk ihracatçılara yeni 

ve alternatif pazarlara açılma konusunda neler önerirsiniz? 

Expotim & Ladin Grubu olarak, yaptığımız araştırmalarda, pazarlama ve iş geliştirme çalışmalarımızda, ihracatımızı artıracak pazar ve sektörleri bularak, dünyada Türk iş adamlarının bulunması ve 

iş yapması gerektiğini 


düşündüğümüz bölgelerde fuarlarımızı düzenlemekteyiz. 
Şirket olarak odaklandığımız bölgeler olan; Orta Doğu, 
Afrika ve Avrupa (EMEA) ülkelerindeki fuarlarımızı hep bu vizyon doğrultusunda organize ettik ve bugüne kadar yukarı doğru giden ivmemize bakılacak olursa hep başarılı olduk. Özellikle seçmem gerekirse; fuar yaptığımız bölgelerden olan Afrika'nın, Türk firmaları için “trend” bölge olduğunu söylemeliyim. Doğu Afrika'da Etiyopya ve Kenya, Orta Afrika'da Kamerun ve Nijerya, Kuzey Afrika'da Mısır ve 

Fas, güneyde ise kıtanın en 


Expotim & Ladin 
Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 

Genel Müdürü 
Ertan Yıldız 


gelişmiş ülkelerinden olan 
Güney Afrika; Türk ihracatçı firmalarına çok cazip fırsatlar sunan ve kıtanın diğer ülkelerine de erişim sağlıyor olması nedeniyle bölgeye açılma konusunda da “kapı” konumunda olan ülkelerdir. 
Türkiye olarak, buralarda mutlaka bulunmamız ve bu bölgelere olan ihracatımızı artırmamız gerekmektedir. 


Expotim'in gündemindeki fuarlar hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Orta Doğu'nun en önemli sektörel fuarları, Afrika ülkelerinde organize ettiğimiz fuarlarımız (Kamerun, Nijerya, 


Etiyopya, vs.), yeni niş pazarlar ve verimli alt sektörler gündemimizdeki konular arasındadır. Biz özellikle inşaat ve yapı malzemeleri, ısıtma-soğutma (HVAC-R), tekstil, tarımgıda, makine sektörlerinde öncü fuarlar yapmaktayız. 
Bu fuarlar arasında, özellikle 
2020 yılına kadar 2 trilyon 
dolar değerinde ihalenin yapılacağı, Körfez bölgesinde düzenlenen ve dünya yapı malzemeleri sektörünün 
buluşma noktası olan BIG 5 
SHOW Fuarları, firmamızın en iddialı olduğu fuarlardır. 
2018 yılı için biraz daha 

alt sektörlere yönelmek ve gıda tarım fuarlarımızın yanı sıra, hazır gıda ve gıda işleme sektörüne yönelerek, şekerleme ve atıştırmalık fuarları düzenlemek planlarımız arasında... 


Bu fuarlar katılımcı şirketlere hangi değerleri sağlıyor? 

Öncelikle, önden iyi bir pazarlama çalışması ve sonrasında fuarda iyi 

bir lansman yapılması durumunda, firmalar fuarlar aracılığıyla o ülke pazarına çok güçlü bir imaj ile giriş yapma şansına sahip oluyorlar ve o ülkedeki iş potansiyelleri bir anda iki veya üç katına çıkabiliyor. Bu da haliyle firmalara o ülke pazarlarında büyük avantaj sağlıyor. 
Lansman, işin fuar katılımcısı şirketleri ilgilendiren kısmı olmakla birlikte, pazarlama ve potansiyel müşteri çalışmaları ise organizatör şirketleri ilgilendiren kısmını oluşturmaktadır. 

Biz Expotim & Ladin Grubu olarak, fuar katılımcılarımızın fuarlardan maksimum fayda ile ayrılmalarını sağlamak ve fuardan bekledikleri 

iş potansiyellerini sadece doldurmak değil, üzerine çıkmak için bu çalışmaları çok sıkı bir şekilde ve katılımcı profiline uyacak titizlikle yürütmekteyiz. - 


VİZYON 


NE 


ALIŞTIĞIN MUTSUZLUK 
İÇİN KEŞFETMEDİĞİN 
MUTLULUKTAN VAZGEÇME 


İnsan olmanın gereği olsa gerek yaptığımız hatalar, hata olduğunu bilsek bile 


diğerlerine karşı savunmak, o karardan geri dönememek. 


YAKIN bir zaman önce Prof. 
Dr. Emre Alkin'in çıkardığı “Seve Seve Aldattım” isimli öykü kitabını okurken karşıma çıktı “Alıştığın mutsuzluk için keşfetmediğin mutluluktan vazgeçme” 
cümlesi. Bu cümle, “Ya Yarın Olmazsa?” isimli öykünün içinde bir alt başlık olarak yer almış. Öykü bir anda öleceğini öğrenen ve bunun üzerine yıllardır sürdürdüğü hayatından, evliliğinden vazgeçip lise sevgilisine dönerek, son günlerini onunla geçiren bir kişi üzerine. 
Öleceğini öğrenmese, öykünün kahramanı istediği mutluluğu sağlamamasına karşılık evliliğini devam ettirecektir. Yıllar önce verdiği evlenme kararı, yanlış bile olsa geleceğe ilişkin kararlarının temelini oluşturmaktadır. Kitaplardan bahsederek başlayınca bir diğer kitabı ve yazarını da hatırlatayım izninizle. Aziz Nesin'in kendi anılarını, güzel üslubuyla anlattığı 
“Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” kitabından bir alıntı yapalım: 


“Babam, şu olayı sık sık anlatır, gülerdi: “Bizim oralarda zeytin, zeytinyağı yok, adını bile bilmezdik. 
Bebek'teki bakkallarda, küfe içinde siyah, yuvarlak, 


/ 


N 


parlak bir şeyler var. Alıp yiyenleri de 63 görüyorum, çok güzel, tatlı bir yemiş olmalı... Demek, bizim 
Gövem'de, Şebinkarahisar'da yetişmeyen bir yemiş bu... 
İmreniyorum. Param olup da alsam, bir okkasını bile yiyeceğim. Bir gün girdim bakkala: Bana şuradan yarım okka tartsana! 
dedim. Elimde kesekâğıdı, 
Bebek iskelesine geldim, denizin karşısında, keyifle yiyeceğim. Bir de ağzıma attım ki, aman, acı, tuzlu, yenir gibi değil... Yarım kilo zeytini fırlattım denize... 
Ben babamı bilmez miyim hiç, dedikleri doğrudur 

da, o denize atmasına hiç inanmam. Atmamıştır denize, atamaz. Kendimden bilirim, ona çekmişim tıpkı... 
Tuzlu da olsa, acı da olsa, 


ne de olsa yemiştir para verdim diye...” 


Her iki olayın kahramanının ortak bir hareket tarzı söz konusu. Birinci örnekte, adam öleceğini öğrenene kadar bir evliliği sürdürüyor, öleceğini anladığı zaman ise eski sevgilisine yani daha mutlu olacağını düşündüğü yere yöneliyor. Yani aslında sürdürdüğü hayattan mutsuz... Aziz Nesin'in babası da tadını hiç beğenmediği zeytinleri yemekten mutsuz ama yine de yemeye devam ediyor. Zeytinden zevk almadan kemirmek ile mutsuz olduğu halde evliliği sürdürmek arasında (önem derecesi açısından çok olsa bile) karar süreci açısında çok fark olmadığını söyleyebiliriz. 
İnsani bir davranıştır bu, 


PROF. DR. ALİ ARGUN KARACABEY argun.karacabeyGaltinbas.edu.ir 


ama verdiğimiz kararları etkileyen bir tuzaktır da aynı zamanda. İnsan olmanın gereği olsa gerek yaptığımız hataları, hata olduğunu bilsek bile diğerlerine karşı savunmak, o karardan geridönememek. Halbuki 

iş veya özel hayatımızda aldığımız kararları, bize fayda sağlasın diye alırız. 

Bu fayda gelir artışı olabilir, mutluluk olabilir veya 

sağlık olabilir. Beklediğimiz faydanın ne olduğu önemli de değil. Bazen aldığımız kararın beklediğimiz faydayı sağlamadığını görürüz. 
Rasyonel insan davranışı, beklediğimiz faydayı sağlamayan davranıştan, durumdan ayrılmayı gerektirir ancak çoğumuz bunu gerçekleştiremeyiz. 
Aslında bir karar alırken, kararımızı belirleyen kriterlerin iyi belirlenmesi doğru kararı almak için temel oluşturur. Örneğin, zeytini atmak veya yemek kararını verirken zeytine ödediğimiz para bizim için bir kriter olma vasfını kayb etmiştir. Asıl ilgilenmemiz gereken zeytini yiyerek veya atarak elde edeceğimiz fayda olmalıdır. 
Bir başka deyişle, zeytine ödenen para, zeytini yeme kararı açısında ilişkisiz bir kriter haline gelmiştir. 

Karar verirken, sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için yapılması gereken gerçekten aldığınız karar veya içinde bulunduğunuz durum 

ile doğrudan ilişkili olan kriterleri belirleyebilmektir. 
Önceden aldığınız kararlar ve onların yarattığı sonuçların ikincil planda kalması gerekir. 
Sözün özü; çoktan katlanılmış külfetin, ileride yaratılabilecek nimete engel olmasına izin verilmemelidir. — 


Li YATIRIM 


SANAYİ İSTANBUL 
TERK EDER MI? 


Haziran ayında yasalaşan "Üretim Reformu Paketi", şehir merkezlerindeki 


sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınmasını 


öngörüyor. Arçelik, Beylikdüzü'ndeki 


elektronik fabrikasını Çerkezköy'e taşıyarak işaret fişeğini attı bile, Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'da birçok yeni organize sanayi bölgesi gündemde, 


Yine de İstanbul'dan taşınmak kolay değil, 


Haber Barış Soydan 


barissoydanGturkishtimedergi.com 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ŞEN IR merkezlerindeki 


sanayi bölgelerinin taşınmasını öngören 
“Üretim Reformu Paketi”nin Haziran ayında yasalaşması sonrasında İstanbul'daki fabrikaların taşınması için geri sayım sürüyor. Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin taşınması için taşınma masrafları kredi ile desteklenecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Paket yasalaştıktan kısa süre sonra, 9 ilde 10 sanayi sitesinin taşıma işlemlerinin başlatılacağını belirterek, 

bu sitelerde işyeri sayısının 

6 bin 181 çalışan sayısının 

ise 40 bin kişi olduğunu söylemişti. Özlü, arazi temini 
yaklaşık maliyetinin ise 280 
milyon TL ön görüldüğünü belirterek, “10 adet sanayi sitesinin taşınmasının bedeli 


> milyar 200 milyon TI” diye 


konuşmuştu. Özlü, taşınması hedeflenen 135 adet 

sanayi sitesinin öngörülen maliyetinin ise 20 milyar TL 
olduğunu kaydetmişti. 858 


sanayi sitesinde yaklaşık ap 141 iş yerinin 


.* 
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bulunduğu tahmin ediliyor. 
Bu işyerlerinde ise 1 milyon 
63 bin çalışan bulunduğu 
hesaplanıyor. 


Trakya'ya OSB yağmuru İstanbul'dan taşınmayı gündemine alan sanayi bölgelerinin ve tesislerin önündeki en güçlü alternatif Trakya bölgesi. Son otuz yılda Tekirdağ'ın, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Kapaklı, Veliköy, Yalıboyu, Ergene olmak üzere, neredeyse tüm ilçe ve beldelerinde organize sanayi bölgesi kuruldu. İstanbul'da sanayi bölgeleri dolup taşmaya başlayınca, firmalar yeni yatırımlarını 1990'ların başlarından itibaren çevre illere kaydırmaya başladılar. 
Bu süreçte iki şehir çok 

ön plana çıktı: Tekirdağ 

ve Yalova. Tekirdağın 
Çerkezköy bölgesindeki organize sanayi bölgesi daha 
1976 yılında kurulmuştu. 
Onu 1990»lı yıllarda Çorlu, Hayrabolu, Malkara, 2000»li yıllarda Veliköy, Ergene, Velimeşe, Muratlı, Kapak 

ve Yalıboyu'nda ulan b” 
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sanayi bölgeleri izledi. 
Sanayi yatırımları bölgeye yöneldikçe, Tekirdağ, 

nüfusu en hızlı artan kentler sıralamasında, İstanbul'u da sollayarak zirveye yerleşti. 
Türkiye İstatistik 
Enstitüsü'nün (TÜİK) 
verileri, Tekirdağ'daki 

nüfus patlamasını tüm çarpıcılığıyla ortaya koyuyor. 
Şehir, nüfusu en hızlı artan 10il sıralamasında her 

yıl kendisine yer buluyor. 
Uzmanlar bu trendin önümüzdeki dönemde, 
Trakya'daki diğer şehirlere de yayılarak sürmesini bekliyor. Zira, geçtiğimiz Haziran ayında yasalaşan 
Üretim Reformu Paketi, şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınmasını öngörüyor. 
Trakya, özellikle İkitelli'deki işletmeler için en yakın alternatif olarak öne çıkıyor. 
Bununla birlikte Tekirdağ'da, özellikle Çerkezköy ve Çorlu gibi eski sanayi bölgelerinde yer kalmamış durumda. 

Bu süreçte yatırımların Tekirdağ'ın yeni sanayi bölgelerine ve Kırklareli'ne yönelmesi bekleniyor. 
Türkiye İstatistik 
Enstitüsü'nün net göç hızı incelemesine göre Tekirdağ, Türkiye'de birinci sırada, Kırklareli 14. sırada ve Edirne 
36. sırada yer alıyor. 
Tekirdağ'ın Çerkezköy 

ve Kapaklı ilçelerinin nüfusunun göçten dolayı her yılenaz10bin kişi arttığı belirtiliyor. Fabrikalardan dolayı yoğun göç alan Çerkezköy'ün nüfusu TÜİK'in son verilerine göre 146 bin 
319, Kapaklı'nın ise 105 bin 
243 kişiye ulaştı. İkitelli 
Organize Sanayi Bölgesi'nin buraya taşınması durumunda Çerkezköy ve Kapaklı'nın nüfusun iki katına çıkabileceği belirtiliyor. 


Göç edenler memnun 
Trakya Kalkınma Ajansı için 
Doç. Dr. Rengin Ak'ın yaptığı araştırma, Trakya'ya göç 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edenlerin çoğunluğunun göç etmiş olmaktan memnun olduklarını gösteriyor. 
Bölgeye dışarıdan gelenler özellikle sağlık, eğitim gibi konularda geldikleri bölgelere göre daha gelişkin olanaklara kavuşmuş durumdalar. 
Rapora göre Trakya'nın 

aldığı göç büyük ölçüde kalıcı görünüyor. Göç eden kesimin ciddi bir sorun ile karşılaşılmadığı müddetçe Trakya'dan ayrılma eğilimi zayıf. Başka bölgelerden gelen göçün yanı sıra Trakya'da köylük alanlarda tarımın gerilemesi sonucu sanayi merkezlerine yönelik iç 

de göç yaşanıyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün iaraştırmasına göre 
Tekirdağ'da işsizlik yüzde 
7.2, Kırklareli'nde ise yüzde 

8 düzeyinde bulunuyor. 

Bu oran, Türkiye ve büyük kentler ortalamalarının epey altında. 


Taşınma işsizliği 

daha da düşürecek 
Üretim Reformu Paketi kapsamında, İstanbul'daki sanayi bölgelerinin çevre illere taşınacak olmasının Trakya'daki işsizliği daha da düşürmesi bekleniyor. 
Taşınma sürecinin öncüleri arasında yer alan Arçelik kısa süre önce, Beylikdüzü'nde bulunan elektronik fabrikasını da Çerkezköy'e taşıyacağını açıkladı bile. 
Beylikdüzü fabrikası, Çerkezköy'de mevcut Arçelik fabrikasının karşısında bulunan eski Profilo fabrikasının bulunduğu alana taşınacak. Bu süreçte 
2 binin üzerinde Arçelik 
işçisinin de Tekirdağ'a göç etmesi bekleniyor. 30 bin işyerinde 300 bin kişinin çalıştığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi de, Trakya'da yeni sanayi bölgesi kurmak için yer araştırıyor. Yeni yatırımlar yapıldıkça 
Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki işsizlik oranlarının daha da düşmesi öngörülüyor. — 


© 
<> 
Ender Çolak 
Baymak CEO'su 


“İSTANBUL 
BAYMAK İÇİN 
ÖNEMLİ” 


Baymak, İstanbul 
Tepeören'de toplam 
60 bin metrekare alan 
üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. 
Şimdilik, bu kadar büyük bir alanı, şehir merkezine taşıma düşüncemiz yok. 
İleride böyle bir durum söz konusu olsa da bu alanı bölge deposu olarak kullanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. 
İstanbul, iş dünyasının merkezi burada olmak iş geliştirme süreçleri ve Baymak gibi 70 ülkenin üzerinde ihracat yapan bir marka için konum olarak önem taşıyor. Diğer yandan, 
81 ilde 1000'e yakın 
bayiye sahip bir marka için İstanbul'da olmak avantaj ya da dezavantaj olmanın ötesinde yeterli değil. 
Türkiye'nin her yerine 12 ay en hızlı şekilde ulaşmalıyız. 
Biz de geçtiğimiz yıl Diyarbakır, Ankara, 
Erzurum, Adana, İzmir ve 
Samsun da toplam 6 bölge deposu açtık. Böylece bayilerimize yapılan sevkiyatlar ile teslimat sürelerini en aza indirmeyi başardık. İstanbul'da olmanın olumlu yanını yüksek nitelikli mühendis ve işgücüne erişim kolaylığı olduğunu da söyleyebiliriz. — 


Deren Öztürk 


COSMED Markasının 
Yaratıcısı - Genel Müdürü 


“5 YIL İÇİNDE 
TAŞINACAGIZ” 


Şu an için Gebze - 
Şekerpınar'da bulunan üretim tesisimizde hem 

kendi markamız olan 
COSMED için üretim yaparken, kozmetik sektörünün önemli firmaları için de fason üretim yapıyoruz. İstanbul hızlı gelişen ve büyüyen bir şehir, bu nedenle yıllar öncesinde şehir dışı olduğunu düşündüğümüz fabrikamız şu an için yerleşimin içinde kaldı. 
Bu nedenle önümüzdeki 
5 yıl içinde şehir 
dışında bir üretim tesisi yatırımı hedeflerimiz arasında. Şimdiki üretim tesisimiz yerleşimin ortasında kaldığından üretim anlamında 

bir değerlendirme 

yapamayacağız. Nasıl kullanacağımızı ise zaman gösterecek. İstanbul'da üretim yapmanın avantajlarının en başında ham maddecilere ve ihracat için gümrüklere yakın olmak, dolayısıyla da üretim maliyetini azaltmak geliyor. 
Bunun yanında, fason üretim tarafında üretici firmalarla yakın temasta olmak, hızlı iletişim 

ve hızlı sonuç için oldukça önemli. Kalifiye elemanları bünyemizde 

çalıştırıyor olmayı da 

İstanbul'da üretim 

yapmanın avantajlarından sayabiliriz. Sanayinin kalbinin İstanbul'da attığını düşündüğümüzde bizim için burada olmak oldukça önemli. — 


Yavuz Eroğlu 


TOBB Plastik Kauçuk 
Kompozit Sanayi Meclisi 
Başkanı / Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV) Yönetim 
Kurulu Başkanı 


“BÜYÜME PLANI 

YAPIP DA ARAZI 

BULAMAYANLAR 
TAŞINACAK” 


Öncelikle tesislerin kısa vadede taşınması söz konusu olmadığımı 

belirterek başlamak 

isterim. Fabrikalar kuruldukları çevrede bir ekosistem oluştururlar. 
Yani müşterisi, tedarikçisi, hizmet sağlayıcıları ve altyapısı gibi tüm bileşenler bu yapının önemli parçalarıdır. Dolayısıyla taşınmaları kolay bir karar ve süreç değildir. 
Ancak özellikle büyüme ihtiyacı duyan KOBİ'lerimiz (Örneğin İkitelli civarındakiler) ve büyüme alanı kalmayıp yeni arazi bakan firmalarımız acilen makul fiyatlarla sağlanacak, rantçıların eline düşmemiş, sanayi arsalara ihtiyaç duyabilmektedir. Yine şehir içinde arsa değeri yapılan sanayi kazancının çok üstüne çıkan firmalarımız da yeni arazi arayışlarına girebilmektedir. 

Taşınma için Trakya, 

Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Düzce ve İzmir başlıca alternatif şehirlerdir. 
Plastik ürünler genel itibariyle hafif ve hacimlidir. 
Dolayısıyla lojistik maliyetleri çok önemlidir. 
Türkiye'nin genel yapısı itibariyle pazar, Marmara'da olduğundan pazara yakınlık avantajı vardır. — 
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SANAYİ YÜKÜ İSTANBUL'UN OMUZLARINA AĞIR GELİYOR 


Sanayinin Istanbul'dan Trakya'ya taşınmasına son örneklerden biri, Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan plastik sektörü ihtisas organize sanayi bölgesi PAGDER & Aslan OSB. Organize sanayi bölgesinin Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, “Sanayinin yükü artık Istanbul'un omuzlarına ağır geliyor” diyor. 


FİDAN Aslan Eroğlu, Trakya'yı neden tercih ettikleri sorusunu, “Yeni teşvik sisteminde Doğu ve Güneydoğu'ya yatırımlarda teşvikler verilmesine rağmen yatırımcı o kadar uzağa gitmeyi göze alamıyor. Vize İstanbul'a ve Avrupa'ya da yakın bir noktada” diyerek yanıtlıyor... 


Hükümet'in çıkardığı 
Üretim Reformu Paketi kapsamında şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması öngörülüyor. 
İstanbul sanayi bölgelerinin taşınabileceği bölgeler arasında Kırklareli'nin de adı geçiyor. Siz bu şehre 

bir özel ihtisas OSB'si kurdunuz. Kırklareli, sanayi yatırımlarına hazır mı? 

Bu yöndeki çalışmalarınız hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Sanayinin İstanbul dışına taşınması uzun zamandır gündemde olan bir konuydu ve Üretim Reform Paketi ile birlikte bu konuda çok ciddi bir adım atılmış oldu. İstanbul, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir 

ancak sanayinin yükü artık İstanbul'un omuzlarına 

ağır geliyor. Bu açıdan planlamaların doğru yapılması kaydıyla doğru bir strateji olduğu inancındayız. 
PAGDER&ASLAN Plastik 
İhtisas OSB Kırklareli'nin 
Vize İlçesi'nde yer alıyor. 

Özel sektör, STK işbirliğinin ilk ve tek örneği olan 
Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerimizin ihtiyaçları 


ve beklentileri doğrultusunda konumlanmış durumda. Hem İstanbul'a hem de Avrupa'ya yakınlığı ile lojistik üstünlüğü bulunan Vize; havalimanı, otoyol ve demiryoluna ulaşım kolaylığı ile de yatırımcılar açısından önemli. İstanbul'a böylesine yakın noktalarda uygun maliyetlerle yatırım yapma avantajı yok. Vize bu anlamda oldukça cazip bir bölge olarak dikkat çekiyor. 


İş ortaklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yatırım maliyetlerini çıkardık ve Vize'nin avantajlı oluşu bizi bu bölgeye yönlendirdi. 
Sanayi olarak yapılanacağımız bölgelerde istihdamla ilgili sorun yaşamak istemedik. 
Vize ve civarında sanayi yapılaşması yok, en önemlisi de 60 bin nüfusa sahip. 
Dolayısıyla yatırımcımız istihdam noktasında bir 


sıkıntı yaşamayacak. Zaten iş ortaklarımız en çok istihdam ve yatırım maliyetleri noktasında hassas davranıyor. 
Sanayinin İstanbul dışına taşınması noktasında Vize'nin İstanbul'a yakınlığı en önemli avantajlarımızdan biri... Yeni teşvik sisteminde Doğu ve Güneydoğu'ya yatırımlarda teşvikler verilmesine rağmen yatırımcı o kadar uzağa gitmeyi göze alamıyor. Vize İstanbul'a ve Avrupa'ya da yakın bir noktada. Sanayicilerimiz bölge teşviklerine ek olarak ihtisas OSB olmanın artısıyla yüzde 40'a varan yatırım teşviki, diğer bir deyişle neredeyse bedelsiz arsa tahsisi imkanından yararlanacak. 
Ayrıca plastik sektörü enerji yoğun bir sektör olduğundan PAOSB'de yer alacak sanayicilere, İstanbul içinde ve civar birçok OSB'deki sanayicilere kıyasla direkt iletime bağlanmak suretiyle yüzde 30 ucuz enerji tedariki sağlama imkanına sahibiz. 

Bu da üretim maliyetlerini aşağıya çekecek bir faktör olarak yatırımcılarımızın elini güçlendirecek. Sanayinin İstanbul dışına taşınmasında fabrika ve altyapının taşınması kadar önemli bir konu da istihdam... Gittiğiniz bölgede ihtiyacınız olan nitelikli elemana ulaşabilecek misiniz, beyaz yaka çalışanlarınız taşınmaya nasıl bakacak? 
Bunlar sanayicinin çözüm bulması gereken sorunlar. 
Özellikle beyaz yaka sosyal imkanlar ve çocuklarının 

iyi bir eğitim alabilecekleri yerleri tercih ediyor. Sanayinin İstanbul dışına taşınması stratejisinde nitelikli işgününün de taşınmasının önü açılmalı diye düşünüyoruz. 
Bu konuda yatırımcıların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. İstihdam noktasında plastik sektörünün en büyük sorunlarından birini de oluşturan nitelikli eleman sıkıntısının çözümüne katkı sağlamak için PAOSB içinde bir Meslek Lisesi de kuracağız. — 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SÖYLEŞİ 


TRAKYA, İSTANBUL SANAYİSİNİN TAŞINMASINA HAZIR 


İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin Trakya'ya taşınması konusundaki görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya'da hali hazırda 17 OSB ve 1 Serbest Bölge var. Boş yerler yatırımcıları bekliyor” diyor. 


Trakya Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut Şahin 


TRAKYA Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin, yatırımcının tüm işlemlerini tek elden yürütebileceği “tek durak” 
ofis kurma çalışmalarının 
2018 yılı içerisinde 
tamamlanacağını ve sanayicilere hizmet vermeye başlayacaklarını belirtiyor. 


Hükümet'in çıkardığı 
Üretim Reformu Paketi kapsamında şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması öngörülüyor. 
İstanbul sanayi bölgelerinin taşınabileceği bölgeler arasında ilk alternatif Trakya. Zaten 


Arçelik gibi firmalar fabrikalarını Tekirdağ'a taşıyacaklarını açıkladılar bile. Bu konudaki düşünceniz nelerdir? 
Trakya, yeni sanayi yatırımlarına hazır mı? 
Trakya Kalkınma 
Ajansı'nın bu yöndeki çalışmaları hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Öncelikle biraz bölgemizden bahsetmek istiyorum, çünkü Trakya sizin de dediğiniz gibi çok önemli alternatif İstanbul'dan ayrılan tesisler için. Peki neden diye soracak olursak, önümüze uzun 

bir liste çıkıyor avantajlar 

ile alakalı. Örneğin, 17 


OSB ve 1 serbest bölge ile potansiyeli yüksek bir yatırım imkanı sunuyor firmalara. Ayrıca, lojistik açıdan Türkiye'nin parlayan yıldızı. Ülkenin en büyük konteynır limanı Asyaport devreye girdi ve şimdi bu liman ile OSB'ler arasında demiryolu bağlantısını sağlamaya çalışıyoruz. 
Çorlu üzerinde hava yolu bağlantısı da mevcut. 
Ayrıca, hükümetimizin devreye soktuğu tüm mega projelerde Trakya projelerin tam odağında yer alan bir coğrafya. Gerek üçüncü köprü, Çanakkale köprüsü bağlatısı, yani 
Marmara Denizini ring 


olarak saran büyük proje, gerekse Kapıkule-Halkalı hızlı tren projesi Trakya merkezli işler. Üçüncü havalimanının hinterlantının da bir bölümü burada. Yani aslında saymakla bitmiyor projelere olan bağlantımız. 
Mesela yapılması planlanan 
Kanal İstanbul ile odak bizim bölgemize doğru kayıyor. 
Zaten hali hazırda ülkenin kara ve demir yolu açısında ABile bağlantısı bu bölgede. 
Sınır kapılarımızda, gerek İpsala, gerek Kapıkule gerekse Hamzabeyli'de devlet yenileşme çalışmalarını bitirdi, ekonomik büyümenin etkilerini görmeye başladık. 
Tüm bu saydığım avantajlar Trakya'yı diğer alternatifler arasında bir numara çekiyor yatırımcı için. Bölgemizde özellikle katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji ürünleri üreten 

ve çevreye duyarlı üretim tesislerinin gelmesi için hususi bir çaba harcıyoruz. 
Zaten Ergene Koruma Eylem 
Planı ile hükümetimiz de bu çabamızın haritasını çizmiş durumda. Trakya Bölgesi, yukarıda bahsettiğim tarz yatırımlar ile ülkenin bir numaralı sanayi, üretim, lojistik ve yaşam merkezi olmaya aday. Bizler de Trakya Kalkınma Ajansı yatırım destek ofisleri-ki üç ilimizde ofislerimiz yer alıyor-olarak yatırımcıların gerek arazi, gerek izin ve ruhsat ve gerekse teşvik ve destekler konusundaki taleplerini karşılıyoruz. Özellikle yatırımcının tüm işlemlerini tek elden yürütebileceği 

ve kapı kapı dolaşmadan yapabileceği tek durak ofis 
kurma çalışmalarımız 2018 
yılı içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. 
Tek durak ofis hayata geçince yatırımcılarımız 

çok rahat edecek. 


Sanayici için yeni bölgeler geliştiriyor musunuz? 
Trakya'da hangi bölgeleri 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tavsiye edersiniz? 
Tekirdağ'da çok fazla yatırım yapıldı, arazi fiyatları arttı. Kırklareli ve Edirne, bu şehri alternatif oluşturabilir mi? 
Yeni alternatif soruyorsunuz, buna en iyi cevabımız doluluk oranı düşük OSB'lerimizdir. Malkara gibi, Hayrabolu gibi, Kırklareli gibi. 
Yatırımcılarımızı buralara bekliyoruz. Tabi imkanı olan Çerkezköy'ü isterse, o da bir alternatif, orda Türkiye'nin en iyi OSB'lerinden birisi var. 
Mesela Edirne'de bir OSB var. Bir teknopark ve bir lojistik merkezi de yer alıyor. 
Edirne OSB'de parsellerin tamamına yakını satıldı 

ve genişleme alanıyla ilgili süreç ve çalışmalar devam ediyor. Edirne sanayisinde gıda ürünlerinin imalatı 

çok büyük bir önem arz ediyor. Sanayi anlamında 

da ildeki önemli projelerden biri Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma projesi. Keşan Gıda 

Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu için Keşan TSO öncülüğünde çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Uzunköprü TSO tarafından 
Çevreye Duyarlı Karma 
OSB'nin kuruluşu için girişimler başlatılmış ve çalışmalar devam ediyor. 

İki büyük ilçemiz Keşan ve Uzunköprü'de planlanan 
OSB'ler kurulduğunda 
Edirne çok önemli yatırım alanlarına sahip olacak. 
Diğer örnek Kırklareli OSB. 
Burada 80 arasından 19 
parsel dolu durumda. Burası yatırımcılara tek parça ve büyük parseller sunabilen bir bölge olduğu için özellikle büyük ölçekli yatırımlar 

için son derece elverişli. 
Yine ıslah şartlarını tamamlama sürecinde bulunan Büyükkarıştıran ve Evrensekiz Islah Organize 
Sanayi Bölgeleri'nde 6 ay içerisinde ıslah şartlarının kalkıp OSB statüsü kazanması öngörülmektedir. 


Bu şekilde Kırklareli de önemli bir yatırım destinasyonu olacak. 


İstanbul İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki 30 
bin işyerinde 300 bin kişi çalışıyor. Bu bölgenin taşınması için Trakya'da çeşitli bölgeler inceleniyor. 
İkitelli veya başka sanayi bölgeleri yönetimleriyle görüşmeleriniz oldu mu 
Evet görüşüyoruz. Bu durum zaten basına da yansıdı ve herkesin bildiği bir konu. 
İkitelli OSB'nin Trakya bölgemizden yer alma konusunda girişimleri 

var. Ajans olarak ilgili kuruluşlar ile görüşmelerimiz sürüyor ve bu konuda ortak hareket ediyoruz. 


Taşınmak için size 
İstanbul'dan başvuran bölgeler/firmalar var mı? 
Örnek verebilir misiniz? 
Şu aşamada firmalardan yer tahsisi konusunda yoğun bilgi talepleri geliyor ama net olarak isim veremeyiz. 
Yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmak üzere Ajansımız Yatırım 
Destek Ofislerine müracaat eden firmalar incelendiğinde büyük kısmının İstanbul menşeli olduğu görülmekte. 
Örnek vermek gerekirse 
2009-2017 yılları arasında Kırklareli ilinde yatırım gerçekleştiren ve yatırımını yatırım teşvik belgesine 
bağlayan 190 firmadan 115 
tanesi İstanbul adreslidir. 
Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da yer tahsisleri 

ile ilgili talepler geliyor. 
Talep eden firmalarımızı elinde tahsise açık yer bulunan OSB'lerimize yönlendiriyoruz. Bunun dışında ıslah OSB'den dönüşen ve özel kesimin elinde bulunan yerler için de eşleştirme çalışmalarımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yurt içinden ve dışından yer taleplerin hem bölge bazında hem de firma 


bazında artarak süreceğini öngörüyoruz. 


Taşınma, kentin farklı bölgelerinde arazi fiyatlarının artışına 

yol açmasını bekliyor musunuz? Bu konudaki beklentileriniz neler? 
Fiyat artışı beklentisiyle bölgeden arazi alımı yapan İstanbullu sanayici ve yatırımcılara neler önerirsiniz? 

Dediğim gibi 17 OSB var Trakya'da ve özellikle bazı OSB'lerimizde fiyatlar çok uygun ve avantajlı. Alım oldukça fiyatlar artar mı, evet artabilir, ama şimdi alım için çok iyi fırsatlar barındıran yerlere yönlendirmek mümkün yatırımcıları. Mesela Malkara OSB veya Kırklareli 
OSB gibi. Tabi göreceli olarak fiyatların yüksek seyrettiği sanayi alanları da var, mesela Çerkezköy OSB gibi. Ama buralarda doluluk oranları çok yüksek. Bunu da normal görmek gerek. Sanayicilere tavsiyemiz şu, bizim bölgemize gelmeden önce iyi araştırsınlar. Beşeri sermaye ve nitelikli iş gücü bulmadaki kolaylıklar açısından Trakya ile diğer alternatifleri karşılaştırdıklarında nasıl bir sonuç çıkıyor iyi baksınlar. Biz gelişmiş alt yapımız, ulaşım ağımız, geleceğe hitap eden büyük projeler ve dediğim gibi iş gücü arzı ile iddialıyız. 
Fiyat kavramı çok göreceli, tüm bölge için pahalı diyen yanılır, ucuz diyen de yanılır. 
Bizim bölgemizde çok farklı fiyatlarda sanayi alanları 

var. Ama genel ortalamaya bakıldığında, Trakya Bölgesi tüm avantajları ile önem kazanıyor. Sadece fiyata veya başka bir değişkene odaklanmak yanıltıcı olabilir. 
Ayrıca yatırımcılarımız yatırım ve teşvik süreçlerinde bizlere rahatlıklar başvurabilirler. Biz üç ildeki YDO ofislerimiz ve oralarda çalışan uzmanlarımızla evrakların takibinden, 


mevzuata uyumlu hareket etmeye kadar birçok 

alanda ücretsiz hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerden yararlanmalarını ben faydalı görüyorum. 


Taşınma kente büyük bir göç dalgası da yaratabilir. 
Bu konuda ne gibi önlemler alacaksınız? 

Bölgemiz net göç hızında zaten son üç dört senedir üst sıralarda. Özellikle Tekirdağ ili 2015 yılında 81 il arasında birinci oldu. Bu bölge göçle baş etme konusunda çok deneyimli bir bölgedir. Belki de İstanbul'dan sonra göçün en eski olduğu alan burası. 
Biliyorsunuz sanayinin gelişmesine paralel olarak göç de kaçınılmaz olduğundan girişimciliğin, sosyal hayatın, hizmetlerin ve altyapıların da bu kapsamda genişlemesi gerekmekte. 
Ajans olarak teknik destek, güdümlü proje desteği ve mali destek programlarımız ve kurumumuz tarafından yazılan ve yürütülen 

Avrupa Birliği projelerimiz ile işgücünün niteliğinin arttırılması, altyapıların tamamlanması, 

girişimcilik eko-sisteminin oluşturulması ve imalat sektörlerinin geliştirilmesi programları kapsamında bölgeye desteklerimiz devam ediyor. Bunların dışında hazırladığımız bölgesel gelişim raporları 

ile geçmişi analiz ederek geleceğimizi planlıyoruz 

ve projeler gerçekleştirerek bölgesel kalkınmanın baş aktörlerinden biri olarak topyekün ülke kalkınmasına hizmet etmeye devam ediyoruz. Göç konusunda çok önemli çalışmalar yaptık ajans olarak, göç analiz raporları. Bu raporlar internet kütüphanemizde mevcut 

ve isteyen kurumların hizmetinde. Bu raporlarda gelecekte neler yapılması gerektiğini detaylı olarak inceledik uzman ekiplerile. - 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Tekirdağ 
Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak 


BALKANLAR'A AÇILAN KAPI 


Son otuz yılda İstanbul'dan büyük sanayi göçü alan Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan iddialı hedefler: “Tekirdağ'ın Istanbul'un arka bahçesi olmasını da tasvip etmiyoruz. Bizim bir hedefimiz var, Tekirdağ'ı, Türkiye'nin Balkanlar'a açılan kapısı olarak inşa etmek istiyoruz. Buna gücümüz var. Tekirdağ, kendi iç dinamikleriyle de yeni yatırımlara hazır.” 


BAŞKAN Kadir Albayrak, çevre konusunda “Yasaklı sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyecek” uyarısı yapıyor. 


Hükümet'in çıkardığı 
Üretim Reformu Paketi kapsamında şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması öngörülüyor. 
İstanbul sanayi bölgelerinin taşınabileceği bölgeler arasında ilk alternatif Tekirdağ. 
Tekirdağ, yeni sanayi yatırımlarına hazır mı? 
Dünyanın en güçlü ülkelerine baktığımız zaman, üretiminin tüketiminden 


fazla olduğunu görürüz. Söz konusu ülkelere örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'yı verebiliriz. Bu üç ülkenin üçü de farklı kıtalardadır; 
ama ortak yönleri üretimi yüceleştirmeleridir. 
Beklentimiz Türkiye'nin 

de tükettiğinden fazla üretmesidir. Bu yüzden de Hükümetimizin üretim reformu hususundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı temel edinen ve istihdamı da beraberinde getiren her türlü çevre dostu üretime her zaman sıcak yaklaşıyoruz. Bu 


yüzden de Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik hedeflerimiz arasında 5 vizyon temelli yaklaşımımızdan birisi 
“Endüstri Kenti Tekirdağ”dır. 
Tekirdağ, endüstri 

kenti olarak kendini gerçekleştirebilecek güçtedir. 
Tabii ki güncel gelişmeleri bizler de yakından izlemekteyiz. İstanbul'daki firmaların fabrikalarını buraya taşımaları uzun zamandır gündemdedir. Biz üretime ve bununla birlikte bölgede oluşacak katma değer ve istihdama karşı değiliz, ancak Tekirdağ'ın İstanbul'un arka bahçesi olmasını da 


tasvip etmiyoruz. Bizim bir hedefimiz var, Tekirdağ'ı, Türkiye'nin Balkanlar'a açılan kapısı olarak inşa etmek istiyoruz. Buna gücümüz 

var. Çünkü Tekirdağ, kendi 

iç dinamikleriyle de yeni yatırımlara hazır. Ayrıca 

bu kalkınma hamlesini destekleyecek tarım, turizm, lojistik ve eğitim vizyonlarını da geliştirmeye devam ediyor. 
Bunun için İstanbul'u da, “çürütmüş” olan temelsiz bir sanayileşme sürecinin ilimize transferi yerine, il içinde, kendi iç dinamiklerinden beslenmiş, çevre dostu, 

su kaynaklarını kirletmeyen, hatta su kaynaklarını 

asgari düzeyde tüketen, ihracatçı, teknoloji yoğun ve rekabetçi sanayi bizim daha öncelikli hedefimizdir. Bu hedef için mücadele etmeye devam ediyoruz. 


Sanayici için yeni bölgeler geliştiriyor musunuz? 
Tekirdağ'da hangi bölgeleri tavsiye edersiniz? 

Şu an için var olan sanayi bölgelerine ilave bir sanayi 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bölgesi talebimiz ve bu konuda herhangi bir çalışmamız yoktur. Var olanların daha optimum işletilmesi, buradaki işletmelerin nitelikli insan gücüne ulaşması, ihracat yapabilmesi, söz konusu işletmelerde çalışan işçi kardeşlerimizin çalışma güvencelerini elde edip, 

iş sağlığı ve güvenliği hususunda Avrupa standartlarına ulaşması öncelikli beklentimizdir. 
Kentimizdeki endüstri çalışanlarının mutluluğu, endüstri kuruluşlarının verimli çalışmaları ve karlı birer işletme olmaları, bölgeye gelecek bir sanayi göçünden çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 


İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 

30 bin işyerinde 300 bin 
kişi çalışıyor. Bu bölgenin taşınması gündemde. 
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi veya başka sanayi bölgeleri yönetimleriyle taşınma konusunda görüşmeleriniz oldu mu? 

İkitelli veya başka sanayi bölgelerinin yönetimleriyle herhangi resmi ya da resmi olmayan bir görüşmemiz olmadı. Böyle bir görüşme ya da görüşmeler dizisi gerçekleşirse, bizim ilimiz ve kaynaklarımız hakkında bilgi vermeye, yukarıda saydığımız dinamikler neticesinde Tekirdağ'ın endüstrisinin gelişimine herzaman kapımızın açık olduğunu bir kez daha 

ifade etmemiz doğru olur düşüncesindeyiz. Yani 

biz, taşıma ya da transfer yöntemiyle Tekirdağ'a gelen bir sanayiden ziyade, kendi iç dinamiklerinden beslenen, var olan yapının daha da kurumsallaşmasıyla zenginleşen bir endüstriyel güçten bahsetmekte ve böyle bir geleceği tercih etmekteyiz. 


Taşınma, kentin farklı bölgelerinde arazi fiyatlarının artışına 

yol açmasını bekliyor musunuz? Bu konudaki beklentileriniz neler? 
Fiyat artışı beklentisiyle bölgeden arazi alımı yapan İstanbullu sanayici ve yatırımcılara neler önerirsiniz? 

Bu soruya cevap vermeden önce, mevcut il çevre düzeni planımızla ilgili birkaç bilginin yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle hâlihazırdaki 1/25000 ölçekli il çevre düzeni planında, açılan davalar, görülen mahkemeler ve mahkemeler sonucu alınan kararlar öncesinde 1534 hektar 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı ve 6011 hektar normal sanayi alanıyla birlikte toplamda 7545 hektar bir alan mevcut iken, mahkeme kararları sonrasında revize edilen 1/25000 ölçekli revize il çevre düzeni planında son durum itibarıyla bu alanlar 
4830 hektar OSB, 735 hektar 
normal sanayi sahası olarak sınırlandırılmıştır. Yani OSB alanları genişletilmiştir. 

An itibarıyla 12 OSB bölgemizde, doluluk oranı 


yüzde 68 seviyesinde olup, neredeyse üçte ikilik kısma karşılık gelen yüzde 32'lik alan ise boş durumdadır. 
Dolayısıyla plan kararları gereği, yeni sanayi alanları açılamayacağından, 

mevcut sanayi alanlarının bulunması ve OSB'lerin 
doluluk oranın yüzde 68 
olarak kaydedildiğinden ve OSB'lerin kendi arazilerinin fiyatlarını kendilerinin belirlemesinden ötürü, arazi fiyatlarında herhangi bir artış beklemiyoruz. Sanayi bölgelerinin taşınmasında, yer seçiminin Tekirdağ 

ili olarak belirlenmesi durumunda, sanayinin beraberinde getireceği işgücü, pek tabi ki de, ciddi bir nüfus artışını doğuracaktır. 
Zaten yıllık nüfus artış hızının yüzde 3,77'lerde seyrettiği bir noktada, gelecek nüfusun sosyal ve ekonomik olarak yansımalarını da 

göz ardı etmemek doğru olacaktır. Plan kararları gereği yeni konut alanları oluşturulamayacağından, iskân taleplerinin 

mevcut planlar dâhilinde karşılanması gerekeceğinden, iktisat biliminin en temel metaforu karşımıza 


çıkmış olacaktır: Arz-talep ilişkisi. Bu da konut ve arazi fiyatlarında artışı doğal olarak beraberinde taşıyacaktır. 


Bu süreçte yeni sanayi bölgelerinin kurulacağı yerlerin çevre açısından tahribata uğramaması için hangi önlemleri alacaksınız? 

Çevre konusundaki politikamız zaten gayet açık ve net. 1/25000 ölçekli il çevre düzeni planımızda sanayi alanlarında yapılacak tesislerin hangilerinin olacağı belirlenmiş olup yasaklı sanayi tesislerinin yer seçmesine müsaade edilmeyeceği net bir biçimde ortaya konmaktadır. 
Özetle çok su tüketen, çevreyi kirleten ve ileri teknoloji kullanmayan tesisler, Tekirdağ ilinde yer seçemeyecekleri kesindir ve bizim temel çevre politikamızdır. 


Taşınacak firmalara nasıl destek sağlayacaksınız? 
Taşınacak firmalara, ilimizde faaliyet gösteren firmalara sağladığımız kadar destek sağlayacağız. — 


Albayrak, öncelikli hedefin çevre dostu sanayileşme olduğunu belirtiyor. 


o MOZART'IN 
ÜLKESİNDE DETOKS 


Kristal şetfaflığında bir göl, gümüş tepsilerde sunulan organik yemekler, asırlık ormanlar ve 9 yıldızlı bir sağlık merkezi. Mozart'ın doğduğu Avusturya'da detoks yapmak tam bir sağlık sanatı. 


KİM derdi ki Wolfgang 
Amadeus Mozart'ın o ilk bestelerinin yankılandığı Avusturya dağları günün birinden dünyanın dört bir yanında şifa arayan zenginlerin favori destinasyonu olacak... 
Altaussee kasabası ülkede doğanın, sanatın ve şifanın buluştuğu bu nadide yerlerden biri. Kasabanın doğasını özel yapan ise meşhur su kaynakları ve 


bonkör yer altı zenginlikleri. 


Yüksek dağlardan akan kar suları gibi, Adolf Hitler'in Avrupa müzelerinden topladığı paha biçilmez 


sanat eserlerini sakladığı 

tuz madenleri bugün de Altaussee'daki doğal yaşama zenginlik katıyor. James Bond Spectra filmindeki o 1ssız kulübenin kıyısında yer aldığı Altaussee gölü ise hem ruha hem de vücudu şifa veriyor. 
Tüm bu kartpostal gibi ortamın tam ortasında kurulan Vivamayr Altaussee kliniği ise dünya jet-setinin 
huzur ve sağlık bulduğu 5 
yıldızı bir detoks merkezi. 

60 odası, 11 bin metrekare 
içindeki 1450 metrekarelik sağlık kompleksiyle dağların ve ormanların ortasında 

bir vaha gibi. Altaussee 


gölünün kenarında kurulan tesis, alçak katları ve ahşap mimarisiyle doğanın içinde kaybolmakta da usta. Ultra modern konsültasyon, 

teşhis ve tedavi odaları 

ile yüksek teknolojiye 

sahip bir laboratuarın yanısıra infüzyon tedavi alanları, kolon hidroterapi ve hipotermi odaları yer alıyor. Hepsi beyazlar içinde, manzara eşiliğinde ve 

uyku sessizliğinde. Tesisin içindeki pastel renklerdeki dekorasyon, ahşap hakimiyet ve Avusturya mimarisini yansıtan oyma işçilik 

ise birkaç asrın kültürel 


detayları. Dağ manzaralı kapalı havuz, göl kenarındaki özel iskele ve şezlonglar, gümüş tepsilerle yerel kıyafetler içinde servis yapan restoran personeli ise detoks esnasında kendinizi şımartacak detaylardan sadece bir kaçı. Yüksek tavanlı penthouse odalar, lounge alanındaki butik çay çeşitleri ve antik şömineler ise tesisin üzerinde incelikle düşünüldüğünü kanıtlayan emareleri. Althaussee'nin bu Ziyaretinizle size sunacağı sihir ise kökü geçmişe dayanan Mayr tıbbının modernize hali. Kliniğin yöneticisi Dr. Sepp Fegerl 

ve ekibi alerjiler, yüksek tansiyon, kilo sorunları ve daha birçok rahatsızlığa Mayr tıbbının beslenme programı ve tedavi yöntemiyle alternatif çözümler sunuyor. 
Karın ve sindirim sitemini tetikleyici organ masajlari, lenfatik drenaj, renk terapisi, alkalizan diyetler ve hatta beyin faaliyetlerini arttırıcı tedaviler yer alıyor. Detoks denildiği vakit en büyük 


korku ise tabiiki aç kalma endişesi. Vivamayr'daki doktorunuzun ilk söylediği şey ise yemekten aç olarak kalkmama önerisi. Yani 

bu merkezde aç kalmak 

yok. Vücudunuza göre belirlenen beslenme programı dahilinde aynı öğünü birden fazla kez sipariş edebiliyorsunuz. Marine bonfileler, trüf mantarlarıyla zenginleştirilmiş sebzeler, taze somonlar,buram buram süt kokan keçi peynirleri garsonunuz gümüş kapakları kaldırdığında karşınıza çıkacak lezzetlerden sadece birkaçı. Tedavi süresince restoran bölümünde yeriniz hep aynı. Masa üzerinde isimliğiniz ve yemekten önce almanız gereken takviye ürünler hoş bir sepet içinde sunulmakta. Kıyafet konusu ise detoksunuz kadar hafif ve kolay. Spor kıyafetlerin tercih edildiği tesiste birçok alan bornozlu ve terlikli olarak rahatça kullanılıyor. 
Dünyanın dört bir yanından doktor, sanatçı, işadamı ve politikacının ziyaret ettiği tesis aynı zamanda kaliteli bir networking ve uluslararası arkadaşlıklar için başlangıç ortamı da sunuyor. 

Mayr diyetinin detaylarına girecek olursak kafeinden ve şekerden arınmış, bağırsak florasının düzenlenmesi ve gelişmesi üzerine kurulu, su ve mineral tüketiminin arttırıldığı, çiğ ve hızlı yemekten uzak, sindirim sistemi ve dolayısıyla tüm vücudun performansına odaklanmış bir method olduğunu söyleyebiliriz. Vücudun toksinlerden arındığı bir temizlenme süreci. Bu sürecin en etkileyici aşamalarından biri de Kinesioloji testi. 

Bu yöntem, 1960 yılında Amerikalı kiropraktik doktor George Goodheart tarafından tıbba kazandırılmış. 
Doktorunuz bacaklarınıza bir nevi kas testi uygularken sizin dil altınıza ve cam bir tüp içinde avucunuza bir gıda 


örneği veriliyor. Kahve, şeker, un gibi. Eğer bu gıdalara karşı intoleransınız varsa, bacağınız güçsüzleşiyor. Bu durum, o belirli gıdayı tükettiğinizde bağırsaklarınızın güçsüzleşeceği, onu sindiremeyeceğiniz, dışarı atamayacağınız ve şekere çevirerek depolayacağınız anlamına geliyor. O 

gıdayı tüketmediğinizde, kilo verirebileceğiniz 

ortaya çıkıyor. Vivamayı Althaussee'de bunun gibi şaşırtıcı ama bilimsel birçok uygulama mevcut. Hem de 

5 yıldızlı otel konforunda, 
manzara eşliğinde, doğanın kucağında. Vivamayr'da 

aç kalmak nasıl bir şehir efsanesiyse can sıkıntısı da bir o kadar gerçek dışı. Tesisin lounge alanındaki sanat kitapları, ücretsiz sunulan bisiklet ve kano, haftalık program dahilindeki yoga, sağlıklı yemek kursları ve çevre gezileri terapilerinizin yanında zamanın hızla geçmesini sağlıyor. Çevre gezileri demişken... 
Altaussee'ya hazır gelmişken tarihi Buz ve Tuz Mağaları görülmesi gereken yerlerden. 
Özellikle piyano resitallerinin bile düzenlendiği Buz 
Mağarası içindeki buzul şelalesi ve şeker mavisi buz kaplamalar resmen birer doğa harikası. Keyifli bir teleferik ve patika yürüyüşünün 
ardından varacağınız 14 

bin metre yükseklikteki 

bu doğa şaheseri kesinlikle görülmeli. Alışveriş ve mimari bir deneyim için ise 
20 km uzaklıktaki Hallstat 
ziyaret edilebilir. Biblo görünümündeki evlerin, köprülerin, ahşap işçiliğinin eşsiz örneklerinin satıldığı yerel dükkanların bulunduğu bu göl kenarı kasaba sizi masal dünyasına götürecek. 
Kısacası Althausse'ya yapacağınız bu ziyaretle kaybedeceğiniz tek şey kilolarınız. En kısa zamanda Mozart topraklarının bu gizli köşesini keşfedin. — 


BU AY DENEYİN 


* Aila restoranın lavantalı ahtapotunu 

* Paris Le Royal Monceau Raffles'ın SPA'sını s* Ural'ın 3 kişilik motorsikletini 

* Müge Onan'ın tasarım mücevherlerini 


TREND NE? 


* İstanbul St Regis'in Bentley suitinde kalmak * Philippe Starck tasarımı ürünler almak 

* Retro model Buffalo botları giymek 

* Tatile drone götürmek 


ÜÇ ŞEHRİN POPÜLERLERİ 


— | TT |“ 


Dini) | ai mİ | 


Ist Too 


Restoran 

* İstanbul: Ist Too, Aila, Ruby 

* Paris: Costes, Lipp, George's 

* Barcelona: Alkimia, Can Sole, Set Portes Otel 

* İstanbul: St.Regis, Pera Palace, Sumahan * Paris: Le Bristol, Le Meurice, Raphael 

* Roma: Hassler, Majestic, Gran Melia 


İŞ DÜNYASI NE ÖNERİYOR 


Cem Kınay 

* Otel: Amankora / Bhutan Krallığı 

* Restoran: Alla Collina Pistoiese / Milan Ceylan Pirinçcioğlu 

* Otel: St. Regis / New York 

* Restoran: Nili / Laponya 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MERCEDES - BENZ 
YİNE FRANKFURT 
IAA'NIN YILDIZI 


İki sene önce katıldığım fuarda inovasyon, teknoloji, yeni model ve konsept nitelikleri, ülkeler arası sürdürülebilir iletişim ve hepsinden önemli kaliteli insan faktörünü ön plana çıkaran Mercedes-Benz 

bu sene de bizleri şaşırtmadı ve liderliği üstlendi. 
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Haber Tunç Altınbaş 


tuncaltinbasG&turkishtimedergi.com 


DEVASA fuar alanı, göz 


dolduran tasarımlar, yeni teknolojinin insana odaklılığı, gelecek 30-40 yılı hesap ederek global arenada hep olmayı hedefleyen bir marka: Mercedes-Benz! Frankfurt 
TAA kim ne derse dersin, 

kim kaçırırsa kaçırsın, hatta fuara para harcamayalım diye katılmayan markalara rağmen ki emin olun katılmayan markalar 10 yıl sonra bu sektörde devam etmiyor olacaklar: Gelecek projeksiyonları tam 10-15 


TL e 


sene sonra sadece 5-6 otomotiv markasının global arenada söz sahibi olacağını söylüyor. Hesabı kitabı bugünden yarına sadece satış odaklı yapan markalar, artık sektörün kümülatif hareket ettiği önemli fuarlara bile katılmıyorlar ve bazı zevzeklerde geleceğin trendinin bu olduğunu söylüyor. Peki, Mercedes- 
Benz, BMW Frankfurt'ta tam büyüklükte devasa salonlar kapatırken sizce gelecek trendlerini hesaba katmıyorlar mı? Bakınız içine dönük Peugeot, Fransa harici fuar gereksiz diyor ve Franfurt'a katılmıyor. 10 sene sonra bu yazımı okuyanlar 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Mercedes-AMG 


Project ONE 1.6 
litrelik motorundan tam 1000HP güç çıkarıyor! 


markanın geleceğini lütfen takip etsin. Ne yerel ne de global trendlerden haberdar global ar-ge'den yoksun, duygusuz ve insani olmayan motiflerle hareket eden markalar maalesef gelecek müşterileri için yeterli marka vaatlerini sunamıyorlar. 
Fransa ne yapıyorsa hala distribütör gibi çalışan 

yerel yönetimdekiler bile attığınız bir maile bir cevap vermeyi zulüm görüyorlar. 
İletişimsizliğin ne anlama geldiğini maalesef algılama yetilerine sahip değiller. 


1.6litre, bin beygir! 
Daha Mercedes dünya CEO'su 
Dr. Zetsche ile röportaj bile 


Daimler Mercedes-De 
Zetsche ile röportaj yapan 


nz CEO'su Dr. Dieter fek Türk'tüm. 


yapmadan Mercedes-Benz'in 
devasa sahnesine Formula 1 
pistlerinden çıkmış görünümde yeni bir araç gelip park etti. Kapısı yukarı doğru açılan bu 

seksi aracın içinden İngiliz 
Fi pilotu Lewis Hamilton fırladı. Ve Dr. Zetsche ile şakalaşmaya başladılar. 
Marka bazen kendini bile tiye alabilmeli, Mercedes- 
Benz bir Alman markası olsa bile iletişimi ve insani teknolojiyi çok iyi ve etkili kullanan nadir markalardan biri. Hatta böyle yapabilen Alman markalarından teki. 
Audi teknolojiyi hep fazla kaçırırken, BMW ise insan faktörünü az kaçırıyor. Dost acı söyler ama bahsettim ya, gelecekte sadece 5 marka kalacak işte bunlardan biri Mercedes-Benz. 


Mercedes-Benz Dünya 
CEO'suna ne sordum? 

Mr. Zetsche benim gelecek vizyonum şöyle dedim: 

artık kimse otomobil sahibi olmayacak! Bu gelecek sadece ise sadece 10 yıl sonra. Yani, evimden çıkıyorum, kapının önünde Balmumcu'da sıra sıra otomobiller, Ferrari'den Mercedes'e toplasan sadece 
5-6 markanın ikonik en iyi modelleri, elektrik ağırlıklı bir park ve hepsi yerden veya üstten kablosuz şarj 


86-87 


oluyor durumdalar. Elimdeki vücuduma entegre çip veya akıllı saatimle o gün canım hangi serüvene çıkmak istiyorsa (tamamıyla sürüş dinamiklerinin olduğu manuel viteslisinden, 

yolda uyumaya devam edebileceğim tam otomomuna kadar) birini seçiyorum. Kolumdaki 

çipi okutuyorum kapılar açılıyor. Gerisini tahmin ediyorsunuzdur. Araca biniyorum ve biraz sonra işyerimde veya gitmek istediğim yerdeyim, aracı oradaki ayrılmış alana park ediyorum ve basıp gidiyorum. 


Artık araba sahipliği olmayacak! 

Otomobil markaları bizlere (bireylere) araba pazarlamayı şimdi bırakmalı. Yarın çok geç olacak. Benim kızım Beril 
15 yaşında ve hiçbir zaman 
araba satın almayacak. Bu kız tam 3 yıl sonra sizin potansiyel müşteriniz... 

Her gün başka bir otomobili deneyimleyecek aynı yukarıda anlattığım gibi. 

Mr. Zetsche zaten yaptığı sunumda benimle aynı fikirde olduğunu söylemişti. 


AUTOTIME 


Smart artık sadece elektrikli olacak dedi. Ve kendi kendine gidecek sizi alıp konserlere götürecek, hatta giderken sizinle aynı kafadaki insanları da yoldan alacak ve arkadaşlık kurmanıza olanak tanıyacak sosyal bir meta olacak Smart dedi. 
Ama hala AMG de olacak 

ve manuel sürüş keyfinden vazgeçmeyenler için alan açacağız dedi. İşte tam da duymak istediklerim. Çünkü ben otomatik vites bile sevmeyen bir adamım. Helal olsun. Peki, şu an Türkiye'de üst yönetim koltuklarında oturan yöneticilerin bir profillerine bakalım. Hepsi 
45 üstü. Saçlarını boyatarak 
gelecekte de bu koltuklarda oturabileceklerini düşünecek kadar gelenekseller. Daha fazla bir şey yazmıyorum. 
Sonra beni aforoz edecekler ama dost acı söyler, lütfen gençlere yer açın hala yeterince kazanmadınız mı? 
Hırs açık ara en kötü şey. 
Durum bu. Otomotiv sektörü büyük bir değişime doğru hızla ilerliyor. Ve öylesine hızlı değişecek ki maalesef statükoculara yer kalmayacak. . 


Mercedes-Benz AMG ile performans ve sürüş keyfine odaklanacak. 


HEM BECERİKLİ, 
AİLE OTOMOBİLİ, 
HEM HAVALI SUV 


Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Yeni Fiat 500L, yenilenen tasarımı, güncellenen teknolojisi ve artan SUV karakteri ile Türkiye'de satışa sunuldu. 


YENİ 500L, 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motorları ve 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı. Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları ile dikkat çeken Yeni 500L ayrıca 7 koltuklu, daha uzun karoserli Wagon versiyonu ile de geniş ailelere hitap ediyor. Fiat 500L'nin İzmir'de gerçekleşen lansman toplantısında konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, müşteri beklentilerinin değişimi ile SUV tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Yenilenen 500L hem aile otomobili hem de SUV özelliklerini bir arada bulundurmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. 
Ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 10 bin 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Yeni Fiat 500L 
Crossover bir kimliğe bürünmüş! 


satış adedine ulaşan Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin adedi geçen bir satış başarısı yakaladı. Avrupa ve Türkiye'de segmentinin lideri 500L, yenilenen yüzüyle Fiat markasına güç katacaktır” dedi. Aytaç ayrıca, “Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L 

ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi'yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. 
Fiat'ın dünya genelinde ilk olarak 2012 
yılında tanıttığı ve küresel çapta 400 
bin adedi aşan satış başarısına ulaşan 500L, orijinal 500'e özgü değerleri ile ikonik kimliğini korurken, 500 tarzını ve ruhunu bir aile otomobilinin ferahlığı ve fonksiyonelliği ile birleştirmesiyle dikkat çekiyor. Tasarımı ve teknolojik altyapısı yenilenen 500L, aynı zamanda SUV özellikleri arttırılarak daha baskın bir karakter ve kimliğe sahip oldu. Yeni 500L manuel vites ile eşleşmiş 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet TI dizel motorlarının yanı sıra 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor. Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları 
ile dikkat çeken Yeni 500L ayrıca 7 
koltuk kapasitesine sahip daha uzun karoserli Wagon versiyonu ile de geniş 


ailelere hitap ediyor. Yeni Fiat 500OL, 
Ağustos ayından itibaren 79 bin 900 
TLile 105 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla Fiat bayilerinde yerini aldı. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Müşteri beklentileri değişiyor ve SUV tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 
Yenilenen 500L hem çok yönlü bir aile otomobili hem de SUV özelliklerini bir arada bulundurmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 10 bin satış adedine ulaşan 

Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin awdedi geçen bir satış başarısı yakaladı. 
Avrupa ve Türkiye'de segmentinin 

lideri 500L, yenilenen yüzüyle Fiat markasına güç katacaktır” dedi. Bu yıl aynı zamanda Fiat 500 Ailesi'nin ikonik modeli Fiat 500'ün 60. yılını kutladığına dikkat çeken ve bu yıldönümü 

anısına geliştirilen özel seri “Fiat 500 
Anniversario'yu” satışa sunduklarını vurgulayan Altan Aytaç, “2007 yılında yenilenerek aramıza katılan Fiat 500, 

10 yılda dünya genelinde 2 milyon adedi 
aşan satış rakamıyla büyük bir başarı sağladı. Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X 
modellerimizden oluşan Fiat 500 
Ailesi'yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz. 500 Ailesi içinde en çok satan model unvanına sahip 500L'nin yollara çıkmasıyla birlikte, 
model ailesi toplamında yılda 3 bin 500 
adetlik bir satış rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz” açıklamasında bulundu. 


Özgün tasarım ve renkli karakter Fiat 500L'nin ürün özelliklerini 

aktaran Fiat Otomobil Pazarlama Müdürü Berk Arı ise Fiat tasarım ekibinin model üzerinde çalışırken ailedeki tüm modellerin benzerliğini kuvvetlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Berk Arı, Yeni 500L'nin daha ilk görüşte 500 Ailesi'nin bir mensubu olduğu hissi verdiğini, özellikle dış tasarımda, 1950'lerin başlangıcından 

bu yana ikonikleşen modelin geçmişini anımsatan ayırıcı unsurlar yer aldığını belirtti. 500L'nin şehirli ruhu PopStar versiyonda geçmişe yapılan en belirgin göndermeler, ön yüzdeki beşgen burun formu, bu bölümde yer alan logo taşıyıcı ve ızgara tasarımındaki krom detaylarda kendini gösteriyor. 500 Ailesi'nin logosundan esinlenerek tasarlanan LED gündüz sürüş farları ise otomobilin yoldaki imzası niteliğinde. - 


HER ŞEYİN ÇOK 
DAHA FAZLASI: 
YENİ FIESTA 


Segmentinin sevilen modeli 
Ford Fiesta, Avrupa'daki 
40 yılı aşkın tarihinde sunduğu 
en kapsamlı ve farklı versiyonlara sahip yeni nesli ileTürkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. 
Farklı karakterleriyle çok daha geniş müşteri kitlesine ulaşmayı hedefleyen Yeni Fiesta, mükemmel sürüş dinamikleri, yeni teknolojik özellikleri, araç içi bağlantı ve eğlence sisteminin yanısıra iç ve dış tasarımında farklı renk kombinasyonlarıyla gelen kişiselleştirme özellikleri sayesinde tarzıyla öne çıkmak isteyenlere de hitap ediyor. 
B segmentinin önde gelen modellerinden Ford Fiesta, segmentinin en çok versiyon sunan modeli olmak üzere yenilendi. Fiesta, müşterilerinin hayal ettiği özelliklerle donatıldı. 
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, 
“Yeni Fiesta"'da, müşterilerimizin Fiesta tutkularını paylaşarak bunu daha fazla seçenek ve kişiselleştirme imkanıyla ileriye taşıdık. Şimdi, her beğeniye uygun, B segmenti müşterilerinin birkaç yıl önce ancak hayal edebilecekleri ileri teknolojiler ve özelliklerle donatılmış bir Fiesta seçeneğimiz var. Fiesta'nın iç mekanındaki değişim, tasarım ve uygulama açısından devrim niteliğinde. Keyifli sürüş deneyimi, Fiesta'nın cazibesinin merkezinde yer alıyor.” 


TIME. 


— . . 


KALABALIĞIN 
İÇİNDE BİR 
İTALYAN 


Kanyon'un iş çıkış saati ya da öğle kalabalığının içinde bir Italyan restoranı, İş yemekleri için ideal olduğu gibi özel görüşmeler için de iyi bir alternatif: Gina, 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İTALYAN sofralarına sık sık konuk oluyoruz. Günün her anı farklı mutfakların öne çıkan lezzetleri sofralarımıza giriyor. Peki, sakin bir 

öğle yemeği ya da şık bir akşam yemeği için İtalyan mutfağının en iyilerinden Gina'ya ne dersiniz? 
Kanyon'un kalabalığının içinde şık ve gösterişli atmosferizengin menüsüyle konuklarını ağırlayan Gina, hizmet ve ürün kalitesi ile “İtalyan Konukseverliği” (Marchio Ospitalitâ Italiana) sertifikalı restoranlardan biri... Mekanda bu başarıyı, misafirperverliği hissetmemek 


5 
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mümkün değil! Zira ilgi muhteşem. Menüde her damak tadına uygun seçkin geleneksel İtalyan tatlarını bulmak da mümkün. Fakat öyle alıştığımız cinsten değiller. Her tat kendine özgün yorum ile sunuluyor. 
Tattığınız bir yemeği daha önce başka yerde aynı şekilde yemiş olmanız pek mümkün değil. Menüdeki çeşitlilik ise göz doyurucu. 
Çevre iş yerlerine yakınlığını ve merkezi konumunu düşünürsek öğle yemekleri ya da gün içindeki toplantılar için oldukça uygun bir mekan. Konuklarınızı en 


Şık atmosfer, İtalyan lezzetiyle Gina'da birleşiyor. 


güzel İtalyan yemekleriyle ağırlayabilir, sakin ama bir 

o kadar da şık atmosferinin keyfini çıkarabilirsiniz. 
Seçiminiz burrata ya da dana carpaccio gibi ufak aperitiflerle hafif fakat 

bir o kadar leziz bir öğün olabilir. Ya da trüf mantarlı makama ile kendinizi şımartabilirsiniz. Tatlı olarak da son dönemin popüler tatları passion fruit ve mango aromasının birleşimi “exotic'i tatmayı unutmayın. 
Ananas kreması ve vanilyalı dondurma ile servis edilen tatlı, damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak... 


En “tatlı” ve prestijli kongre 


Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Apimondia Uluslararası Arıcılık 
Kongresi, 120'inci yılında Türkiye'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. 
29 Eylül-4 Ekim 2017 
tarihleri arasında sektörün önde gelen isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferanslarla başlayan kongre, arıcılık ve turizm sektörü açısından dünyanın en prestijli 10 kongresinden biri. Türkiye, koloni varlığı bakımından Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. 


Gıda dünyası İstanbul'da buluştu 


Gıda dünyasının Türkiye buluşması olarak anılan 
WorldFood İstanbul, 13 
binin üzerinde katılımcıyı ağırladı. Bu yıl 25'inci 

kez kapılarını açan fuar, katılımcılara yeni iş ve iş geliştirme fırsatı sunarken gıda sektöründeki en son gelişmelere de yön verdi. 
Konferansta en son ürün ve hizmet teknolojileri sergilendi. Katılımcılara alanlarında uzman kişiler tarafından farklı konularda bilgi akışı sağlandı. 


Domino's Pizza Türkiye büyüyor 


21 yıl önce Ulus'ta başlayan 
Domino's Pizza Türkiye, 
DP Eurasia ismiyle iki bin 
400 şube hedefini açıkladı. 
Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'daki 
operasyonlarıyla 600 
şubeye ulaşan pizza devi, 
yılda sadece Türkiye'de 40 
milyona yakın pizza satıyor. 
6 yıl içinde 420 şube 

açıldı. Şimdi ise hedef bin 
800 yeni restoran açmak. 
Yakın dönemde Londra 
Borsa'sında halka arz edilen şirket Avrasya'nın 

İ numaralı pizza şirketi olmayı da hedefliyor. 
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TEK HESAPTAN 
BİRDEN ÇOK 
KULÜBE UYELİK 
IMKANI 


ABD ve Avrupa'da uzun yıllardır kullanılan spor sistemi Sports & Merits, çalışanlara anlaşmalı spor merkezlerine tek üyelikle ulaşma imkanı sunuyor. Sports & Merits, Bülent Ozan ve Türker Baloğlu tarafından Nisan 2016'da kuruldu. Tek bir spor merkezine bağlı kalmak ve o merkezin imkanları ile yetinmek istemeyen çalışanlara www.sportsandmerits.com sitesi üzerinden akıllı telefon ya da tablet ile bulunduğu lokasyonda dilediği anlaşmalı merkezde spor yapma imkanı sunan S&M, İstanbul, İzmir ve Ankara'da şu anda 60'ı aşkın spor merkezinde tek üyelik sistemi ile ulaşmayı sağlıyor. Yakında tüm Türkiye'de hizmet verecek olan S&M, tek bir kulüp üyeliğinden 

çok daha uygun fiyat ve avantajlarla spor yapma imkanı sunuyor. Sports & Merits, İstanbul, İzmir ve Ankara'da, yoga, fitness, yüzme, kick box, dans gibi 50'yi aşkın branşta spor yapma imkanını, istenen gün ve saatte, anlaşmalı lokasyonlarda tek üyelikle en uygun fiyata sunuyor. 


Under Armour'dan veni koşu ayakkabısı 


Global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour'ın koşu kategorisindeki en yeni ayakkabısı Bandit 3, Ekim ayı itibariyle Under Armour koşu ayakkabıları ailesine katılıyor. Under Armour'ın yeni koşu ayakkabısı, koşu sırasında yerden gelen etkiyi absorbe eden ve koşuculara enerji sağlayarak rahat bir koşu deneyimi sağlayan yeni Charged Cushioning teknolojisine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bandit 3, dikişsiz topuk yapısıyla ayağa daha iyi oturuyor ve sanki ayakkabı ayağın bir uzantısıymış gibi bütünlük sağlıyor. 
Perfomans odakları koşucuların isteklerini yerine getirmesinin yanı sıra, Bandit 3, günlük kullanım için de şık bir alternatif oluyor. 


Türkiye'nin ilk outdoor spor festivali 


Alaçatı'da 


Uzunetap tarafından düzenlenen The Bloom Out -outdoor spor festivali- 6-8 Ekim'de Alaçatı'da gerçekleşecek. Festival, 15 spor disiplini, birbirinden keyifli aktiviteler, yarışlar, workshoplar, konserler ve özel gösteriler ile Alaçatı'da sezonu eğlence ve spor ile kapatma imkanı verecek. 
Katılımcıları, koşudan bisiklete, triatlondan duatlona, yüzme ve dalıştan windsurf'e, eğlenceli aktivitelerden yogaya, konserler, partiler ve atölyelerle dolu bir program ile dolu dolu bir festival programı bekliyor. 


OYALITASSPA'DA 
SPOR VAKTİ! 


Oualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış salonlarda sağlıklı spor için tüm imkanları sağlıyor. 
Hayat tarzına göre özel uzman eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz programları, hedeflediğiniz görünüme daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. 
Antrenmanlar sonrası gelişim takibi için periyodik olarak 


yağ, kas-kemik ölçümleri ve analizleri yapılıyor. — 


BOYNER SPORTS İZMİR'DE 


Dünyaca ünlü aktif spor ve jean markalarının koleksiyonlarıyla performans, rahatlık ve dinamizmin bir araya geldiği Boyner Sports, İzmir Mavibahçe'de müşterileriyle buluşuyor. İzmir'de açılan spor konseptli ilk Boyner mağazası olan Boyner Sports Mavibahçe, 1440 m2'lik geniş alanında kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarıyla hizmet veriyor. Her mevsime ve stile uygun sneaker'lardan, ikonik spor ayakkabı modellerine, çanta, tayt ve tişörtlerden eşofman takımlarına, jean ve montlara uzanan ürünlere sahip dünya markalarıyla Boyner Sports Mavibahçe'de sporseverlere eşlik ediyor. 
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MERAL GÜNDOĞDU meralgundoğdu 


BÜYÜK EV İSTANBUL 


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 10. Istanbul Bienali, “iyi bir komşu” başlığıyla Elmgreen & Dragset 


küratörlüğünde 12 Kasım'a dek izlenebilir. 


İSTANBUL, önce Contemporary hemen arkasından Bienal ile yeni sanat sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Büyük sanatçı Ai Weiwei'nin Sabancı Müzesi'ndeki sergisi, Murat Pilevneli'nin Pilevneli Gallery ile dönüşü ve Canan'ın Arter'deki sergileri de eklenince şu anda İstanbul'un 


büyük bir çağdaş sanat sergisine ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Contemporary İstanbul, 5 gün boyunca fırtına gibi esti. Sanat ortamının canlılığı, dinamizmi, dünyayla buluşma ve ondan kopmama çabasını çok net izledik. 
Türkiye'nin ve dünyanın önde 


turkishtimedergi.com 


15. İstanbul 
Bienali mekanlarından biri de Pera 
Müzesi. 


gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının 

yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri bir araya getiren organizasyon, bu yıl 42'si yabancı, toplam 73 galeri ve yaklaşık 1.500 sanat eserini içerdi. 


İyibir komşu? 

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla düzenlenen ve temasına uygun biçimde şehrin sokaklarına, pencerelerine dek uzanan posterlerle zenginleşen İstanbul Bienali maalesef komşu ve toplum olma konusundaki zayıflıklarımızı ortaya koyan sarsıcı gelişmelerle aynı günlerde açıldı. Farklılıklarımızla birarada yaşayabilme önerisi getiren bienal bu nedenle, bu 


kez çok daha değerli. 16 Eylül'de açılan bienal 12 Kasım'a kadar izlenebilecek. Peki bienalde nerede, neler var? 


Pera Müzesi'nde bir 

oturma odası 

Bienalin Pera Müzesi'ndeki işleri bir oturma odası çağrışımı yapıyor. 
Alejandro Almanza Perada, Andra Ursuta, Aude Pariset, Berlin de Bruyckere, Fred Wilson, Gözde İlkin'nin de aralarında olduğu sanatçılar salonlardan ilham alıyor. 


Galata Rum Okulu'nda 
Harikalar Diyarı 

Erkan Özgen'in “Harikalar Diyarı” videosu Kobani'den kaçan işitme engelli Muhammed'le izleyicileri tanıştırıyor. Savaşı bir de ondan dinlemeyi deneyin. 


Hitler ve Eva Braun'un evi 

İki ABD'li gazetecinin 30 Nisan 1945'te Amerikalıların Nazileri yenmesinden hemen sonra Hitler ve sevgilisi Eva Braun'un evinde çektikleri fotoğraflar Bienal kapsamında Pera Müzesi'nde sergileniyor. 


Ark Kültür'ün Ağlayan 
Adam'ı 

Mahmoud Khaled'in bina girişindeki Ağlayan Adam heykeliyle açılan sergi evin içinde onun yalnız yaşamına izleyiciyi davet ediyor. Komşunuz bir Ağlayan Adam olabilir mi? 


Komşu etkinlikler, 

yeni komşular 

15. İstanbul Bienali, pek çok komşu etkinlikle birlikte şehrin damarlarına yayılıyor. Bunlardan biri de yeni komşularımıza odaklanıyor. Suriyeli ve Türk sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan “Together” açık stüdyo çalıştay serisinde üretilen eserler Ekim-Aralık 2017 tarihlerinde UN1O İstanbul'daki Turkmall Sanat'ta sergilenecek. — 


15. İstanbul Bienali Mekanları 


* İstanbul Modern 

* Galata Özel Rum İlköğretim Okulu se ARK Kültür 

» Pera Müzesi 

»* Küçük Mustafa Paşa Hamamı 


MERAKLA BEKLENEN “PİLEVNELİ GALLERY? AÇILDI 


Sanat dünyasının en etkili isimlerinden Murat Pilevneli'nin uzun zamandır merakla beklenen galerisi kapılarını açtı. Pilevneli Gallery'nin açılışı, Belçikalı sanatçı Johan Creten'in kişisel “Gerçek ile Rüya Arasında” adlı sergisi ve İsviçre doğumlu Amerikalı enstalasyon sanatçısı Ugo Rondinone'nin “Hepimiz Işığız” 

adlı dev neon heykeliyle kutlandı. Johan Creten'in sergisi 14 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Galeri mekanının çatısına yerleştirilen dev neon Ugo Rondinone enstalasyonu da 25 Kasım tarihine kadar görülebilecek. 


Pilevneli Gallery e Dolapdere, Beyoğlu e (0212) 259 08 94 e Salı-cumartesi 10.00-18.00 


KAF DAĞI'NIN 
ARDINDA BIR 
GANAN VAR 


Sanatçı Canan'ın sergisi, efsanevi Kaf Dağı'ndan ilham alıyor. Cennet, araf, cehennem kavramları da 


Kaf Dağı'na eşlik ediyor. 
İyi hazırlanmış, detaylıca 
düşünülmüş sergi 24 
Aralık'a kadar Arter'de. — 


FELSEFİ TİYATRO 


Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, bieanalin komşu etkinlikleri kapsamında Ali Akay'ın küratörlüğünde Sloven sanatçı Jasmina Cibic'in “Felsefi Tiyatro' sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 
Sergi, 18 Kasım'a kadar açık kalacak. — 


Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi 


* Teşvikiye Cad. Nişantaşı, Şişli * (212) 2307492 
* Pazartesi-Cuma 09.00-17.00 


Özel Bankacılık dür Yardımcısı melek yatırım sahip olduğumuz sal teknolojiye 
, Türk fintechleri uz” dedi. 


BODRUM Golf Kulübü işbirliğiyle bu yıl 2. kez düzenlenen TEB Özel Bodrum 
Golf Turnuvası öncesinde açıklamalar yapan TEB 
Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Mendi, 
“TEB Özel Bankacılık olarak, “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanı sıra hayatlarının her alanında yanlarında olmayı hedefliyor, spordan sanata birçok seçkin etkinliğe destek veriyoruz” 
diye konuştu. TEB'in özel bankacılık kavramını Türkiye ile tanıştıran ilk bankalardan biri olduğuna vurgu yapan 


Mendi, “TEB olarak 1989 
yılından beri özel bankacılık hizmetleri sunuyoruz. 
Sektörde gerçek anlamda özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmeti uygulayan ilk bankayız. Kurumsal kimliğimizin önemli bir parçası olan “Danışman 
Banka' anlayışımızı TEB 
Özel Bankacılık alanındaki çalışmalarımıza aktarıyoruz” dedi. Mendi, TEB Özel 
Bankacılık olarak, en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçladıklarını söyleyerek, melek yatırımcı 


kavramına farklı bir bakış açısı getirdiklerini ifade etti. 
Gökhan Mendi, TEB olarak dijital devrimin bir sonucu olarak fintech'lerin bankacılık ve finans sektörünün geleceğinde bankalarla birlikte aktif rol alacağından hareketle 2016 yılının Eylül ayında ilk çağrısı açıklanan 
TEB Fintech Future Four Programı'nın da başarıyla yoluna devam ettiğini söyledi. 
TEB olarak bu dalgaya yön veren en aktif kurum olmayı hedeflediklerinin altını çizen Mendi, “Bu hedefle Türkiye'den bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin 


TEB Bireysel ve 
Özel Bankacılık 
Kıdemli Genel 
Müdür Yardımcısı 
Gökhan Mendi 


çıkması amacıyla, finans teknolojisi konusunda fikir ve projeleri olan startup'lara özel olarak kurguladığımız bu programa 43 başvuru aldık. 
Başvurular, bankamız ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman jüri tarafından incelenerek, 4 adet fark yaratacağına inandığımız nitelikli projeye öncelik verildi ve 20'şer bin dolar başlangıç destekleri ödendi. 
İki proje geliştirdikleri ürünlerle TEB'i ilk müşterileri yapmak üzere, diğer 2 proje ise farklı aşamalarda ilerliyor. 
Bu, BNP bünyesinde de bir 

ilk olacak” dedi. 


Oyak Renault'dan yurtdışına 


iki transfer daha.. 


Kaan Özkan 


Renault Grubu tarafından son beş yılda 200'e yakın beyaz ve mavi yakalı çalışanı dünyadaki çeşitli yönetim merkezleri ve üretim tesislerinde görevlendirilen Oyak Renault, yalnızca üretim değil; insan kaynağı kalitesini de dünyaya ispatlıyor. 
Son olarak iki başarılı yönetici, Çin ve Slovenya fabrikasına transfer edildi. 

Oyak Renault Karoseri Montaj Fabrikası Direktörü olarak görev yapan Kaan Özkan, Renault Slovenya REVOZ Fabrikası'nın Genel Müdürü olurken, Oyak Renault Kalite Direktörü olarak görev yapan Kadir Biçer ise Renault DRAC'da (Dongfeng Renault Automobile Company) Çin'deki 


# Kadir Biçer 


Renault araçlarının üretim, satış ve satış sonr ası kalite ve müşteri memnuniyeti süreçlerinden sorumlu Kalite ve 

Müşteri Memnuniyeti Direktörü olarak görevlendirildi. Renault Grubu tarafından farklı ülkelerde 20 üst düzey yöneticisi istihdam edilen Oyak Renault, parçası olduğu Avrasya Bölgesi'ndeki Rusya ve Romanya gibi ülkelerin deneyimli insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunuyor. 
Ayrıca, Türkiye'deki gibi geniş çaplı üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Fransa, İspanya, Slovenya ve Çin gibi bölgelerde beyaz ve mavi yakalı çalışanlarına kariyer imkânı sağlıyor. — 


Liftinstituuttan güvenlik seminerleri 


Konut, AVM ve ofis gibi yaşam alanlarında sıklıkla kullandığımız asansörler ve yürüyen merdivenlerin, ku ruluş aşamasında trafik analizi, uygun ekipman seçimi, montaj, teknik destek ve sonrasında doğru ürün kullanımı, ürünün kontrolleri ve periyodik bakımların yapılması önemlidir. Yanlış asansör ve yürüyen merdiven seçimi, can kaybına, yaralanmaya ve maddi hasara dahi neden olabilir. Asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen Liftinstituut Solutions, 80 yıllık tecrübesiyle, dünyanın dört bir yanındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin Avrupa ve Dünya standartlarına uygunluğunu kontrol ediyor. Sektörünün 

lider ve öncü firması Liftinstituut Solutions, her ay düzenlenecek “Asansör ve Yürüyen Merdiven Güvenliği" seminerler serisi ile mimarların ve sahiplerinin maddi kayıplarını da engelleyebilecek çözüm önerileri anlatacak. — 
Tel: (0216) 510 1222 


G-20 GENÇ 
LİDERLER 
ZİRVESİ'NDE 
TÜRKİYE'Yİ 
TAYŞU TEMSİL 
ETTİ 


Fransa'da yapılan G-20 
Genç Liderler Zirvesi'ne, Türkiye'yi temsilen 
Global Connection Genel Koordinatörü Onur Tayşu da katıldı. 6-20 Genç Liderler Derneği Danışma Kurulu zirveye katılacakları seçerek davet etti. Bu yıl zirveye 
45 yaş altı 100 genç yönetici 
katıldı. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Evian kentinde gerçekleşen 
6-20 Genç Liderler Zirvesi'nde Global Connection Genel Koordinatörü Onur Tayşu da yerini aldı. Tayşu, 
Zirve'de Türkiye'yi temsil etti. 6-20 Genç Liderler Zirvesi'ne, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ile AB Komisyonu'ndan oluşan 6-20 ülkelerini temsilen 45 yaş altı 100 genç yönetici katılım gösterdi. 6-20 Uluslararası Komitesi ile eşgüdümlü olarak çalışan Zirvew 5 gün sürdü. 
Zirveye katılacak genç yöneticiler, 6-20 Genç Liderler Derneği Danışma Kurulu tarafından seçiliyor. — 


Global Connection 
Genel Koordinatörü 
Onur Tayşu 
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SELFIE 


GEO'YLA 


Turkishtime için ekipleriyle birlikte selfie çeken CEO'lar, 2017 yılında gündemlerinde olan projeleri anlattılar. 


Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak 


Her ay mutlaka gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantımızdan bir kare. Satış, insan kaynakları gibi tüm departmanların yöneticileriyle toplanıp gelişmeleri değerlendiriyoruz. Olumlu ya da olumsuz yenilikler ve en son bilgileri paylaşılıyor. Böylece çalışanlar departmanlar hakkında bilgi sahibi olurken ben de 

departmanları dinleme şansına sahip oluyorum. 


Veeam ÜlkeMüdürü Ozan İnan 


Veeam Türkiye ekibinin Prag'da yapılan 2017 Kick Off toplantısı sırasında çekilmiş bir kare. 2011 yılından bu yana Türkiye'de hizmet veren Veeam, bu süreçte sektörde yerini sağlamlaştırırken, satış-destek ekibini de güçlü transferlerle büyüttü. Yılın ikinci yarısında ise; yüzde 50 cirosal büyüme ve IK'da da satış ekibine 

yatırım yaparak, pazardaki etkisini artırmayı hedefliyoruz. 


Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü Nusret Kayhan Apaydın 


Panasonic olarak, sürekli gelişim için her düzeyde eğitime büyük 

önem veriyoruz. Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen üst 

yönetim eğitiminde bu nedenle bir araya geldik. Türk, Amerikalı, 

Singapurlu, Çinli ve Malezyalı yöneticiler olarak organizasyonda Tough Team adlı takımı meydana getirdik. 


Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci 


Gezonline.com markamızla yavaş yavaş münferit yurtdışı organizasyonları satma hedefimiz var. Yaklaşık 50 milyon civarı bir ciromuz var bütün Vizyon Grup olarak muhafazakarotelim.com web sitesiyle 2014 yılından beri muhafazakar otel tercihi olan kişilere hizmet veriyoruz. Vizyon Health olarak sağlık markamıza 

biraz yatırım yaptık açıkçası oradan bir geri dönüş bekliyoruz. 
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SEVDİKLERİNİZE 


ÇOCUK GÜLÜŞLERİ 
ARMAGAN EDİN... 


TEGV Eğitime Destek Sertifikaları'yla sevdiklerinizin özel günlerini kutlarken, onlarla çocuklarımızın umutlarını, mutluluğunu paylaşın... 


Doğum Günü 


Yeni Yıl 


Dünya Kadınlar Günü 


Öğretmenler Günü 


Satış için: gin ir lk, / Telefon: 0216 29070 84 


Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 
wWww.tegv.org f TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi 


w tegv tegv 


TURKSPORU 


HER ŞEYİMİZLE DESTEKLİYORUZ! 


Futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, yelkenden golfe Turkcell olarak Türkiye'deki sporları, ilk günden beri aynı coşkuyla destekliyoruz. Çünkü her şeyimiz Türk sporu için! 


9) © © ki ON 9) © turksporu.com.tr TEE EZ — DE 


00 O / turksporu 


